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İçindekiler 
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FOTOĞRAFA DAİR 
Türkiye'den ve dünyadan fotoğrafa dair her şey 


FOTO RÖPORTAJ 
Nikon marka elçileri Oylum ve Onur Yükselile deneyimlerini konuştuk 


OKUR VİTRİNİ 
Sizlerden gelen en iyi fotoğraflar 


UZMAN TAVSİYESİ 
Uzmanlarımız okur fotoğraflarını yorumluyor 


BAŞLANGIÇ REHBERİ SEYAHAT 
Seyahatetmenin nispeten daha ucuz, kolayve elverişli olması sayesinde çok sayıda insan artık dünyanın herbir noktasını kameralarıyla keşfedebiliyor 


FOTOĞRAF UZMANI: AKSİYON VE SPOR Buayprofesyonel otomotivve aksiyon fotoğrafçısı Jordan Butters dinamik hareketyakalamaylailgili uzman fotoğrafçılık bilgilerini ve favori tekniklerini paylaşıyor 


FOTOĞRAF ATÖLYESİ: 
KÜÇÜK OLAN BÜYÜK ŞEYLER 
Bu ay Vahşi Yaşam meraklısı John Gubbıns kamerasını eline aldıve makro uzmanımız Ross Hoddınott'un verdiği üç muhteşem böcek portresi görevini yerine getirmeye çalıştı 


Fotoğraf Teknikleri 
FIRTINANIN GÖZÜ 


JamesAbbottsize kara bulutlu günlerden nasıl olabildiğince faydalanacağınızı gösteriyor... 


YAZ OYUNCAĞI 


Caroline Schmıdtsize canlı objelerin içinden çekim yaparak portrelerinize nasıl renk ekleyebileceğinizi ve konunuzu çerçeveleyebileceğinizi gösteriyor 

AKIŞINA BIRAKIN 


Jordan Butters suyun hareketi ile yaratıcı olmak için ormanda, bir akarsuyla çekim tekniği öğretiyor 


BİR DAMLA YARATICILIK EKLEYİN 


Su damlacıkları eklemek makro görüntülere görsel ilgi katar. Nasıl yapıldığını öğrenmek oldukça kolaydır. 
Caroline Schmıdtbu konuda sırlarını paylaşıyor 


SAÇ NASIL RÖTUŞLANIR 


Caroline Schmıdt desen ve parlaklığı zenginleştirmek için teknikler paylaşıyor 
MAVİ BİR GÖKYÜZÜNÜ DÜZENLEYİN 
Jordan Butters fotoğraflarınızdaki gökyüzünü renkve kontrast düzenlemesiyle öne çıkartmanızı sağlıyor ALTIN SAAT IŞIĞI YARATIN 


Caroline Schmıdtaltın saatlerdeki ışığın nasılyaratılacağını gösteriyor. 
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FUJMFILM 


Ekipman 


FUJIFILM X-H1 


Fujıfilm'in popüler X-serisi aynasız kameralarının profesyonel kullanıcıları hedefalan yeni bir amiral gemisi var artık. Bakalım ne kadar yetenekli... 


LAOWA 12MM F/2.8 ZERO-D 
Dünyanın En Geniş F/2.8tam çerçeve doğrusal lensi Canon EF, Nikon 
Al, Sony uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. 


EKİPMAN VE AKSESUAR HABERLERİ 


Yeni çıkan ürün ve aksesuar haberleri 


Digital SLR 
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YONGNU© Hayatınızı zenginleştirin 


www.hkyongnuo.com 


YN50mm F1.4 
Etkileyici Bulanık Arka Plan Oluşturma 


YONGNUO Standart Prime Lens 


F1.4 Parlak ve Geniş Diyafram / USB Firmware Güncelleme / Canlı Mod Odaklama (Live view) Elektromanyetik Diyafram, Otomatik Pozlama Çekim / 7pcsof Diyafram Yaprakları 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/ Fotoğraf dünyasından haberler 


Lightroom'da gökyüzünü hızlıca nasıltemizleriz? 


Lensinizde veya fotoğrafınızda, Temizleme aracını (Remove temizlemenin kolay bir yolu var. Karışık olmayan noktalardaki Tool) kullanmanızı gerektirecek lekeler olabilir. Lightroom'da sorunları gidermek kolay fakat ya karmaşık alanlara sahip yerlerde çektiğiniz fotoğrafta gökyüzünde bulunan lekeleri çok kısa sürede Temizleme aracını kullanırken ne yapmalıyız? İpucu oldukça basit. 


Adım 1: Temizleme Aracı 
(Remove Tool) seçiliyken 
Sol alttaki Araç Yerleşimi menüsüne gidin ve bu ayarı 
“Asla” (Tool Overlay>Never) 
olarak değiştirin. 

Adım 2: Kaldırılması zor olan noktanızı (veya bu durumda çizgi) ayrılması kolay olarak klonlayın. 


Bu kadar! Bu basit, neredeyse gizli ayar, önceki düzenlemeleri görünmez yapar, böylece mevcut düzenlemenize müdahale etmez ve daha büyük 

bir sorunu daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırmanıza izin verir. 


N ikon, Dünya'nın en yüksek optik zoom ve kullanım kolaylığı sağlayan, fotoğrafik perfomans kayıtları, yüksek kaliteli fotoğraflar sunan kompakt fotoğraf makinesi 
COOLPIX P1000'ü tanıttı. 

COOLPIX P1000, 24mm eş değeri geniş açıdan başlayan ve 3000mm eş değerine ulaşan super-telefoto açılarını kapsayan, odak uzaklığı aralığı olan 125x optik zoom objektif ile donatılmış. COOLPIX P1000, yüksek kaliteli fotoğraf çekimine izin veren güncellenmiş EXPEED görüntü sensörü ile çalışıyor; hızlanan perde hızına eş değer titreşim azaltmaya özelliği, elde çekimlere, başarılı telefoto fotoğraflara ulaşıyor. Yaklaşık 2359-dot OLED elektronik vizörü, odağı elle ayarlayan ve Beyaz Dengesi'ni değiştirebilen bir halka, fotoğraf makinesini tutarken odak modunu değiştiren odak modu düğmesi gibi göze çarpan kullanım özellikleri de mevcut. COOLPIX P1000, 4K UHD/30p ve Superlapse film kaydını desteklerken görüntüleme ifadelerine katkıda bulunan çeşitli opsiyonel aksesuarlarla uyum içinde çalışıyor. 

COOLPIX P1000, yabani kuşlar ve gökcisimleri dahil daha önce yakalanamamış obje ve sahneleri gösteren, fotoğrafçılığın tüm alanlarına uygun, super-telefoto fotoğrafçılık için dijital kompakt fotoğraf makinesi olarak karşımıza çıkıyor. 


izi CANON: Ekim 2017'de Canon, şu LELCA: Şimdiye kadar ana kadar 130 milyon EFlensin üretim satılan en pahalı fotoğraf 


dile dili Gidi 


gerçekleştirdiğini duyurdu. Kesin bir 
UR kimle hcsaplama yapmıyoruz çünkü her 

sa şekil ve boyutta geliyorlar ama biz üretimi durdurursak dünyanın yarı yolda kalabileceğini düşünüyoruz diyor Canon yetkilileri. Canon, Eylül ayında ise 90 milyon adet EOS serisi fotoğraf makinesinin üretildiğini duyurdu. Bu, kamera başına 1,44 mercek ortalama olduğunu gösteriyor. 
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makinesi, Viyana'da açık 
arttırma İle satılan 1923 
Leica kamerasıydı : 2,8 milyon dolara satıldı. 
Kamerakolleksiyoncuları tarafından oldukça yoğun ilgi gören fotoğraf makinası dünyanın en pahalı fotoğraf makiansı olarak tarihe geçti. 


“Anı yakalamak içli hız ve kapasite 


SanDisk Extreme PRO“ 
SDHC" ve SDXC'"" UHS-I Kartları 


En güçlü ve yüksek kapasiteli SD'“ UHS-I bellek kartımız performans için Extreme PRO en yüksek hiz, güvenilirlik ve DSLR, gelişmiş dijital veya HD video kameranızdan a çekilen, tavizsiz görüntü ile 4K UHD video kalitesi sunuyor. *95 MB/sn.ye 

varan aktarım hızları, verilerinizin daha verimli bir üretim sonrası iş akışı için 


hızlı bir şekilde aktarır. 


dg Lİ 1 Kapasiteler 
ULTRA HD 16|32164|1128|256|512GB ——— 


SDXC tüm cihazlarda desteklenmemektedir. Daha fazla ayrıntı için cihaz üreticinize başvurun *95MB/saniyeye varan yazma hızı. 9OMB/saniyeye varan okuma hızı. Dahili testlere dayanmaktadır. Performans ana cihaza bağlı olarak daha düşük olabilir. IMB - 1.000.000 bayt. X - 15OKB/saniye 

1GB - 1 milyar bayt Gerçek kullanıcı depolaması daha düşüktür. 

1 Full HD (1920x1080) ve 4K UHD (3840x2160) video desteği ana cihaza, dosya niteliklerine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bkz: www.sandisk.com/HD 

2 UHS Hız Sınıfı 3, UHS özelliği olan ana cihazlarda 4K Ultra HD video kaydını desteklemek amacıyla tasarlanmış bir performans seçeneğidir. SOMB/saniye video yakalama hizı sunan UHS Video Hiz Sınıfı 30 (V30), UHS özelliği olan ana cihazlarda gerçek zamanlı video kaydını desteklemek 
amacıyla tasarlanmış bir performans seçeneğidir. Bkz. www.sdcard.org/consumers/speed. 

3 Sadece kart. Ayrıntılı bilgi Ve sınırlamalar için Ww.sandisk.com/proof adresini ziyaret edin 

4 Almanya, Kanada ve ömür boyu garantinin geçerli olmadığı bölgelerde 30 yıl garanti. Bkz. www.sandisk.com/wug 

5 Kayıt gerektirir; koşul ve hükümler uygulanır. 


© 2016 Western Digital Corporation ya da bağlı şirketleri. Tüm hakları saklıdır. SanDisk, SanDisk Extreme PRO ve RescuePRO, Western Digital Corporation şirketinin ya da bağlı şirketlerinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. SD, SDHC ve SDXC marka ve logoları, SD-3C LLC şirketinin ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar sahiplerine aittir. 


Wwww.sandisk.com.tr Samldisk' 


Fotoğrafadair / Fotoğraf dünyasından haberler 


Takip edilmesi gereken 10 Youtube kanalı 


Fotoğrafçılıkla ilgili ipuçları, eğitim ve diğer konulara ilişkin takip edilmesini düşündüğümüz 10 Youtube kanalını sizin için derledik. 
1. COOPH 

COOPH, Fotoğraf Kooperatifi anlamına geliyor. Videolarının izlenme oranları oldukça yüksek olan bu kanal, genel olarak fotoğrafa dair basit ipuçları ve fikirler veren içerikler üretiyor. Elde bulunulan imkanlara neler yapılabilir sorusunu kendinize soruyorsanız bu kanalı takip etmelisiniz. 


2. Adorama TV 

Adoramalv, yeni başlayan veya profesyonel fotoğrafçı olmanın yanı sıra, fotoğrafçılık hakkında tüm deneyim düzeyleri için uygun eğitici videolar üretiyor. Yeni Başlayanlar, orta sınıf kullanıcılar ve profesyoneller olmak üzere ayrılmış eğitim videoları oynatma listesi olarak sunuluyor. 


vimeram'e Tria 


3. BEH Photo Video 

ABD'deki en büyük kamera mağazası olarak varlığını sürdüren B&H, 
50 milyondan fazla görüntüleme alan 1300'den fazla videoyla dolu 
bir YouTube kanalı da var. Videolar, B#H, uzmanlar tarafından verilen kısa ipuçlarından püf noktalara kadar saatlerce süren derslere yer veren videolar yayınlıyor. 


4. Phlearn 

Phlearn, Photoshop'ta fotoğrafların nasıl düzenleneceğini öğrenmek isteyen kişiler için Youlube'daki en popüler kanallardan biridir. Videoların çoğu belirli bir tekniği öğretmeye yönelik ve video süreli anlatılan tekniğe göre değişiklik gösteriyor. 


5. The Art Photogprahy 

Fotoğraf sanatçısı Ted Forbes tarafından kurulan The Art of Photography, “Fotoğraf dünyasına 360 derece bir bakış" sunan bir YouTube kanalıdır. Forbes, ünlü fotoğrafçılardan fotoğrafçılığa, fotoğrafta kompozisyona ve tekniklerine kadar her şey hakkında videolar içeriyor. 


6. Matt Granger 

Matt Granger, Sidney, Avustralyalı bir portre fotoğrafçısı ve eğitimci. 
Fotoğrafa yeni başlayan birisi olarak bilmeniz gerekenlerle ilgili ipuçları için Eğitici Tina oynatma listesine göz atabilirsiniz. Ayrıca, fotoğrafçılığa ilişkin satın alma rehberi olarak da ilgilenebileceğiz videoları mevcut. 


8 Digital SLR Photography Ağustos 2018 


7. SIR Lounge 
Haftada birkaç kez SLR Lounge, fotoğraf eğitimleri, incelemeler ve röportajlar hakkında videolar yayınlıyor. 


ASAN TO İ 


an (“Lounge workshop 


8. Tony Notrhrup 

Çift olan Tony ve Chelsea Northrup, insanların usta fotoğrafçı olmasına yönelik yardımcı olma hedefi ile popüler bir YouTube kanalını kontrol ediyorlar. YouTube'un en hızlı büyüyen fotoğraf kanallarından biri ve yeni ipuçları, eğitimler ve incelemeler haftada birden çok kez yayınlanıyor. 


YAMA Yy ö Ayse 
“ nr. 


ee ADO ge MEN 


Torş & Ühetsea 


9. Academy of Photography 

Profesyonel bir portre fotoğrafçısı olan Christian Tudor, fotoğrafçılığı sadece 2 hafta içinde öğretebileceğine dair kişisel bir inancı var, bu yüzden video koleksiyonuna göz atın ve kabul edip etmediğinizi görün. Moda ve Annelik ve Gebelik Fotoğrafçılık oynatma listelerinde bulunan ipuçları kullanışlı olabilir. 


10.Serge Ramelli Photography 


Lightroom Photoshop düzenlemelerine ilişkin detaylı aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir Youtube kanalı olarak karşımıza çıkıyor. Ramelli, oluşturduğu oynatma listeleriyle de Photoshop ve Lightroom konusunda uzman olmanıza yardım edebilir 


a k İtotoshoş 6 


Bonus: Bizi Takip edin. Digital SLR Photograpy Türkiye-DSLRTR Digital SER Photography Türkiye olarak eğitim videolarımızı Youtube üzerinden yayınlama kararı aldık. Eğitim videolarımız ve yeni 

lk ilin projeler için kanalımızı takip edin. 


e, id 


7. ULUSAL 


FOTOĞRAF 
YARIŞMAS 


2018/042 


Hayatın kaçınılmaz akışında birkaç anı ya da rengi hatıralara kazımak için vardır sanat. Fotoğraf ise sanatın en etkili formlarından biridir. 


Çağın Göz Hastanesi olarak 2012 
yılından beri her yıl, hem fotoğraf sanatçılarımızın gözünden dünyaya sanatsal bir bakış ortamı sunmak, hem de göz sağlığının önemine atıfta bulunmak amacıyla "Göz 
Alabildiğine..." temalı fotoğraf yarışmaları düzenliyoruz. 


Bu yılki temamız “Göz Alabildiğine 
Sokağın Rengi" ile hayatın kaçırdığımız anlarını, renklerin çevremizde oluşturduğu ahengi fark etmemizi sağlarken, dünyayı algılama denince birincil organ olarak sayabileceğimiz gözün ve göz sağlığının önemini ve bu konuda bilinçli bireyler olma serüvenimizi deklanşör yardımıyla fotoğraf severlere bir kez daha aktarmayı amaçlıyoruz. 


FT loftlab.comr 


Online Başvuru www.tfsf.org.tr 
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Fotoğrafadair / Fotoğraf dünyasından haberler 


Fotoğraf ve Video için nasıl bir bilgisayara ihtiyacınız var? 


Tabi 32 GB RAM ve 8 çekirdek bir işlemci harika olurdu değil mi? Ancak, fotoğraf ve video işleriyle uğraşmak için bilgi işlem gücün ihtiyacınız olacak. Bu nedenle; işlemci gücü, grafik kartının özellikleri ve genel soğutma performansı göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bir MAC'in temel özellikleri genel Photoshop görevleri için yeterli olabilir, ancak video oluşturma, 3D oluşturma ve bazı birleştirme yazılımı için yavaş kalabilir. Apple bile bu gerçeğin farkındadır ki, performansı hızlandırmak için harici bir grafik kartı kutusu bile çıkardılar. Dolayısıyla, taşınabilirlik burada geçerli değildir. Performans söz konusu olduğunda, orada başka birçok seçenek vardır. 


R a” za 


İşlemciyi Seçmek: AMD mi Intel mi? 
Bu yazı Üç yıl önce yazılmış olsaydı, Intel önerilebilirdi. Ancak, AMD son zamanlarda öne çıkan taraf olmuştur ve işlemciler fiyat-performans oranı açısından en iyisidir. İkinci Jenerasyon Ryzen işlemciler, ilk nesilden daha iyi ve Adobe uygulamaları için iyileştirilmiş hale getirildi. AMD, işlemci yarışını hızlandırırken, Intel de yeni işlemcileri piyasaya sürdü, ancak daha yüksek fiyatlarla. Profesyoneller için, Intel x299 uyumlu i7 veya i9 işlemciler tercih edilmelidir. Bütçeniz kısıtlıysa Intel soket 1151 uyumlu i7/ 8700K altı çekirdekli 

işlemci olarak en iyi seçenek olabilir. Bir AMD Ryzen işlemcisi seçmek isterseniz, en son sekiz çekirdekli Ryzen 7 2700x ile donatılan ana kart fiyatları göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki tüm Intel alternatiflerinden daha ucuz olacaktır. 


Bellek 
CPU ve ana kartı seçtikten sonra RAM'i âHİx seçme zamanı geldi. Bellek mi etil m yi fiyatları 2016'dan bu yana 
| ikiye katlandı ve görünüşe 
göre yakın zaman içinde de bu fiyatları düşmeyecek gibi. Profesyonel bir iş akışı düşünüldüğünde, en az 32 GB RAM olmalıdır, ancak bütçeniz kısıtlıysa başlangıç için 16 GB veya 
8 GB seçebilirsiniz. Özel 
bir yapının avantajı olarak, istediğiniz zaman RAM miktarını yükseltebilirsiniz. 
Ayrıca, çoğu marka bellek modelleri için ömür boyu garanti sunuyor, böylece daha ucuz fiyat için kullanılmış olanları bile arayabilirsiniz. 
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Grafik kartı 

Özel toplanmış bir bilgisayarın ikinci en önemli öğesidir ve güçlü grafik kartı, yalnızca oyunculara yönelik değildir. Adobe Creative Suite gibi çeşitli yazılımların hızlandırılmasının yanı sıra, aynı zamanda, temel bilgisayar birimi olarak Octane ve Redshift gibi GPU işleme yazılımı tarafından da kullanılıyorlar. Video ve VR uygulamaları için hayati unsurlardır. Apple'ın aksine, yapınızdaki AMD Radeon ekran kartlarıyla sınırlı değilsiniz. 
Nvidia kartlarını seçebilirsiniz. Yapmanız için 

yeni grafik kartları için bazı özellikler ve fiyatlar belirlemek olmalı. Farklı seri ve markalarda daha ucuz alternatifler bulabilir ve herhangi bir seçenek Apple'ın Blackmagic eGPU'sundan daha küçük, daha hızlı ve daha ucuz olacaktır. 

Bilgisayarınızı tamamlamak için bir işlemci SOĞUtUCUSU, bir güç kaynağı, bir SSD, bir kasa ve bir Windows lisansına ihtiyacınız olacak. Bir hava soğutucusu veya hepsi bir arada sıvı soğutma sistemi kullanabilirsiniz. Her ikisi de işi yapacaktır, ancak daha sessiz ve daha soğuk bir işlem istiyorsanız, bir sıvı Soğutucu satın almak daha iyidir. 
Ryzen 7 27/00x zaten Wraith hava soğutucusuyla geliyor, bu yüzden AMD'yi seçebilirsiniz, ilk adımda CPU soğutucusu için endişelenmenize gerek kalmayacak. SSD için ise m.2 NVMe SSD ile devam edebilirsiniz, ancak fiyat sizin endişeniz ise, standart 2,5 inç SSD alabilirsiniz. Gelecekte bir NVMe sürücüsüne yükselseniz bile, her zaman mevcut 2,5 inç SSD'nizi bir kasa kutusuyla taşınabilir bir sabit sürücü olarak kullanabilirsiniz. 

Güç kaynağı satın almadan önce, her zaman sisteminizin toplam güç tüketimini kontrol edin. 
Bunu yapmak için, Güç Kaynağı Hesaplayıcısı kullanabilirsiniz (emen hemen tüm markalar web sitelerinde bu bölümleri hesaplar), bileşenlerinizi seçin ve hesaplayın. Bu, W cinsinden ortalama tüketimi verecek ve PSU'yu satın almadan önce bu sonuç için en az 150 W eklemeyi deneyecektir. 
Örneğin, sisteminizin toplam güç tüketimi 450 W olarak hesaplanıyorsa, en az 650 W PSU almayı deneyin. Ayrıca, en az yüzde 80 verimlilik elde etmek için 80 artı nominal birimleri seçmeyi unutmayın. 

Nvidia GTX1070 TI ile Intel i7 8700K, 8 — 16 GB, yaklaşık 7.000 TL gibi bir maliyet ortaya çıkacaktır. 
Bir veya iki 4K monitör ekleseniz bile, toplam maliyet benzer özelliklere sahip herhangi bir MAC'ten daha az olacaktır. Taşınabilirlik sizin için bir sorun değilse kendi PC'nizi kurmaktan çekinmeyin. 
Uzun zamandır macOs kullanıyorsanız, Windows 
10 sizi hayal kırıklığına uğratmayacak ve uyarlama 
düşündüğünüzden daha kolay olacaktır. 


Detaylı bilgi için : https://bit.ly/2LmvRuu 


e 


400 EVO ai 


Hız ve dayanıklılık elielgelele 


100 MB/sn'ye kadar okuma ve 90 MB/sn'ye kadar yazma hızıyla* kendi sınıfında fark yaratan EVO Plus, 256 GB'a kadar depolama 
kapasitesi ve binlerce cihaza uyumluluğuyla hayatınızı kolaylaştırır. 4 farklı koruma türüyle desteklenen EVO Plus, deniz suyuna, 


yüksek sıcaklıklara, havalimanı X-ray cihazlarına ve MR taramasına eşdeğer manyetik alanlara dayanıklıdır.** 


e» b »— 6 


Suya karşı Sıcaklığa karşı X-Ray'e karşı Manyetik alanlara dayanıklı dayanıklı dayanıklı karşı dayanıklı 


*Yukarıda açıklanan özellikler, kapasiteye, makineye ve kullanıma bağlı olarak değişebilir. 32 GB için 95 MB/sn'ye kadar okuma, 20 MB/sn'ye kadar yazma; 
64 GB için100 MB/sn'ye kadar okuma, 60 MB/sn'ye kadar yazma; 128 GB 100 M ye kadar okuma, 90 MB/sn'ye kadar yazma. 


**72 saat deniz suyu (1EC60529, IPX7). -259C ila 859C çalışma sıcaklıkları, çalışma dışı sıcaklık -409C ile 859C. 
Standart havaalanı x-ray cihazları (50 röntgene kadar) ve yüksek alanlı bir MRI tarayıcının manyetik alanına eşdeğer (en fazla 15000 gauss). 


YILSINIRLI p. Sadece sınırlı uygulamalar içindir. Black Box, CCTV kaydı ve diğer yoğun yazma uygulamaları için mevcut değildir. 
10 GARANTİ iy Android, Google Inc'in ticari markasıdır. Samsung bellek kartları hakkında daha fazla bilgi için, S N M S Yy N Ğ 


Wwww.samsung.com/tr/memory-cards/ adresini ziyaret edin. 


Fotoğraf dünyasından haberler / Fotoğrafadair 


Huapeng Zhao — Çin (Yılın Fotoğrafçısı- İkincilik Ödülü © 

Göz göze: Bu çocukla deniz kenarında yürüyüş yaparken karşılaştım. Ben onun resmini çekmeye çalışırken o da tuttuğu balığı gözünün önüne gelecek şekilde kaldırdı. 


Yer: YanTai SnanDong bölgesi, Çin - Iphone 6 ile çekildi. 


Füme Vİ YE el 


Glenn Homann - Avusturalya (Birincilik Ödülü — Soyut) © 

Biraz dağınık bir endüstriyel alanda fotoğraf çekmek istedim. 
İlginç görüntülerin eksikliğinden sinirlendiğimde, gözüm daha küçük detaylara odaklandı. Karton parçalarının basit ve çarpıcı siyah beyaz görüntüsü ortaya çıktı. 


Jashim Salam — Bangladeş (Yılın Fotoğrafçısı-Büyük Ödülü) Yerinden edilenler : Ukhiya'daki Tangkhali mülteci kampı yakınlarında sağlık ve temizlikle ilgili bir farkındalık filmini izleyen Rohingya çocukları. 
Yer: Ukhiya, Bangladeş - Iphone 7 ile çekildi 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Fotoğrafadair / Fotoğraf dünyasından haberler 


Robin Robertis — ABD (Birincilik Ödülü - Hayvanlar) o © İhtiyar yavru köpek “Django”: Django, Çin'in kuzeyindeki Hunan bölgesinde bulunan bir Budist manastırda doğup büyüyen Shaolin Temple Terrier cinsi bir köpek. Sahilde uzun yürüyüşler yapmaktan hoşlanan Django, Miles Davis dinlemeyi de çok seviyor. 


Yer: Carlsbad, California - Iphone 7 Plus ile çekildi. 
m, | 


Natalia Garces - İspanya (Birincilik Ödülü — Yaşam Tarzı) © İkinci sergimi açtığım gün iyi bir atmosfer ve arkadaş vardı. 
Bayan Sancheski, eşsiz, kentsel ve şık, üç çocuğun da annesi. 


Mohammed Badra - Suriye (Birincilik Ödülü — Haber ve Olay) Bombalamalarda yaşanan durgunluk sırasında Suriyeliler, Ramazan ayının son iftar akşamında, Douma'nın kalıntıları arasında kurulan 1200 metrelik uzun bir masada oruçlarını açıyorlar. 
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mi, 


OK 7m 


Tam Karede Yeni Standart 


© 7n tam karesi, arkadan aydınlatmalı CMOS sensörü ve faz algılamalı inanılmaz 693 otomatik odaklama noktasından, 10fps hızlı sürekli çekime kadar, çığır açan teknoloji koleksiyonunu fotoğrafçıların kullanımına sunuyor. 


Daha fazlasını keşfetmek için: www.sony.com.tr 


TipA 
WORLD> 
AWARDSS 


O 7n BestMirrorless CSC 
Expert Full-frame 


“Sony” ve logoları Sony Corporation'un tescilli ticari markalarıdır. Diğer bütün logolar ve ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır. 


FOTO 


İLGİ VE ŞANSIN ORTAK 


BULUŞMA NOKTASI 
4 | 4 
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çeken coğrafyaları keşfetmek ve bunu fotoğraflamakla başlıyor serüvenleri Oylum ve Onur Yüksel'in. 


Nikon 


Sponsorluğunda 


Bizim seyahat fotoğrafçılığı konusunda en büyük motivasyonumuz doğa, tarih ve sanat 


anısını şöyle paylaşıyor Oylum 

Yüksel : Seyahat fotoğraflarına, şehir kartpostallarına çocukluğumdan beri ilgi duyuyorum. Bir yerin daha önce binlerce kez fotoğraflanmış olması bendeki değerini düşürmüyor. Hatta kendim defalarca orada fotoğraf çekmiş olsam da her defasında daha iyi açıdan, daha iyi ışıkta, daha iyi kompozisyonla ofotoğrafın en iyisini çekme heyecanı duyuyorum. 


ins olan ilgisini ve etkilendiği 


Lise hazırlık sınıfında Unesco Öğrenci Değişim programına seçilmesini “ şans “olarak yorumlayan Onur Yüksel ise; 
bu program içinde belirlenmiş şehirlere seyahat edip orada her öğrencinin istediği bir sanat dalında eğitimler alıp diğer öğrenciler ile ortak işler yapması üzerineydi. Ben fotoğrafı seçtim, sırasıyla Berlin, Sofya, Budapeşte gibi şehirlerde fotoğraf atölyelerine katıldım. 
Her atölye sonunda küçük bir karma sergi açılıyordu. Bu projedeki fotoğraf öğretmenim Patrick fotoğrafçı olmamın en büyük sebebiydi “ diyor. 


Baya İyi Projesi 


Gerçekleştirdikleri başarılı bir proje olan “ Baya İyi insanlar tarafından ilgiyle karşılandı ve bu süreç gün be gün artarak devam ediyor. Projenin öncesinde neler yaptıklarından bahseden ikili; 
yine fotoğrafla ilgilendiklerini, seyahat 


ettiklerini belirtirken, başka dergiler 

ve bloglar için yaptıkları çalışmaları bir araya getirme fikrinin tek çatı altında toplama istekleriyle buluşması sonucu bu projenin ortaya çıktığını belirtiyorlar. 
Onur Yüksel: Oylum 2007'den beri, ben 2004'ten beri düzenli blog yazıyoruz ve çektiğimiz fotoğrafları paylaşıyoruz. 2013'e geldiğimizde ayrı ayrı 5-6 blog yazdığımızı fark ettik. 
Zaten ilgi alanlarımız ortak; fotoğraf, seyahat, sanat, tarih, arkeoloji, tasarım, sinema. Son yıllarda uzun metinler, çoklu fotoğraflar, hikaye albümü ve video yayınlayabildiğimiz Instagram'da daha sık paylaşım yapmaya başladık. 
Okuyucumuzun da yönlendirmesiyle içeriklerimiz daha fotoğraf odaklı oldu, diyor. 


Gezip görmek istedikleri yerlerin belirlenmesi ve oluşturulacak bütçe konusunda ise Oylum Yüksel şunları söylüyor : Her ay yeni ya da özlediğimiz bir şehir görmek için seyahat etmeye çalışıyoruz. Yurt dışına çıkamazsak, Türkiye'de bir seyahate çıkıyoruz. Sanatı ve tarihi ile bizi büyüleyen şehirlerde bir fotoğraf ya da resim sergisi gibi küçük şeyleri bahane edip heyecanla ucuz uçak bileti arıyoruz. Sürekli yeni yer görme gibi bir önceliğimiz yok, pek çok Avrupa şehrine 5-10 defa gittik ama henüz hiç görmediklerimiz de var. 
Doğası için gittiğimiz yerlerde ise doğru 


mevsimi, doğru renkleri bekliyoruz. 
Mesela, Meksika'ya Ölüler Günü festival zamanı gitmek istiyoruz, 8 yıldır Kasım'ın ilk haftasını denk getiremedik. Kasım'da gidemeyince başka bir aya değil, 1 yıl daha erteliyoruz. Madagaskar, Paskalya Adası, Faroe adası ve Galapagos'u görmeyi çok istiyoruz. Onlar için sürekli ucuz uçak bileti kolluyoruz. 


Onur Yüksel ise Mısır'a gitmek için de Kahire'deki Büyük Mısır Müzesi'nin açılmasını bekliyoruz. Haziran 2018'de açılacağını duyurmuşlardı ama hala açılmadı. Seyahati planlamak için müzenin açılmasını bekliyoruz. Bize göre bir ülkeyi tanımak için en doğru yer arkeoloji ve resim müzeleridir. 
İstediğimiz seyahatleri yapabilmek için sürekli para biriktiriyor olmak, gereksiz harcamalardan kaçınmak bir yaşam şekli oldu bizim için. Önceliği, güvenilir bir havayolundan ucuz uçak bileti bulmaya ayırıyoruz. Yurtdışında asla alışveriş yapmıyoruz. Heykel alışverişi hariç diyelim. Yemeğe, konaklamaya mümkün olan en az harcamayı ayırarak planlama yapıyoruz. Afrika'da ve Asya'da yolculuk yapacaksak mutlaka yerel rehber ile özel bir araç kiralıyoruz. En çok buna paramız gidiyor ama mecburuz. Fotoğraf çektiğimiz için standart güzergahı değiştirmemiz, istediğimiz yerde aracı durdurmamız, doğru ışığı beklememiz gerekebiliyor. Bir de fazla meraklıyız, her 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FOTO 


LRÖPORTAJ , 


66 Resimler, fotoğraf konusunda en büyük ilnam kaynağımız. 99 


sorumuza cevap almak istiyoruz, bu yüzden yerel rehber önemli. Cevabı bilmiyorsa bile kendi dilinde araştırıp bize anlatıyorlar hemen. Avrupa ve Amerika'da ise en büyük masraf kalemimiz müze / sergi girişleri. Gerekirse kahveyi, yemeği paylaşıyoruz ama o müzelere o bütçeleri mutlaka ayırıyoruz. 


Fotoğraf sanatının yanı sıra, kendilerine katkı sunan diğer sanat dallarını, sinema ve resmin önemi vurgulayan Onur ve Oylum Yüksel: Resimler, fotoğraf konusunda en büyük ilham kaynağımız. Resimlerde tercih edilen kadrajı, manzara yerleştirmesini ve renk paletlerini çok yakından inceliyoruz. 
Özellikle ressamların malzemelerini toplayıp açık havaya çıktığı, resim yapmak için seyahat ettiği, benzer manzaraları farklı tonlarda farklı açılardan yansıttıkları 19. 
yüzyıl sanat akımları bize çok ilnam veriyor. 
Monet, Pissarro, Cezanne, Sisley, Turner ve Rousseau manzaraya bakış açılarıyla ve kadraj tercihleriyle, Seurat, Signac ve Derain renk paletleriyle bize çok ilham veriyor. 
Sinemada da görüntü yönetimi aynı şekilde bizi çok besliyor. Fotoğraflarımızın kadrajı ve renkleriyle ortak bir dilden konuşmasına, bir hikaye anlatmasına gayret ediyoruz. 


Seyahat ettikleri süre boyunca, çektikleri fotoğrafların içeriğine ilişkin paylaştıklarıyla da okuyuculara yön veren Oylum ve 
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Onur Yüksel, portresini çektiğiniz insanları gerçekten ifade eden kareye ulaşmak için o doğru ana nasıl karar verirsiniz sorusunu ise şöyle yanıtlıyorlar : Portre çekmek benim için en zor ve sıkıntılı alanlardan. Doğru andan çok doğru yeri, özellikle portresinin çekileceği kişinin rahat olacağı yeri bulmak ile ilgileniyorum. Bu da fotoğraf öncesi hazırlık süresini uzatıyor diyor Onur Yüksel. Portre fotoğrafının zorluğu konusunda uzlaşan ikilimizden Oylum Yüksel ise şunları söylüyor :Birinsanı gerçekten ifade eden bir portre çekmek bence fotoğrafın en zor konusu. 
Mesela beni ifade ettiğinidüşündüğüm bir portrem yok. Platon'un çektiği portreleri çok gerçekçi buluyorum ama fotoğraftaki kişileri yakından tanımadığım için bana öyle geliyor da olabilir. Seyahat fotoğrafı çektiğimiz için, insan çoğu zaman o ülkeyi anlatmak için önemli bir araç oluyor. Ancak seyahatlerde iyi portrelerin sadece habersiz çekilebileceğine inanıyorum. Örneğin fotoğraftakilerin para karşılığı poz veren veren kişiler olduklarını bilmesek Küba ve Hindistan'da çekilen portreler uzaktan gerçekçi gibi görünebilirdi. 
İnsanların kamera karşısında poz verme halini durdurmak çok zor. O yüzden insanları mümkünse uzaktan, yüzleri görünmeyecek şekilde, siluet olarak manzaranın bir parçası olarak fotoğraflamayı tercih ediyorum. 
1970'lerden önce yaşasak estetik açıdan işimiz çok kolay olurdu. Hayalim doğada ya 


da bir antik kentte gezen insanların hepsinin pastel tonlarda giyinmesi, selfie çubuğu asla kullanmamaları, telefonla fotoğraf çekmemeleri. Manzarada böyle bir insan yoksa, son insan kadrajdan çıkana kadar sabırla bekliyorum diye ekliyor. 


Bugün bulunduğunuz konuma birçok karar vererek geldiğinizi düşünürsek fotoğrafçılığa bugün tekrar başlasanız asla yapmayacağınız şey nedir sorusuna ise Oylum Yüksel : 2006 — 2013 arası tüm fotoğraflarımı jpg formatta çekip arşivlemiştim. Bugüne kadar çektiğim tüm fotoğraflarımın nef formatta olmasını dilerdim cevabını verirken, Onur Yüksel ise daha çok fotoğraf çekeceğini vurguluyor. 


Gezip gördükleri, vakit geçirdikleri, keşfettikleri yerlere Baya İyi betimlemesini yapmak için, belirledikleri 3 unsurdan 2'sine sahip olmalarını söyleyen Oylum Yüksel : Bizim seyahat fotoğrafçılığı konusunda en büyük motivasyonumuz doğa, tarih ve sanat. 
Bir yerde bu 3'ünden 2'si varsa bizim oraya gitme hayalimiz vardır. Türkiye'de Unesco listesindeki her yeri fotoğraflama hedefimiz var. Listeyi tamamlamak için 3 eksiğimiz var. 
Yakın zamanda Safranbolu, Çatalhöyük ve Nemrut'a gitmek istiyoruz diyor. 


Seyahatleri boyunca kullandıkları, kullanmak ve sahip olmak istedikleri ekipman konusunu da tecrübelerini ve teknik 


Sponsorluğunda 


Oylum Yüksel 

1979'da İstanbul'da doğdu. 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Gazetecilik eğitimi aldı. 2007 yılında seyahat fotoğrafları çekmeye ve dergiler için seyahat yazıları yazmaya başladı 


Onur Yüksel 

1980'de Bursa'da doğdu. 

Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler eğitimi aldı. 1997 ve 1998 yılında Unesco'nun düzenlediği öğrenci değişim programına katıldı. Bu programda fotoğraf ve karanlık oda eğitimi aldı. Sofya ve Berlin'de karma fotoğraf sergilerine katıldı. 


Oylum ve Onur 2010 yılında Kenya'da evlendiler. Kendi işlerini kurup, her fırsatta Türkiye'de ve yurtdışında daha fazla seyahat etmeye, fotoğraf çekmeye odaklandılar. 2011 yılından beri çektikleri fotoğraflar ve seyahat yazıları pek çok dergide ve web sitesinde yayınlandı 

20153 yılında seyahat, sanat, sinema, tarin konularında "baya iyi" dedikleri içerikler üretmek amacıyla bayaiyi.com isimli bloglarını açtılar. Instagram'daki abaya. iyi sayfalarında her gün kendi çektikleri fotoğraflara yer veriyorlar. Okuyucularına daha fazla seyahat etmek konusunda ilham vermeyi ve Türkiye'nin tarihi değerlerine dikkat çekmeyi hedefliyorlar. 


içeriği sormadan edemiyoruz. Onur Yüksel : Fotoğrafları ikimiz çekiyoruz, ekipmanları da o an ne gerekiyorsa onları ortaklaşa kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Nikon D7200 ve Nikon 


D750 sürekli yanımızda olan ekipmanlar. Lensler 


ise, Nikon 50mm f1.4, Nikon 70-300 f4.5-5.6, Nikon 14-24 f2.8, Nikon 24-120 f4, manfrotto seyahat tipi hafif tripod. Nikon ekipmanlarıyla dolu bir odaya girdiklerinde, ne tür ekipmanlara sahip olmak istediklerini de belirten Onur: Bir fullframe bir croplu makine tercih ediyoruz. 
Bu sayede lens kullanım alternatiflerimizi de arttırmış oluyoruz. Oylum yine croplu isterdi, ben fullframe... D500 ve D850 ilk seçtiklerimiz 
olur. Lens olarak Nikon 24-70 f2.8 ve Nikon 24 
mm f1L4 diye belirtiyor. 


Fotoğrafçılık alanında profesyonelleşip, meslek edinmek isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur sorumuza ise Oylum Yüksel : Seyahat fotoğrafı konusunda profesyonelleşmek 
isteyenlere seyahati X50 tatil gibi değil, 5100 
iş gibi görmelerini tavsiye ederim. Seyahat öncesi gideceğimiz yerle ilgili güvenilir her kaynağı okuyoruz, yayınlanmış her belgeseli izliyoruz. Hangi gün saat kaçta, nerede 


66 Seyahat fotoğrafı konusunda profesyonelleşmek isteyenlere seyahati 
750 tatil gibi değil, 7100 iş gibi görmelerini tavsiye ederim99 


olacağımızı önceden belirliyoruz. 

Bir şehrin sokaklarında kaybolmak, herkesin bildiği kafeleri keşif saymak bizim için fazla romantik. Biz daha çok kaybolmak istediğimiz semtin sokaklarını önceden seçip, kaybolacağımız günü saati önceden belirliyoruz diyelim. Her seyahatte 06:00'da güne başlıyoruz, kahve ve yemek molalarını çok kısa tutuyoruz. O gün araçla yolculuk 

yoksa 20 km'ye yakın yürüyoruz. Hava durumunun değişme ihtimaline göre yedek plan yapıyoruz. Seyahat sırasında sosyal medya kullanmıyoruz, fotoğraf 


paylaşmıyoruz. Seyahatin her dakikasını yeni fotoğraf çekmek için kullanıyoruz diyor. 


Onur Yüksel ise sürekli fotoğraf çekmek gerektiğinin vurgusunu yaparak, “bu zamana kadar işe yaradığını gördüğüm fotoğraf konusundaki en önemli tavsiye benim için. Eğer meslek olarak bu alana yönelmek isterseniz sürekli fotoğraf çekin. Fotoğraf çektikçe hem tekniğinizi geliştiriyor hem de o vizörden bakarken neyi daha çok sevdiğinizi anlarsınız. Ve youtube, istediğiniz konuda, aklınıza takılan bir soruda hemen youtube da arama yapın, fotoğraf konusunda ingilizce, sayısız video dersler var diye sözlerini bitiyorlar. 
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Sosyopix 


Anılarına Dokun 


En sevdiğin fotoğraflar dijital ortamlarda kaybolmasın! 


Sosyopix'e gel, anılarına hayat ver. 


Eğ Sosyopix (O) SOSYopiXx vE Sosyopix 


c b) 
€ 
N 
“O c 
İyi x 
N 
“O 


IX.com Anılarına Dokun 


de yakaladığım 


ğimiz 


sonrası, hayvanat bahçesine çekim için gitti 


her şeyi özetliyor gibi. 


tükenmekte olan gorillerle ilgili bir sunum 


Canon 7D 500mm F4 IS Lens F8 1/250sn ISO 320 


Yeşil alanlar katledildiği için soyu 


Okur Vitrini SOSY6piİX-or Anılarına Dokun 


mi N 
Barbaros Pakar i o Kadir Sarıkaya li 
Nikon D810, 24-120mm f4 lens, F4,1/40sn,1SO 2500 Canon Eos 600D F4 ,1/4000sn ,15SO 100 


Bu fotoğrafı, Kiev gezim sırasında girdiğim “Gate Church of the Trinity” kilisesinde çektim. içeri girdiğimde bir tören düzenleniyordu ve mekan içinde oluşan atmosfer beni çok etkiledi.Işığın tütsü dumanları ile oluşturduğu ambiyans ve töreni izleyenler ile kompozisyon oluşturarak o anı ölümsüzleştirdim. 
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Ürgüp'e ulaştım ve gündüz çekimimi tamamladıktan sonra sabırsızlıkla gün batımını bekledim ve bu kareyi elde ettim.. 


Emrah Rakıcı © © CanŞahin 
Canon Eos 5D Mark |ll Fujifilm X-T1 Samyang 12mm F2,8sn,1SO 200 
! F4.5,1/160sn,1SO 400 , Fotoğrafı çekmek için Amasya'dan yaklaşık 450 km yol kat ettikten sonra — du 
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Okur Vitrini S osyep | X.com Anılarına Dokun 


Yılmaz Nizam 
Canon 60d Sigma 17- 50mm F5,1/1000sn, ISO 100 


Okur Vitrini'nde fotoğrafları yayınlanan okurlarımıza 
Sosyopix'ten 100 TL değerinde hediye çeki! 
Nasip Çiçekdağ 
Nikon D3200 55-300mm F14 1/640sn 150-100 


Sosyopix; sosyal medyada paylaştığın, telefonunda ve bilgisayarında sakladığın fotoğraflarla farklı temalarda ürünler hazırlayan, bunları kargo ile adresine ulaştıran bir hizmettir. 

SOSYOPİX.COM 
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SAMYANGAF 


SAMYANG'DAN 2 YENİ LENS 


SAMYANG AF 24mm F2.8 FE 


SONY E mount Uyumlu 


. SAMYANGAF 85mm F1.4 EF 


; CANON Uyumlu 


İletişim l 
, : Muradiye Cd. No:12/A Sirkeci İstanbul www.samyangturkiye.com www.fotografdunyasi.com.tr e-mail: info©fotografdunyasi.com.tr 


(Gİ instagram.com/samyangturkiye $# facebook.com/samyanglensturkiye (o Tel: 0212 526 62 45 


Dünyanın en küçük stüdyo ışığı 
Profoto A1 


Al her şeyiyle bir Profoto ışığı, sadece biraz daha küçük. Yuvarlak flaş başlığı sayesinde doğal ve muhteşem ışık verir. Kolay kullanımı, süper hızlı dolum süresi ve uzun ömürlü pili ile hiç bir çekim anını 


kaçırmazsınız. 


Profoto Resmi Türkiye Distribütörü > p 
> HOBYAR MAHALLESİ, YALIKÖSKÜ CADDESİ, ASLAN HAN | mi Profoto £ I NO:22 KAT:1 SİRKECİ | ISTANBUL 
Tel: (212) 269 7676 | E-Mail: info©zoomithalat.com The light shaping company” 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AKIŞINA BIRAKIN BİR DAMLAYARATICILIK EKLEYİN ALTIN SAATIŞIĞI YARATIN 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DRAMATİK MANZARALAR YAKALAYABİLMEK ÇOĞU ZAMAN GÖKYÜZÜ NÜNASIL OZLADIĞINIZA BAĞLIDIR. 


JAMES ABBOTT SİZE KARA BULUTLU GÜNLERDEN NASIL OLABİLDİĞİNCE FAYDALANACAĞINIZI GÖSTERİYOR... 


KAMERA: NIKON D610 //LENS: NIKON 16-35MMF4 GAF-SEDVRLENS 


ANZARA FOTOĞRAFÇILIĞINDA güvenebileceğiniz bazı şeyler 

vardır, bunların en mümkün olanlarından biti de altın saatte 

parçalı bulutlar ve temiz bir ufuk çizgisi iken kapalı bir havaile karşı karşıya Mali it Ama eşyanızı toplayın yarın “dahaiyi şartlar" umut etmek yerine'ani yakalayın ve belki de potansiyel olarak en ilgi çekici olacak manzaralarınızdan bazılarını çekin. 

Karamsar manzara fotoğrafçılığı aslında pek çok fotoğrafçının altın saatin doygun renkleri ve yumuşak ışığı yerine, fırtınalı ve kapalı havaları tercih iy vü bir nevi Rönesans yaşıyor. Ve şununla da yüzleşelim; mükemmel bir gün doğumu ya'da gün batımı yakalamak çoğu manzara fotoğrafçısınınhedeflediği şeyler olmasına rağmen, fırtınalı ve kapalı havalara çoğu zaman'açık mavi gökler ile duvardan” | 


duvara güneşışığından.daha sık rastlanılır ve fotoğrafçılık içinde çok X 


daha iyidirler, 


” 


/ & V 
Kumsalda mükemmel bir gündoğumu ya da dağlarda karamsar bir. * 


gün çekmeniz fark etmez, kademeli ND filtreler manzara tutkunları 


için vazgeçilmez ekipmandır. Bu filtreler genellikle daha parlak olan 

gökyüzünün olduğu, kadrajın üst kısmından lense giren ışığın, a 

miktarını azaltırlar Ve daha karanlık olan yeryüzünün etkilenmemesini 

sağlayacak şekilde kademeli olarak sıfır etkiye doğru azalırlar. Bu da 

tek bir görüntüde hem gökyüzü am de ön plan detaylarını 

yakalamanıza izin verir. Bunlar stoplar olarak hesaplanan çeşitli ışık 

azaltanyoğunluklarda bulunurlar, ayrıca değişik tiplerdeki 7 

manzaralafda kullanılmak üzere yumuşak ve sert kademeli olabilirler. İ Tabiiki gökyüzü detaylarını korumak ve filtre kullanmadan HDR Pr 

çekim yapabilirsiniz. Ama bunu yaparsanız filtreler ile bir tane poz 4 İ 

yeterliyken her seferinde birkaç poz çekmek zorunda kalacaksınız. Bu | 

da daha fazla perde çalıştırma, sabit diskinizde depolanacak'daha 

fazlagörüntü ve bilgisayarbaşında geçirilecek daha fazlazaman 

demektir. HDR ve Odak istifleme (Focüs stacking)'gibi yazılım tabanlı 

tekniklerin kesinlikle kullanıldığı yerler vardır, amaişi ia en | 

olduğunca kamerada tutmak herzaman daha kolaydır. Kademeli 

NDler üzerinde yoğunlaşacağız, ama hiç NDniz yoksa da HDR. 

görüntüler yakalamak için Otomatik Basamaklı Pozlamayı (Auto 

Exposure Bracketing) da özet olarak ele alacağız. 


1 : 
; 


N 


FOTOĞRAF 


Karamsar gökyüzü 


MANUEL ÇEKİN Kamerayı manuel moda ve |SO'yu 100'e ayarlayın, 

diyaframı ise f/11-f/16 arasında ayarlayın. Pozlama değerini ayarlamak için pozlama ölçeğini kullanın. Bu, bir sıra kesik çizgiden oluşan, çoğunlukla ortasında sıfır, solunda bir eksi, sağında ise bir artı işareti olan ölçektir. Doğru bir pozlamada ek bir tire işareti yokken, düşük ve aşırı pozlamalarda ölçek altında bir tire işareti olur. Doğru pozlamayı bulmak için enstantaneyi ayarlayın. 


UZAKTAN KUMANDALI DEKLANŞÖR KULLANIN Eğer gökyüzü ve ön planın pozlaması kontrol altında ise, çekime hazırsınız. Eğer enstantane 1/15 saniyenin altında ise, kamera titremesi riskini azaltmak için bir Uzaktan Kumandalı Deklanşör (Remote Release) kullanmak en iyisi olacaktır. Bu tip bulanıklıklar düşük enstantanelerde deklanşör bırakıldığında oluşan ince hareketlerden kaynaklanır, hatta tripodda olsa bile. Alternatif olarak kameranın zamanlayıcısını (Timer) kurun. 


EĞER HİÇ FİLTRENİZ YOKSA Eğer hiç filtreniz yoksa, HDR harika sonuçlar üretebilir. Bunu en iyi şekilde çekmenin yolu kamerayı Diyafram Önceliğine (Aperture Priority) ayarlamak ve çekilecek her pozlama için kilitli tutmak üzere manuel olarak odaklanmaktır. Ön plan için doğru pozlamayı bulmak üzere test çekimleri yapın. Sonra deklanşöre basmadan önce Otomatik Basamaklı Pozlamayı üç, iki stop basamaklarla poza ayarlayın. 
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FİLTRELERİ YERLEŞTİRİN Ön plan için doğru pozlamayı bulduktan sonra 

filtreleri yerleştirin. Filtre tutucuyu, sonra da vizörden bakarken iki ya da üç stop bir kademeli NDyi takın. Eğer ikinci bir kademeliye ihtiyacınız olursa, bunu da ilki gibi konumlandırın ama tutucuda çok aşağıya bırakmayın ki, böylece sadece gökyüzünün üstü filtrelensin. Ben iki stop bir yumuşak ve dört stop bir sert kademeli ND kullandım. 


FİLTRELENMİŞ POZLAMALARI BELİRLEYİN Histogram görüntüsüne 

geçmeden görüntü ön izlemeyi kontrol edin ve grafiğin yukarıya doğru toplanıp sol ya da sağ kenara dokunmadığına emin olun. Sola toplanıp dokunan bir grafik Gölgelerin Kırpıldığı (Shadows Clipped) anlamına gelir, aynısı sağda olursa Vurgular Patlamış (Highlights Blown) anlamına gelir. Gerekiyorsa enstantaneyi ayarlayın ve bunu düzeltmek için bir çekim daha yapın. 


Gökyüzü detayı olmaksızın görüntü sıradan görünür ve ortam eksiktir; sahnenin gözlerin gördüğü şekliyle doğru birtemsili değildir. Görüntüyü "çift kademelendirmenin" sahnenin gerçekçiliği ile oynadığını kimse inkâr etmiyor, ama yarattığı ruh hali yine bu ruh hali sayesinde gözalıcı olan ve çok daha fazla ilgi uyandıran bir görüntü ile sonuçlanıyor. Öte yandan eğer ağır şekilde düşük pozlandırılmış gökyüzünden hoşlanmıyorsanız, daha doğal bir sonuç için tek bir kademeli ND kullanabilirsiniz. Fotoğrafçılık sonuçta tamamen kişisel zevk meselesidir ve siz de size en uygun olan yaklaşımı kullanabilirsiniz. 


BİR FİLTRE İKİ FİLTRE 


FİLTREYOK 


KARANLIK GÖKLER 
Gökyüzünü aşırı kademelendirme, bulutlu bir güne bir karamsarlık ve dram katar. 


“—n 
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CAROLINE SCHMİDT SİZE CANLI OBJELERİN İÇİNDEN ÇEKİM YAPARAK PORTRELERİNİZE NASIL RENK EKLEYEBİLECEĞİNİZİ VE KONUNUZU ÇERÇEVELEYEBİLECEĞİNİZİ GÖSTERİYOR 


KAMERA: NIKON D800 LENS: SIGMA35MM F/1.4 ART & NIKON AF-S 50MM F/1.8G 


.. 
N PLAN ETKİSİ portrelere derinlik ve tat katabilir: İzleyiciyi bir odak noktasına doğru çekebilir, onu çerçeveler ve eğer iyi yapılırsa güzellik ve ilginçlik katar. Fakat engin bir derinliğe ihtiyacınız olan 

manzaraların aksine, çoğu portre stili çevrelerini bulanıklaştıran ve özneyi 

arka plandan koparan geniş diyaframlar ile en iyi görünürler. Geniş diyaframların güzelliğinden yararlanmak için alan derinliği ve mesafeler, f/stoplar arasındaki ilişkileri anlamanız ve de odak noktanızı kontrol etmek için Seçmeli Odağın (Selective Focus) nasıl kullanıldığını öğrenmeniz gerekir. Bunlar her hevesli portre fotoğrafçısının özellikle de ön plan etkisini ortaya koyarken bilmesi ve geliştirmesi gereken temel tekniklerdir. Lensiniz ve özneniz arasına bir özne yerleştirerek Otomatik 

Odağın (Auto Focus) büyük olasılıkla bocalamasına neden olursunuz, 

çünkü kameraya en yakın olan ne ise ona odaklanmak ister — işte bu 

yüzden odakta ne olduğunu kontrol etmeye ihtiyacınız vardır. Ayrıca ön plan etkisinin fark edilebilir olmasını mı, yoksa renkli görünmesini mi istediğinize ve de öznenizle nasıl etkileşim içinde olmasını arzuladığınıza karar vermeniz gerekir ki, zenginleştirsin, kişinin ilgisini dağıtmasın — bunun diyafram ve alan derinliği ile çok ilgisi vardır. 

Bazen ön plan etkisi örme tuğlalar, çiçekler ya da ağaçlarda olduğu gibi fotoğrafı çektiğiniz yerde bulunabilir, ama diğer zamanlarda kontrol ve yaratıcılığı maksimize etmek için kendi ön plan etkinizi ortaya koymak daha iyi olur. Bu portre çekimi için değişik boyut ve tiplerde stres yayı ile deney yaptım, çünkü içinden çekim yapabilmek için doğal bir açıklıkları ve özneyi çerçeveleyebilme, bunun yanında istenmeyen arka planı da renklerle gizleme potansiyelleri var. Kendinize bir şans verin ve yaz portrelerinizin içine biraz renk ekleyin. 


FATOĞRAF 
TEKNİKLERİ 


Ön plan çerçeveleme 


EKİPMANINIZI TOPLAYIN Online olarak ya da pek çok oyuncak 

mağazasından bir stres yayı alabilirsiniz, bunlar değişik boy ve renklerde bulunabilir. Ben minyatür modellerini ve değişik renk efektlerini görmek için büyük gökkuşağı rengi yay kullandım, ama siz tamamen farklı bir sonuç için metal olan tiplerini kullanabilirsiniz. Bütün ihtiyacınız olan standart bir 50mm lens ya da daha geniş açılı olanı. Kameranızı ve yayı aynı anda elinizde tutacağınız için uzun lenslerden kaçının. 


OYUNCAĞI YERLEŞTİRİN Yayı lensinizin önünde tutun. Elinizin kadrajda görünmesinden kaçınmak için muhtemelen onu neredeyse lense dokunacak kadar yakın tutmanız gerekebilir, ama bu aynı zamanda onu memnuniyet verici bir şekilde odak dışı hale getirecektir. Yayın açıklığı ne kadar büyükse, öznenizin görüntüsü o kadar temiz olur. Görüntünüzü öznenizin etrafında yeterli boşluk kalacak şekilde oluşturun ve yayı da elinizden geldiğince o kişiyi çerçeveleyecek şekilde açılandırın. 


ODAKLAMA Eğer yay hafifçe odak alanı Üzerine taşarsa, otomatik 

odaklamanın bocaladığını görürsünüz. Eğer bu olursa, kameranızı Tek Noktalı Otomatik Odaklamaya (Single-point AF) ayarlayın ve odak noktasını öznenizin gözüne yerleştirin, sonra odak arama durana kadar yay ile oynayın; manuel odaklama kullanın ya da odaklayıp tekrar düzenleyin (Focus and Recompose). Odağı öznenizin üzerinde kilitleyin ve AF-L tuşunu basılı tutun, sonra yayı lens önüne yerleştirin. 
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POZLAMA Kameranızı Diyafram Önceliği (Aperture Priority) moduna ve 

Çok Bölgeli Ölçümlemeye (Multi-zone Metering) ayarlayın. Lensinizin en açık diyaframını seçin — burada f/1.8 — ve görüntü kalitesini güçlü tutmak için düşük bir ISO derecesi ayarlayın. Kapalı bir hava olduğu için nerede çekim yapabileceğimiz konusunda oldukça esnektik ama eğer güneş çıkarsa renkleri doyurmak için açık havada bir gölgelik yer bakının. 
Doğrudan güneş rahatsız edici gölgelere neden olur ve renkleri de ağartır. 


ÇERÇEVELEME Eğer küçük bir yay kullanıyorsanız, renklerin bir pus içine karıştığını ve görüntünün çoğunu kapladığını görürsünüz. Bu özellikle arka planın büyük bölümünü renklerle kapamak istediğinizde güzelce işe yarar, ama bunun yanında öznenize odaklanmanızı da zorlaştırır. Küçük yayı kadrajda nereye yerleştirdiğinize dikkat edin ve çekiminizi en temiz görüntüyü verebilmek için daha geniş bir yay kullanırken olduğundan daha yakın bir kırpma ile kompoze edin. 


ALAN DERİNLİĞİNİ KONTROL EDİN Öznenizi ve yayı olmasını istediğiniz 

yerlere getirdiğiniz zaman değişen etkileri görmek için diyaframınızı ayarlayın. Yay odak dışı arka planla karışan bir renk bulanıklığı haline geldiği için ben açık diyafram tercih ediyorum. Diyaframınızı kıstıkça arka plan öznenin ona yakınlığına bağlı olarak gittikçe daha çok odağa girer ve bu da rahatsız edici olmaya başlar. 


GÖKKUŞAĞININ BÜTÜN RENKLERİ 
Lensinizin önündefarklı objeleri deneyin, iz sonuçlar yaratabileceğinize hayretedeceksiniz. 


Pozlama:1/ 1600 sn, i/ 18(1SO 1100) 
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© YAZIN GÜNEŞTEPEDEVE MANZARA ZENGİN YEŞİL TONLARLA DOLGUN İKEN NE ÇEKMELİYİZ? JORDAN BUTTERS SUYUN HAREKETİ İLE YARATICI OLMAK İÇİN ORMANDA, BİR AKARSUYLA “ÇEKİM TEKNİĞİ Ö R 


KAMERA: NIKON D750 / LENS:AF-524-70MM F/2.8G * TRIPOT: SIRU! RA214-X 


cazibesini reddedemez. Çağlayanlar, nehirler ve akarsular, enstantaneler ile 

yaratıcı olma ve diğer türlü statik olan manzaradan dinamik bir bulanıklık yaratma fırsatını sunarlar. Daha da ötesi, bu manzaralar kompozisyonel yardımlar denemek için fırsatlar da sunar; su tam anlamıyla görüntü boyunca akarken onu izleyicimize kadraj içinde rehberlik etmesi için de kullanabiliriz. 

Bunlar çekimi kolay görüntülerdir demek istemiyoruz. Mesela orman akarsularını ele alalım: Bahar sonu ya da erken yaz dönemleri şüphesiz onları çekmek için yılın en iyi zamanlarındandır, su seviyeleri daha yüksek olur, yeşil bitki örtüsü dolgun ve boldur. Fakat sıkıntılı ışıklandırma koşulları ve güvenilmez arazi, tatmin edici bir açı bulmayı ve doğru pozlamalara ulaşmayı zorlaştırır. İkinci konuda pek çok amatör fotoğrafçı ormanlık manzaranın her bölümü için pozlama yapmaya çalışır, ama doğal sonuçlara ulaşmaya çalışırken bumü yapmak neredeyse imkansızdır. Öndeki kalın bitki örtüsü ormanları nispeten karanlık yerler haline getirir ve yukarıdan akan çok daha parlak ışık ile kapalı havada bile kameranız "doğru" pozlamayı bulmak için bocalayabilir. 

Yine de canınızı sıkmamalısınız — doğru bir teknik ve yaklaşımla orman akarsularını çekmek hava ne olursa olsun her zaman uygulayabileceğiniz iyi bir deneyimdir. Yağan yağmur kaygan taşlar ve artan su akışı anlamına gelirken, kapalı havalarda çok daha yumuşak ışık sunar. Pırıl pırıl güneş ışığı sıkıntılıdır, ama doğru bir yaklaşımla yukarıdan sızan ilginç ışık huzmeleri ve ışınlarla sonuçlanabilir — çekimim sırasında tam da bu şartlarla uğraştım. 


Me. 


Kame SAYGISI OLAN hiçbir manzara fotoğrafçısı hareket eden suyun 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Akışına bırakın 


AKINTIYI ÖLÇÜN 

Çağlayanlar büyük ya da küçük olsun fotoğrafçılar için * 
doğal cazibe merkezidir, o nedenle onlara en kestirme yolu seçmek kolaydır, ama enteresan çekimler için akıntı boyunca ilerleme fırsatını da kaçırmayın. Tek başına akan su genellikle enteresan görüntüler yaratmaz, ama çağlayanların akıntılarında hareket eden suyun içinde çoğu zaman su kabarcıkları ve köpükler bulursunuz, bunlar da yavaş bir enstantanede çekildiklerinde akıntıda ilginç desenler oluştururlar. Akarsular kameraya doğru akarken, fotoğraflandıklarında, kameradan uzaklaşırkenki hallerine göre neredeyse her zaman daha çekici olurlar. 


mİ 


FİLTRELEME Ne zaman su ve bitki örtüsü çekilirse, dairesel bir polarize 

filtre bir gereklidir. Doğrudan güneş ışığında olmasa dahi, polarize filtre suyun ve bitki örtüsünün yüzeyindeki parlamayı kaldırır, renkleri derinleştirir ve kontrast ile doygunluğu arttırır. Bunun haricinde uzun pozlamalar arayışında iken polarize filtre 1.5 ile iki stop arası filtreleme ekleyebilir, bu da daha yavaş bir enstantane kullanmanıza imkân verir. 


AYARLAR Doğru miktarda su hareketi için gerekli enstantane, 

akıntının ne kadar hızlı olduğuna ve kişisel tercihe bağlıdır. 1/5 sn civarlarında başlayın ve buradan itibaren deneyin. Ben her zaman desensiz bir bulanıklığa kadar getirmeden tatmin edici bir hareket miktarı oluşturmaya çalışıyorum. Enstantane Öncelikli mod (shutter priority mode) kullanabilirsiniz, ama kişisel olarak ben Diyafram Öncelikli modu (Aperture Priority mode), sonrasında da doğru enstantaneye ulaşmak için ND filtreler kullanmayı tercih ediyorum. 
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KOMPOZİSYONUNUZU BULUN Suyun ve köpüklerin kayalar etrafında aktığı ya 

da akıntı içinde kıvrıldığı yerleri arayın ve kendinizi bunu Giriş Çizgisi (Lead- in Line) olarak kullanacak şekilde konumlandırın. Giriş çizgileri çoğu zaman kadraja alt köşelerden giriş yaptıklarında en kuwvetli hallerinde olurlar, ama bu mümkün olmayabilir. İzleyicinizin gözünün görüntüyü nasıl takip edeceğini, nereden başlayacağını ve nihayetinde nerede biteceğini düşünün. 


POZLAMA Ormanlar pozlama yapmak için zor yerlerdir. Su ve taşlar çoğu zaman karanlıktır ve ağaçlar ile yukarıdaki gökyüzünde parlaklık olur, doğru pozlamayı bulmak sıkıntılıdır. Kural bir — gökyüzünü unutun. Manzarayı düşük pozlamadan onu pozlayamazsınız, o yüzden korkmayın ve bırakın patlasın. Tatmin eden bir ortam bulana kadar, ayarlamak üzere Pozlama Telafisi (Exposure Compensation) ile birlikte görüntü ön izleme ve histogram kullanın. 
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Nisi VS Pro 100mm Sistem Filtre Tutucu CPL ile Nisi S5 Kit Nikon 14-24 Lens için 150mm Sistem Tutucu CPL ile 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ILIK EKLEYİN 


SU DAMLACIKLARI EKLEMEK MAKRO GÖRÜNTÜLERE GÖRSEL İLGİ KATAR. NASIL YAPILDIĞINI OGRENMEK OLDUKÇA KOLAYDIR. CAROLINE SCHMIDT BU KONUDA SIRLARINI PAYLAŞIYOR 


KAMERA: NIKON D800 / LENS: SIGMA105MM F/2.8 EXDGHSM OSMACRO 


yağmurlu bir gün gördükleri anda keyiflenirler, 

çünkü bilirler ki kompozisyonlardaki su boncukları, bir yakın çekim fotoğrafın odak ve yaratıcılığını tamamen değiştirebilir. Su damlacıkları ister bir serpinti ister tek damlacık olsun, baskın kompozisyon elemanları haline gelebilir ve diğer türlü tekdüze olan öznelerden güzel görüntüler ortaya çıkarabilirler. 

Bir özne Üzerine su damlacıkları yerleştirmenin birkaç yolu vardır, tek başına damlacıklar için bir pipet işe yarar, yağmuru ya da çiğ tanelerini benzetmek için sprey deneyebilirsiniz — burada kullandığım gibi. Diyaframı, çekim açınızı ve çiçek ile onun arka planının yerleşimini değiştirerek ciddi anlamda farklı görüntüler elde edebilirsiniz. Çiçeğe odaklanabilir ve görsel etki için damlaları kullanabilirsiniz. Boncukları bir odak noktası olarak vurgulamak için temiz ve karanlık bir arka plan 


M AKRO FOTOĞRAFÇILIK tutkunları çoğu zaman 


kullanabilir ya da ışığı kırarak damlacıkların içerisinden çevredeki manzaranın canlı bir görüntüsünü bile ortaya çıkarabilirsiniz. Doğal olarak sığ olan makro fotoğrafçılık alan derinliğini kontrol etmek için diyaframınız ile oynayın, her çekimde belirgin olarak farklı görüntüler yaratacak bazı değişkenleriniz var. 

Çevrede hareket edip değişik açılar denerken elde çekim yapıyorum ve büyütme yapmak için bir 105mm makro lens kullanıyorum. Parlak gün ışığı kamera sarsıntısından kaçınmanın bir sorun olmadığı anlamına geliyor, ama beklenmedik esinti; eğer öznenin hareketini çekmek istemiyorsam enstantanemi yüksek tutmam, odaklamamı hassas ve zamanlamamı daha da iyi yapmam gerektiği anlamına geliyor. Burada size bu değişkenlerden birkaçının yaratabileceği farkı göstereceğim. Düz taçyaprakları t yüzünden gazanya çiçeklerini. 


FATOĞRAF 
TEKNİKLERİ 


—. 


Mi © 
ÖZNENİZİ VE IŞIĞI SEÇİN Gazanyalar geceleri ve düşük ışıklarda kapanır, bu yüzden fotoğraflanacakları en iyi zaman dışarısının aydınlık olduğu zamandır. Gazanya fotoğraflamak için en iyi zaman bulutlu bir havanın olduğu vakitlerdir eğer hiç bulut yoksa, gölgeleri doldurmak ve suyun yüzeyindeki parlak noktaların yanmasını durdurmak için yukarıya küçük bir difüzör kullanabilirsiniz. Damlacıklar içindeki yansıyan görüntüleri yakalamak istediğimden, sırtımı güneşe dönüp çekiyorum ki, damlacıklar önden hafif bir açıyla aydınlansın. 


DAMLACIKLARINIZI EKLEYİN Bir ya da iki tanesine yakın bir çiçek seçin, böylece su boncuklarının içinden arkadaki sahneyi yansıtabilirsiniz ya da temiz damlacıklar istiyorsanız karanlık ve temiz bir arka plan seçin. 
Eğer yararlanabileceğiniz bir yağış yoksa, bir sprey kutusu getirin ve çiçeklerinize biraz sıkın. Suyu fazla kullanmayın, çünkü taçyapraklarına ağır gelebilir, ama yine de yüzeyleri üzerinde odaklanabileceğiniz birkaç | büyük damlacık istersiniz. 


YAKINLAŞIN Seçtiğiniz 

lens, sonuçlarınız üzerinde büyük bir etki yaratır; bir makrolens ya da uzatma tüpleri size daha ilgi uyandıran bir görüntü için kadrajı damlacıklarla doldurma imkânı verir. SİZ özneden uzaklaştıkça daha fazla alan derinliği olur ve kalabalık damlacık serpintisi içinde bir odak noktasını izole etmek de daha zorlaşır. Fotoğraflarınız sıkı ve kararlı kompozisyonlardan daha güçlü görünecektir. F/6.3 
diyaframda çekilen iki fotoğrafa da bakın; alan derinliğindeki değişime dikkat edin. 


AÇINIZI 

MÜKEMMELLEŞTİRİN 
Çevredeki nesneleri damlacıklar içinden yansıtmak istiyorsanız, arka plandaki çiçekleri ve fotoğrafladığınız çiçeği bir yere tutturmanız gerekebilir ya da keskin, yansımış bir görüntü için farklı açılar deneyin. 
Çekim açınız, arka planın yerleşimi ve güneşin açısı yansıtmayı düşündüğünüz görüntüyü etkileyecektir. 
Genelde en güçlü görüntüler taç yaprakları ile daha aşağıdaki bir düzlemde gerçekleşen çekimlerden gelirler, böylece damlacıkların tam yüksekliğini görebilirsiniz. 
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ODAĞINIZI DÜZELTİN Makro fotoğrafçılıkta alan derinliği, bir 

milimetreler meselesidir ve tam doğru odaklama kritiktir. 
Yakın mesafede otomatik odak sizin odak noktasına belirlemekte bocalayabilir. Bu nedenle, ben bunun yerine manuel odaklama kullanmayı öneriyorum. F/4 gibi geniş bir diyafram güzel bir sığ alan derinliği verebilse de su kabarcıklarınızı odağa alabilmek için F/6.3-F/11 değerlerinde bir diyaframa ihtiyacınız vardır. Damlacığın üst kenarına ya da içindeki görüntüye odaklandığınızdan emin olun. 


ÇEKİMİNİZE BİR HAVAVERİN 

Görüntünüzün, Vurgularını (Highlights) veAra Tonlarını (Midtones) öne çıkarmak için Photoshop'un Düzeyler (Levels) ayarlamasının desteğine biraz 

ihtiyacı olabilir, ama sonunda kamerada "doğru" 

İ bulabileceğinizden dahaiyi 

ip olduğunuzu göreceksiniz. 


1/1250sn,f/6.3(150400) 


ÖZNENİZİ DÜŞÜK POZLANDIRIN Kameranızı diyafram önceliği moduna, 

çok bölgeli ölçüme ve yeterli bir alan derinliğine — burada kullanılan en geniş diyafram F/6.3 idi — ayarlayın, sonra esinti ve kamera sarsıntısını donduracak bir enstantane için bir ISO değerini belirleyin. Ben ya negatif pozlama telafisi ya da manuel mod kullanarak damlacıklarda daha fazla detay bırakmak için görüntünüzü kasten yarım stop kadar düşük pozlamanızı öneriyorum — çünkü suyun yüzeyindeki detayı kaybetmek basittir. 
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SON AŞAMA » Adobe Photoshop CC 


SAÇ NASILRÖTUŞLANIR 


SAÇLARA ORANTILI PARLAKLIK KATMAK BİR PORTREYİ DAHAİYİ HALE GETİREBİLİR. 
CAROLINE SCHMIDT DESEN VE PARLAKLIĞI ZENGİNLEŞTİRMEK İÇİN TEKNİKLER 


PAYLAŞIYOR 


ORTRELERİ RÖTUŞLARKEN ten ve 
Pes genel olarak odaklandığımız 

bölgeler olurlar, fakat sık bukleler bir portrede dünya kadar farklılık yaratabilir. Saçın tonlarından faydalanarak kişiyi canlı ve gösterişli gösterirsiniz, bu son aşama rötuşunu uygulamak için ek zaman harcamaya kesinlikle değer. 

Fotoğrafta biraz ifade yaratmak Üzere 


parlaklık için yüzeye biraz ışık katarak veya arka 

plandan ayırmak için arka ışıklandırma yaparak 

saçı aydınlatmaya çalışın. Ama hala 

Photoshop'ta düz ve cansız saçların tonlarını 

zenginleştirmek için yapabileceğiniz bir takım 

düzenlemeler mevcut. 

Düzenleme aşamasında saçları temizlemek 

zaman ve hassaslık gerektirir ve bunu yapmanın : çeşitli yolları basit, hızlı ve bir o kadar etkilidir. 
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DAĞILMIŞ SAÇLARI KALDIRIN Yeni bir katman ekleyerek başlayın 

(Katman>Yeni / Layer>New/) ve Düzeltme Fırçası Aracını (Healing Brush Tool) seçin. Yukarıdaki araç çubuğunda Sertlik (Hardness) değerini 
0 seçin ve Boyutu (Size) kaldırmak istediğiniz saçlara uygun olarak 
ayarlayın. Bir bölgeyi örneklemek için alt tuşuna basmadan önce açılan menüden Hizalı (Aligned), Örnek (Sample) ve Tüm Katmanlar (All Layers) tıklayın ve gizlemek istediğiniz başıboş saçların Üzerinden fırça ile geçin. 


İFADE KATIN Görüntü katmanını çoğaltın (Katman>Katmanı Çoğalt 

/Layer>Duplicate Layer). Sonra bir Yüksek Geçiş (High Pass) filtresi uygulayın (Filire>Diğer>Yüksek Geçiş / Filter>Other>High Pass) ve sürgüyü iyice sağa kaydırın — ben 250px'de durdum. Bu filtre keskinleştirir ve kontrastı arttırır, o yüzden etkiyi biraz Gauss Bulanıklığı uygulayarak (Filtre>Bulanıklık>Gauss Bulanıklığı / Filter>Blur>Gaussian Blur) yumuşatın ve 10 civarına ayarlayın. 
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EĞRİLERİ KULLANIN Öznenizin saçlarının kontrastını Eğriler Ayar 

Katmanı (Katman> Yeni Ayar Katmanı>Eğriler / Layer>New Adjustment Layer>Curves). Gölgeler (Shadows) sürgüsünü siyahları sınırlamak için yukarı çıkarın ve vurguları (Highlights) hafifçe kaldırın. 
Tamam (OK) tuşuna basın ve katmanın Karıştırma Modunu (Blending Mode) Yumuşak Işık (Soft Light) olarak değiştirin. Katmanları birleştirin (Katman>Görüneni Birleştir / Layer>Merge Visible). 


VURGULARI ABARTIN Sonra Katman>Ayarlama>Seçmeli Renk 

(Layer>Adjustment>Selective Color) sekmesine gidin ve çıkan Renk (Color) menüsünden Beyazlar (Whites) seçin, Siyah (Black) sürgüsünü -100'e kadar indirin. Tamam (OK) tıklayın. Katmanın Karıştırma Modunu Yumuşak Işık olarak değiştirin. Siyah bir Katman Maskesi ekleyin (Katman>Katman Maskesi>Tümünü Gizle / Layer>Layer Mask>Hide All) ve sadece saçların üzerinde yumuşak beyaz bir fırça kullanın. 


SON 


Adobe Lightroom Classic 


Mavi bir gökyüzünü düzenleyin 


JORDAN BUTTERS FOTOĞRAFLARINIZDAKİ GÖKYÜZÜNÜ RENK VE KONTRAST DÜZENLEMESİYLE ÖNE ÇIKARTMANIZI SAĞLIYOR 


OĞU ZAMAN görüntü işlemeyi minimumda tutmanın taraftarıyım, renk ve kontrast anlamında daha doğal bir görünüm tercih ediyorum. Ancak hemen hemen her görüntü bazı yaratıcı kurgulara ihtiyaç duyar, o yüzden büyük mavi gökyüzüne, tarz katmak için kullanmayı sevdiğim bir metot var. Gökyüzünü bir optik ya da dijital kademeli filtre ile yapabileceğiniz gibi sadece karartmaktan ziyade biz; renk tonu, doygunluk ve parlaklık (Hue, Saturation, Luminance) kontrolleri ile oynayacağız ve gökyüzünü hedefleyerek ona beyaz bulutları öne çıkararak kısık bir turkuaz/gri görünüm 


ÖNCE EVRENSELAYARLAMALAR Gökyüzüne 

odaklanmadan önce varsa global düzenlemeleri uygulayın. Gökyüzünü ona stilize, işlenmiş bir görünüm kazandırarak ön plana çıkaracağımız için, genel düzenlemelerinizi normalde yapacağınızdan biraz daha yaratıcı olarak yapmak iyi bir fikirdir. 
Burada Ton Eğrisi (Tone Curve) kullanarak bir miktar kontrast ve bunun yanında orta ton kontrastını arttırmak için #15 civarında Berraklık (Clarity) ekledik. 


PARLAKLIĞI DÜŞÜRÜN Renk/Doygunluk/ Parlaklık (Hue/Saturation/Luminance) sekmesine yönelin ve Parlaklık (Luminance) bölümüne gidin. Gökyüzü mavi olduğu için, Mavi kanalın parlaklığını düşürerek gökyüzünü karartıyoruz. Bunun yanında Agua kanalını da aşağıya çekmek isteyebilirsiniz, çünkü ufuk hattına yakın yerlerde gökyüzü daha çok 

agua renginde. Gökyüzünün şimdi nasıl biraz aşırıdoygun göründüğünü fark ettiniz mi? 
Bununla bir dakika içinde ilgileneceğiz. 
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vereceğiz. 

Ama neden turkuaz bir gökyüzü istersiniz ki? Aslında tam anlamıyla gerçekçi olmasa da bu sinemada ve televizyonda çoğu zaman uygulanan bir renk paletidir — turkuaz ve turuncu tamamlayıcı renklerdir, bu yüzden onları birlikte kullanmak kamera görüntüsü ve fotoğraflara karakteristik bir “görünüm” verir. 
Hemen akla gelen bir örnek ise 2015 yapımı Mad Max: Fury Road filmidir. Bir daha stilize edilmiş bir televizyon dramı ya da film seyrederken kullanılan renk paletini anlayabilecek misiniz ve fotoğraflarınızdan herhangi birine uygulanabilir mi bir bakın. 


BİRAZ BERRAKLIK Kademeli Filtre (Graduated 

Filter) aracını alın. Gökyüzünü karartmak için Pozlama (Exposure) sürgüsünü kullanacağımızı düşünüyor olabilirsiniz. Bunu yapma imkânınız varsa da ben size başka bir numara göstereceğim. Filtrenizi tüm gökyüzünü etkileyecek şekilde sürükleyin, geçiş çizgisi ufuk hattına oturmuş olmalı. 
Sonra #50 ile #75 arası Berraklık ekleyin. 
Bu gökyüzündeki kontrastı derinleştirir ve bulutları tam anlamıyla öne çıkarır. 

vr 


RENKLERİ DEĞİŞTİRİN Şimdi Renkleri (Hue) 

ayarlayalım. Gökyüzünün derin mavisini aşağıdaki turuncu zemin ile kontrast oluşturacak şekilde daha serin bir turkuaz ya da yeşil-maviye çevirmeyi hedefliyorum. Renk sekmesindeki Mavi kanalını sola sürükleyin ve gökyüzünün rengini tamamen değiştirdiğini görün. Yerleştirmek için yukarıdaki gibi güzel bir turkuaz bulun. İlk başta çılgınca ve çok güçlü görünebilir, ama bir sonraki adım bunu bir parça nötralize edecektir. 


ORİJİNAL 


BİRAZ SİS GİDERİN Hala Kademeli Filtre 

aracını kullanıyorken, ayrıca buraya biraz Sis Giderme (Dehaze) de ekleyebilirsiniz. Bu kontrol Lightroom'un son versiyonlarında eklenmişti, o yüzden eski versiyonlarda olmayabilir. Bununla devam edin — sadece bir dokunuşa ihtiyacınız var. Çok fazla olursa gökyüzü anında aşırı doygun görünür ve bulutlar biraz dağınıklaşır. Size nasıl görünmemesi gerektiğini göstermek için yukarıda bunu çok ileriye kadar götürdüm! 


7. DE 


RENKLERİ AÇIN Son olarak HSL Doygunluk (Saturation) sekmesine yönlenin. Mavi kanalın doygunluğunu gökyüzünü açmak üzere sola doğru sürükleyin. Gökyüzü 

için sevdiğiniz bir stil bulana kadar Renk/ Doygunluk/Parlaklık sekmeleri arasında gidip gelerek Mavi ve Agua kanallarını ayarlamanız gerektiğini göreceksiniz. Bu kısık Turkuaz 

ile mutluyum ama siz de deneyin ve neye ulaştığınızı görün! 


HSYTdSNN/AONSTAL SYISOL 


GÖKYÜZÜNÜNSINİRİ 
Renk, Doygunlukve Parlaklık kontrollerini ayarlamakiçin harcanan birkaç dakika gökyüzünü değiştirebilir! 
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SON AŞAMA Adobe Photoshop CC 


Altın saat ışığı yaratın 


ILIK BİRYAZAKŞAMININ, ÖZNENİZİ HARİKA GÖSTEREN BİR!ŞILTI POTANSİYELİ VARDIR. 


CAROLINE SCHMIDTALTIN SAATLERDEKİ IŞIĞIN NASILYARATILACAĞINI GÖSTERİYOR. 


saatin; yumuşak, altın ışıltısı gibi bir 

durum yoktur fakat bu, zorlayıcı ölçümleme (Metering), düşük ışık ve parlama ile ilgili potansiyel sorunlar nedeniyle teknik olarak zorludur. Yaz ayları boyunca güneş günün çoğunda parlak ve yukarıdadır. 
Akşamüstü ise saçlara hafif verilen ışık için yeterince aşağıdadır, ama siz daha geç saatleri beklemiyorsanız o saatlerde çoğu zaman sıcaklıktan yoksundur. Fakat bu demek değildir ki ışıltıdan ümidi kesin. Doğru fotoğraf ve teknik ile dış mekân portrenizi sadece birkaç düzenleme adımı ile ısıtabilirsiniz. 

Geniş ve temiz bir gökyüzü alanına sahip ya 

da ağaçların arasından gelen ışık tarafından 


Psciyum. HAVA KATMAK İÇİN sihirli 


rü, 

GÜNBATIMI RENGİNİZİ SEÇİN Renk Seçiciye 

(Color Picker) ulaşmak için araç çubuğunun altındaki renk örneği panelini çift tıklayın. Arka plan renginizi (Background Color) Beyaz olarak, ön plan renginizi ise (Foreground Color) tercihiniz olan günbatımı tonu olarak ayarlayın. 
Tamam (OK) tuşuna basın. Şimdi Katmanlar paletinin altındaki Yeni Ayar Katmanı Ekle (Add New Adjustment Layer) ikonunu tıklayın ve basılı tutun, sonra Degrade (Gradient) seçmek için kaydırın... Sonra Karıştırma Modunu Ekran (Screen) olarak değiştirin. 


GÖKYÜZÜNÜ PEKİŞTİRİN İkinci ve üçüncü adımları tekrar edin, ama bu sefer günbatımı rengini farklı bir tona ayarlayın ve Degrade Stilini (Gradient Style) Doğrusal (Linear) olarak seçin. Rengi görüntünün üst tarafına yerleştirmek için Tersine Çevir (Reverse) tıklayın. Karıştırma Modunu Renk (Color) olarak değiştirin ve katmanın Opaklık değerini 2430 ile 260 arasına indirin. Bir kere daha efekti öznenin yüzünden biraz kaldırın. 
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yaratılan, bokehli olan ve arka ışığınmümkün olduğu izlenimi veren bir fotoğraf seçin. Sığ alan derinliğine sahip bir fotoğraf da arka ışıkla bağlantılı puslu sıcaklığı zenginleştirmeye yardımcı olacaktır. 

Bu tekniğin işlemesi için Karıştırma Modları (Blend Modes) ve Katman Maskeleri (Layer Masks) kullanmanız gerekiyor. O yüzden düzenlemenizi geri alınabilir yapmanıza yardımcı olacak araçlar için Küçük bir hatırlatma yapalım. Bir Katman Maskesi eklediğiniz zaman efektleri gizlemek için siyah boya ve yumuşak bir fırça kullanın, onları tekrar açığa çıkarmak için de beyaz kullanın, daha iyi kontrol etmek için de Opaklık (Opacity) sürgüsünü değiştirin. 


DEGRADENİZİ AYARLAYIN Degrade Dolgu 

(Gradient Fili) özellikler kutusunda Degrade (Gradient) denilen yerde ön planı varsayılan olarak göstermiyorsa Saydam (Transparent) olarak seçin. Stil (Style) altında Radyal (Radial) seçin ve açıyı (Angle) ışığın dağılmasını istediğiniz yönü esas alarak ayarlayın. 
Diyalog kutusu açıldığında degradeyi tıklayıp görüntünüzün üstündeki pozisyona sürükleyip bırakabilir, sonra Ölçek (Scale) kullanarak görüntüye uydurabilirsiniz. Tamam (OK) tuşuna basın. 


KONTRASTEKLEYİN Katmanlar paletinin 

altındaki Yeni Ayar Katmanı Ekle ikonunu tıklayarak bir Eğriler (Curves) ayar katmanı seçin. Kontrastı arttırmak için bir “S" eğrisi yaratın; efekt öznenin yüzünde çok güçlü görünebilir, o yüzden bir Katman Maskesi kullanarak yumuşak kenarlı bir fırça ile siyah renge ayarlayıp opaklık değerini düşük tutarak sonuçları düzeltmek isteyebilirsiniz. 
Görüntüye biraz Canlılık (Vibrance) katmayı deneyin. 


n 


YDOLSYILINHS/SOld 


YÜZÜ ORTAYAÇIKARIN Renklendirilmiş 

degrade öznenizin yüzünün üzerine taşar, onun kontrastını azaltır ve bir pus yaratır. 
Orijinal görüntüyü ortaya çıkarmak için Degrade katmanına bitiştirilmiş olan Katman Maskesini tıklayın ve yumuşak kenarlı bir fırça seçin, Siyah olarak ayarlayın, Opaklık değerini #20 civarına getirin. Parlamanın etkilerini azaltmak için öznenin Üzerini tamamını kaldırmadan boyayın. 


KENARLARI YAKIN Görüntüyü 

sonlandırmakmak için Katmanlar paletindeki bütün katmanları Shift tuşunu basılı tutarken tıklayın. Sonra katmanların hepsini yeni bir görüntü katmanında birleştirmek için Shift, alt, cmd ve E tuşlarını basılı tutun. Araç çubuğundan Yakma (Burn) aracını seçin, Opaklık değerini #20 civarına getirin ve Aralığı (Range) Orta Tonlar (Midtones) olarak ayarlayın. Görüntünün ön planını karartmak ve çekime derinlik katmak için onun Üzerinde çalışmaya başlayın. 


HARİKA PARILTI 
Görüntününsicaklığını 

değiştirmek, ona anındayeni bir hava ve cazibe veriyor. 


Tavsiyesi 


© ZİKZAK 


Euan Ross 


ROSS HODDINOTT 


Nikon D800 ile 20mm1f/1.8 lens. 
Pozlama: On saniye, f/8 (150 100). 


Ne düşünüyoruz: Bu güçlü bir giriş hattı ve üçler - kuralı kullanan iyi bir kompozisyon olmuş. Eyan 

dalgakıranı kadraja daha alttaki üçte birlik alandan ç ili 

girip dinamik bir zikzak çizerek sağ Üstteki Üçte birlik alanda bitecek şekilde hizalamış. 
Pozlamasının uzunluğu da iyi — suyu bulandıracak kadar uzunken yine de biraz hareket ve desen bırakmış. Işık yumuşak, gökyüzünde renkler var ve Eyan'ın görüntü işlemesi hassas ve doğal. Sözde eleştiri getirmemiz gerekiyor, ama değiştireceğimiz hiçbir şey yok! 


Neden başarılı bir fotoğraf 

Y Harika bir kompozisyon anlayışı 
Y Uzun pozlama etkili 

X Güzelışık, pozlama ve işleme 


MANZARAUZMANI 
Ross Hoddinott 


i “Evet, uzun pozlama deniz manzaraları bugünlerde popüler ve fazlasıyla kullanılmış birteknik, ama kişisel olarak suyun hareketini yumuşatıp bulanıklaştırmak «5 içinkoyuND filtrelerin kullanımının etkisini seviyorum. Bu çekimin iyi olduğunu düşünüyorum. Fotoğrafı boydan boya zikzak ile geçen dalgakıranın göze 
| > çarpan biçimini ve kompozisyon ile pozlama uzunluğunun yarattığı sadeliği sevdim. Serin tonlar çekici ve huzurlu, Euan'ın işlemesi de otantik olmuş. Yalnız 
ZE böylesine güçlü bir giriş hattının aslında uzakta bir ilgi noktasına doğru kılavuzluk etmemesine yazık olmuş, ama Euan'ın bunun için yapabileceği çok şey yok! 
Diğertek geri bildirimim ise gökyüzünün eşit olmayan polarizasyonu. Dikkat edin, gökyüzünün ortası sol ve sağdakinden çok daha karanlık. Eşit olmayan polarizasyon geniş açılı lensler kullanırken yaygın görülürve fotoğrafçının çekim anında polarizasyon seviyesini hafifçe azaltmasını gerektirir.” 


50 Digital SLR Photography Ağustos 2018 


© GELİNCİKLER 


Arnaud Maupetit 


Fujifilm X-TLileXF10-24mmf/4ROİSlens. 
Pozlama: 1/40 sn, f/22 (1SO 200). 


Ne düşünüyoruz: Altın saatte gelincikler bir klasiktir ve Arnaud'un fotoğrafı da muhteşem. Amaç açık olarak güneşi bir yıldız gibi yakalamaktı ve f/22 değerinde bir kapalı diyafram kullanarak Arnaud buna ulaşmış. Işığa doğru çekince gelinciklerin yarı saydam taçyaprakları parıldamış ve Arnaud pozlamayla 0.9ND yumuşak kademeli bir filtre kullanarak başa çıkmış. 
Kameraya yakın olan gelincikler de iyi durumdalar. Arnaud'un güneş ağaç hattının hafifçe altına doğru batana kadar beklemesini önerebilirdik, böylece güneş kısmen gizlenirdi, güneş daha çok yıldız gibi görünürdü. 

Neden başarılıbir fotoğraf —— 

1) Güneşyıldızı enteresanlık katmış 

2) Pozlama iyi kontrol edilmiş 


3) Gelincikler arkadan aydınlatılmış olarak harika görünüyorlar 
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“ONLİNE 


Yarışmaya başvurular sadece online olarak yapılabilecektir. 


BAŞVURU ADRESLERİ 


www.zeytinburnu.bel.tr www.tfsfonayliyarismalar.org 


SON BAŞVURU TARıIHI 


7 Aralık 2018 


Birincilik İkincilik Üçüncülük Birincilik İkincilik Üçüncülük 


Ödülü Odül Odülü Odülü Ödülü Odülü 
6.0001 : 3.0001 8.0007 | 6.0001| 4.0007 


Zeytinburnu Sergilemeye Zeytinburnu Sergilemeye Belediyesi Mansiyon Değer Eser Belediyesi Mansiyon Değer Eser Özel Ödülü Ödülü (5 Adet) (30 Adet) Özel Ödülü Ödülü (10 Adet) (20 Adet) 2.0001 | 1.0001 | 5001 3.0007 | 2.0007 | 1.0007 


SERBEST KATEGORİ FOTO ÖYKÜ KATEGORİSİ 


ZEYTİNBURNU 
ELİE 


# Zeytinburnu 


Ni miami 
TESF vi 

2018/040 zeytinburnubld zeytinburnu.istanbul |444 1984 


Daniel Hensby 


Nikon D610 ile 18-35mmf/3.5-4.5 lens. 
Pozlama: 1/6 sn, f/14(1SO 100). 


Daniel kendini adamış — 


şafaktan önce uyanıp bir dağa çıkmak, hem de karda! Karlı zirveler ve yoğunlaşan gökyüzü bunu güzel bir fotoğraf kılıyor. Tartışmaya açık olarak 


sahne ön plandaki kaya olmaksızın da aynı 


derecede güçlü olabilirdi, ama yine de işe yarıyor. 
Söylemesi biraz zor ama ufuk çizgisi de biraz eğri. 


Kameranızın sanal ufuk çizgisini ya da bir su 


terazisi kullanmak bunu engellemeye yardımcı 


olur. 


Yilinlin 


Nikon D610 ile 28-300mm/3.5-5.6 lens. 
Pozlama: 1/50 sn, f/8 (150100). 


Yilin'in çarpıcı sahil manzarası harika bir kompozisyon dengesini öne çıkarıyor — su hattı diyagonal olarak soldan sağa giderken sol üstteki üçte birlik alandaki altın ışıkta parıldayan sivri kayayı dengeliyor. Arkadan aydınlatılan deniz serpintisi pus ve hava katıyor — nefis! Suyu yumuşatmak için biraz daha uzun bir pozlama nasıl görünürdü merak ediyoruz. 
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Neden başarılıbir fotoğra 
Harika şartlarda muhteşem bir manzara Erken başlangıca adanmışlık! 
Gökyüzünde harika renkler 


Neden başarılıbir fotoğraf 
Parlayan köpük fantastik bir giriş hattı olmuş Arkadan aydınlatılan deniz serpintisi bir dolu hava katmış 
Düşük pozlama dram ve derinlik eklemiş 


Dan Martin 


Canon EOS 5D Mkıl ile 35mmlens. 
Pozlama: 1/4000 sn, f/1.4 (150 100). 

Araba fotoğrafçılığı göründüğü kadar kolay değildir — süslü bir araba ve iyi bir lOkasyondan fazlasını gerektirir! Şeytan detaylarda gizlidir ve bu da fotoğrafçılığın teknik yönlerin gerçekten önemli olduğu bir alanıdır. Dan dikkat dağıtan şeylerden ve tuhaf yansımalardan arınmış iyi ve temiz bir arka plan seçmiş ve üç çeyreklik açı yaklaşımı da iyi olmuş. 
Görüntü işlemesi de güzel — aşırıya kaçmadan hafifçe stilize edilmiş. Arabanın etrafında nefes almak için biraz daha boşluk görmek isterdik, bu arada daha küçük bir diyafram aracın daha fazlasını odakta tutardı. Geniş bir diyafram jantlar ve armalar gibi yakın plan detay çekimlerinde çok işe yarar, ama komple araba çekimlerinde daha fazla alan derinliğine ihtiyaç vardır. 


e e > — o Tavsiyesi 
. 


OTOMOTİVUZMANI 
Jordan Butters 


“Dan bana fotoğrafçılığa verilen bir aradan 

sonra bunun onun ilk test çekimi olduğunu 

anlattı — geri döndüğün için aferin sana! 
| 8 Buradaki lokasyon açık ve dikkat dağıtan 
şeylerden arınmış ve görünüyor ki Dan arka plandaki yeşilleri işleme sırasında biraz kısmış, ki bunu oldukça sevdim — Porsche'nin rengi ile iyi gitmiş. Dan ayrıca polarize filtresinin de ona ulaşmadığını ekledi, bu da benim ilk eleştirim olacaktı! Dairesel bir polarize filtre yansıma ve parlamaları kaldırmak için kullanılabilir — aracın yanı boyunca olan yansımalartemiz ve dikkat dağıtmıyor, ama burada polarize filtrenin halkasını ön cam ve kaputtaki parlamanın bir kısmını kaldırmak için çevirebilirdim — kolay birdüzeltme olurdu. Ayrıca Dan'e daha küçük bir diyafram kullanmasını tavsiye ederdim — bukenin cazibesine karşı koymak zordur, amaf/1.4'tearabanın odakta olan tek bölümü sis lambası! Şüpheye düşüldüğünde aracın tamamını keskin yakalamak için f/4-f/8 civarlarında bir diyafram yeterli olmalı. İyi şanslar Dan!” 
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Başlangıç Rehberi 


VEYAHAT ETMEK insanın ufkunü açar derler ama fotoğrafçılar için bundan daha fazlası söz konusu. Kameranızla yapacağınız seyahatler portfolyonuzu genişletir, fotoğrafçılığınıza çeşit ekler ve yaratıcılığınızı farklı boyutlara taşır. Eğer daha önce kameranızı yanınıza alarak bilmediğiniz toprakları ziyarete çıkmadıysanız ya da kendi ülkenizde bir maceraya atılmadıysanız bu rehberin size yardımcı olacağını ve ufkunuzu genişletmede ilk adımınız olacağını umuyoruz. 

Çoğumuz için tatil vakti değerlidir ve sadece çok az bir kısmımız özel olarak fotoğraf çekebilmek için seyahate çıkma şansına sahiptirler. Durum bu olunca da tatil vaktinizde fotoğraf için vakit yaratma, dinlenme, keşif yapma ya da ailenizi mutlu 


— 


etme gibi düşünceler kafanızdan hiç eksik olmaz”Ama merak etmeyin, biraz hazırlık ve planlama sonucunda tatilden güzel bir bronz tenin yanı sıra çarpıcı fotoğraflarla dönebilirsiniz! 

Tabi her şeyi bir yana bırakıp, tamamen fotoğraf çekmeye yönelik bir seyahat düşünüyorsanız tüm dünya emrinize amade. 
Elbette planlama çok önemli; çekim için en uygun mekanları belirlemek kadar oranın sahip olabileceği en iyi hava koşullarında çekim yapabileceğiniz zamanı belirlemek de bir o kadar önemli. Üçüncü ve bugünlerde oldukça popüler olan bir seçenek daha var, o da denizaşırı fotoğraf bölgeleri! Bu seçenek hiç şüphesiz ki içlerinde en pahalı olanı ancak tüm organizasyonu ve araştırmayı profesyonel bir fotoğrafçının ellerine 


bırakıyorsunuz ve böylece onların sizi en doğru mekanlara;döğru manzaralara ve çekim yerlerine götürme konusundaki tecrübelerine güvenerek sonunda harika fotoğraflarla dönüyorsunuz. Üstelik ihtiyaç duyduğunuzda size yardımcı olacak olmaları da cabası! 

Seyahat tercihiniz-hangisi olursa olsun, ilerleyen sayfalarda profesyonel fotoğrafçıların özenle hazırladıkları tavsiyeleri ve çekimle ilgili en iyi yöntemleri bulacaksınız. Karakter sahibi portreler, muazzam manzaralar, etkileyici mimari ya da gözalıcı vahşi yaşam; kendinize uygun bir şeyler mutlaka bulacaksınız. O halde çantanızı toplayın, pasaportunuzu alın ve yollara düşün... 


GÖRSEL: JORDAN BÜTTERS 
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Başlangıç Rehberi 


SEYAHAT PLANLARI 


HATALI PLAN, PLANLI HATADIR! 
SEYAHATLERİNİZDEN EN İYİ SONUÇLARI NASILALACAĞINIZI ÖĞRENİN 


ENİ YERLERE gitmek ve oraları 
Yaman keşfetmek elbette harikadır ama öncesinde biraz plan ve hazırlık yapmanız daha da harika olacaktır. Gittiğiniz 

yerde uzun süre kalarak keşfetme işini zamana yayacak kadar şanslı değilseniz eğer, muhtemelen kısa sürede her bir mekânı görmek ve mümkün olduğunca fotoğraf çekmek isteyeceksiniz; işte bu yüzden planlamada verimli olmak çok önemli. 
Neyse ki artık istediğimiz bilgi, tavsiye ve yönlendirmeleri bulabilmemiz parmaklarımızın ucunda, bu sayede çekim mekanları ve çekim zamanları konusunda bilgiye ulaşmak hiç de zor değil! İnternet seyahat bilgileri edinmek için bir altın madeni gibidir. Forumlar ve tartışma panoları ise mekanlara dair özel bilgiler almak için harikadır ama tabi burada yer alan bilgilerin 
7100 güvenilir olduğunu söyleyemeyiz. 
Basılı rehberler bu konuda size çok yardımcı olacaktır. Gideceğiniz yerlerle ilgili size muazzam bilgiler sunarlar. Lonely Planet, Eyewitness, Travel and Rough Guides gibi iyi araştırılmış ve doğru kaynaklara ulaşmanızda fayda var. 

Nereye gideceğinizi karar verdiniz ama gideceğiniz yerde geçireceğiniz vakit az mı? 
O zaman biraz görsel ilnam almanızda yarar var. Bunun için en faydalı mecra ise elbette sosyal medya: Instagram, 500px ve Flickr gibi sosyal medya ortamları hemen her 


“4 ARTIKİSTEDİĞİMİZ BİLGİ, 
TAVSİYE VEYÖNLENDİRMELERİ 
BULABİLMEMİZ 
PARMAKLARIMIZIN UCUNDA; 
BU SAYEDE ÇEKİM MEKANLARI 
VE ÇEKİM ZAMANLARI 
KONUSUNDABİLGİYE, 
ULAŞMAKHİÇDEZORDEĞİL!Y? 


mekâna dair harika fotoğraflarla doludur, üstelik medya etiketleri ve coğrafi etiketler sayesinde belli bölgelere ait fotoğraflar arasında rahatlıkla dolaşarak fikirler edinebilirsiniz. Google Maps üzerinde dolaşırken bulduğunuz çekim noktasının hangi açılardan veya günün hangi saatlerinde daha iyi sonuçlar verdiğini öğrenmenin bir yolu var mı? Elbette var. O bölgeyi daha önce fotoğraflamış birisinin fotoğraflarını bulmanız olası ancak burada biraz durmanız gerekiyor çünkü başkasının çektiği fotoğrafı incelemeniz sizin o kompozisyonu taklit etmenize sebep olabilir. 
Tabi herkesin çektiği popüler mekanlarda klasik kompozisyonları uygulayabilirsiniz ama yaratıcılığınızı kullanarak yeni veya daha az bilinen açıları kullanmak size avantaj sağlar. Bu arada, popüler mekanlara fazla bulaşmamanızı öneririz. Herkesin yaptığı 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şeylerden uzaklaşıp yeni fırsatlar kovalamanız hem fotoğrafçılığınızı geliştirmeniz hem de kendinizi topluluktan ayırarak öne çıkartmanız açısından harika bir yoldur. 

Seyahatte fotoğraf çekimi için plan yaparken ışık ve hava durumu koşullarını da hesaba katmayı unutmayın. Hava durumuna dair en sağlıklı bilgiyi seyahat vaktiniz yaklaştığında elde edersiniz ama ışık bilgisini Photographer's Ephemeris ve Photopills gibi uygulamalar ve internet siteleri aracılığıyla önceden edinebilirsiniz. Bunlar Güneş'in veya Ay'ın, yılın ve günün belli bir saatinde hangi konumda olduğunu önceden görmenizi sağlar. Bu bilgiyle birlikte o bölgede daha önce neler çekildiğine ve ışığın bu fotoğraflarda nasıl göründüğüne bakarak sizin kafanızdakine uygun olanın hangi vakitler olduğunu belirleyebilirsiniz. 


Dikkate almanız gereken bir diğer nokta ise yerel etkinlikler, festivaller ve eğlenceler. 
Seyahatinizi özellikle bu yıllık etkinliklere denk getirmek isteyebilirsiniz: Meksika'da canlı Dia de Muertos, Venedik'te göz alıcı Carnival, Hindistan'da renkli Holi Festivali ya da İspanya'da La Tomatina in Bufiol (Domates Festivali). Gideceğiniz bölgede düzenlenen festival veya kültürel etkinlik gibi etkinlikleri araştırmanız size fayda sağlayacaktır. 

Fotoğraf seyahati planlamanın son fakat muhtemelen en az heyecan verici olan kısmı güvenlik tedbirleridir. Kişisel sağlığınızı ve güvenliğinizi bir seyahat sigortası yaptırarak garantiye aldırmanın yanı sıra ne zaman nerede olacağınızı güvenilir birilerinin bilmesi de gerekiyor. Kendinizi güvene aldıktan sonra fotoğraf ekipmanınızı da güvene alacak tedbirler uygulamalısınız. Bu konuda daha fazla bilgi ilerleyen sayfalarda. 


Pasaportum var ama nereye gideceğimi 

bilmiyorum. 
Bildiğiniz üzere Türkiye'den birçok ülkeye gitmek için vize mecburiyeti söz konusu fakatbunun yanı sıra vizesiz gidilecek ülkelerde var. Fotoğraf çekme odaklı bir seyahate çıkacaksanız seçenek sonsuz: (Vizesiz) Bosna Hersek, Tayland, Fas, (Vize) İzlanda, Norveçvs. 
nereye gideceğiniz, tek biryeri mi yoksa birden çok mekanı mıziyaretedeceğiniz, araba kiralaması ya da oplu taşıma mı kullanacağınız gibi bilgiler için internet üzerinde araştırmalar yapın. 


SSINMUYH L1349 


Yerel rehbertutmalı mıyım? 

Rehberler genelde bölgede nerelere gidebileceğiniz ve nereleri görebileceğiniz konusunda bilgiye sahiptirler, ayrıca dil sorununa da yardımcı olurlar. Eğerziyaretamacınızın fotoğraf çekmek olduğunu belirtirseniz size az bilinen fotoğraf noktalarını veya manzaralarını bile gösterebilir. 


Aile tatillerini fotoğrafçılık tutkumla dengelemeyi 

basıl başarabilirim? 
Bu gerçekten zor. Eğer ailenizle tatile çıkıyorsanız zamanınızıntümünü manzara çekerek geçiremezsiniz! 
Bununyerine ailenizin de keyif alacağı aktivitelerle mekanziyaretlerinde bulunabilirya da erkenden gün doğumunu yakalayıp onlar uyanmadan geri dönebilirsiniz. İkisini aynı andayapmak gerçekten zor. 


Seyahat fotoğraflarımdan para kazanabilir 

miyim? 
Sosyal medya sebebiyle oldukça rekabetçi ve kalabalık olan birnoktaya parmak bastınızama evet, böyle birşey mümkün. Mikrostok sizi zengin etmez ama biraz cep harçlığı kazanmanıza yardımcı olabilir. Shutterstock, Eyekm, iStock ve Stocksy gibi stok sitelerinin kabul ettiği kriterlerde fotoğraflar çekmeye ve sonra bunları busitelere yüklemeye çalışın. 


AIRBNB: Uygun fiyatlı seyahat kavramına devrim niteliğinde bir soluk getiren nispeten yeni bir konsept. Airbnb sistemi dünyanın herhangi bir noktasında bir otel odası için istenen ücretin çok daha altında oda veya komple ev kiralamanızı sağlayan bir sistemdir. Tüm ödemeler Airbnb üzerinden gerçekleştiği için olumsuz durumlara karşı korumalısınız. www.airbnb.com 


SKYSCANNER: Ucuz uçuşlar için en die iyi kaynak. Skyscanner sitesi fiyatları MM sadece gerçek zamanlı olarak 

> karşılaştırmakla kalmıyor, sahip olduğu fiyat tablosu gibi araçlarla hangi günün veya hangi ayın daha ucuz olduğunu ve alarm kurarak fiyat düşmelerinde uyarılmanızı sağlıyor. 


Kiralık araç fiyatlarını da karşılaştırabiliyorsunuz. 
www.skyscanner.com 


TRIPADVISOR: Yapılacak şeyler, 
7 kalacak yer veya yemek mekanları 
(OXO) konusunda güvenilir bir kaynak arıyorsanız TripAdvisoren iyilerinden. Sohbet panoları aracılığıyla diğer gezginlerden tavsiyeler alabilir, varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Seyahat halinde tavsiyeler almak için uygulamasını indirin. www.tripadvisor.com 


GOOGLETRANSLATE: En yakın kamera mağazasını bulmak istiyorsunuz fakat İtalyancanız yok mu? O halde Google'ın Translate uygulamasını indirin. Uygulamaya istediğiniz şeyi yazıp anlık çevirisini alabilir, hatta uygulamaya konuşup onun sesli çevirmesini sağlayabilirsiniz. 


ÖNCEDEN PLANLAYIN 
Gideceğinizyerleilgili önceden plan yapmanız oraya varırvarmaz hedefe 

odaklanarak çekime başlamanızı sağlar. 


Profesyonel fotoğrafçıların tur rehberi gibi hareketettiği ve sizi dünyanın en muazzam bölgelerine götürdüğü kocaman bir piyasa oluştu ama isterseniz önemli miktarda bir para ödeyerek ayrıcalıklı da olabilirsiniz. Elbette bu atölyelere vereceğiniz paranın çok daha azına bu mekanları tek başınıza da gezebilirsiniz ama burada satın aldığınız şey, fotoğrafçının belli bir bölgeyle ilgili araştırmaları ve tecrübeleridir, üstelik bunun yanı sıra ihtiyaç duymanız halinde profesyonel bir kaynaktan teknik bilgiler de alabiliyorsunuz. Bu fotoğrafçılar en iyi ziyaret vakitlerini, ulaşım yollarını ve kompozisyonları veya çekim açılarını bilir ve hatta size ilgili bölgeyle ilgili pozlamaya dair önemli bilgilerde sunabilir. Elbette her şey bu fotoğrafçıların kontrolü altında değil, üstelik hava durumu gibi unsurlar da elinde değil bu kişilerin, ama iyi bir fotoğrafçı, koşul ne olursa olsun iyi sonuçlar almasını bilendir. 
Unutmayın; bu insanların işi, atölyelerine katılan kişilerin evlerine hafıza kartları mükemmel karelerle dolu olarak dönmelerini sağlamaktır, bu yüzden sizin başarılı bir gezi geçirmenize önem verirler. 


SUALINA NYOYOT 
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SEYAHAT EKİPMANI 


NEREYEGİDECEĞİNİZEVENE | 
ÇEKECEĞİNİZE KARAR VERDİNİZ Mİ? 
GÜZEL, OZAMAN EKİPMANDAN 
KONUŞALIM... 


EYAHAT FOTOĞRAFÇILIĞI demek, hafif 
O kolay hareket halindeyken harika 

sonuçlar alabilmek demektir, çekim için etrafta dolaşırken hiç kullanmayacağınız için size yük olabilecek parçaları geride bırakarak doğru ekipmanı bulmanız gerekiyor! Söz konusu ekipman olduğunda da 'planlama' önemlidir. Çantanızı hazırlamaya başlamadan önce seyahat esnasında ne tür fotoğraflar çekeceğinizi belirleyerek sadece ona uygun ekipmana karar vermelisiniz. Bu sizi hafifletir ve az enerji harcamanızı sağlar, aynı zamanda günümüz modern seyahatinin deli saçmalığı olan hava alanı güvenliği, hava alanı bagaj sınırlamaları ve gittiğiniz ülkede güvenlik sıkıntıları açısından daha az stresli olmanızı sağlar. 

Burada aklımıza 'en iyi kamera yanınızdaki kameradır' sözü geliyor. 10-fps sağlayan profesyonel full-frame kamera gövdeleri spor ve aksiyon çekimleri için harikadırama böylesi bir yüke seyahatte ihtiyacınız var mı? 
Daha ufak boyutlu DSLR kameralarda genelde üst düzey AF ve çekim hızları hariç benzer teknik özellikler ve görüntü kalitesi bulunuyor, bu yüzden seyahate daha uygun oluyorlar. Yeni aynasız kameralarla onların lensleri ve aksesuarları ise DSLR rakiplerine göre çok daha ufak ve daha hafifler, böylece görüntü kalitesinden ödün vermeden yer ve ağırlık tasarrufu sağlayabilirsiniz. Eğer daha da hafiflemek istiyorsanız belki bir üst düzey kompakt kamera ya da cep telefonunuzla dahi doğru koşullarda iyi sonuçlar yakalayabilirsiniz. 

Kameranızla seyahatlere çok sık çıkıyorsanız seyahat dostu bir tripoda yatırım mmm EEE EE AE EEE 


SÖZ KONUSU EKİPMAN 
OLDUĞUNDADA PLANLAMA 
ÖNEMLİDİR. ÇANTANIZI 
HAZIRLAMAYABAŞLAMADAN 
ÖNCE SEYAHATESNASINDANE 
TÜRFOTOĞRAFLAR 
ÇEKECEĞİNİZİ BELİRLEYEREK 
SADECE ONAUYGUNEKİPMANA 

KARARVERMELİSİNİZ 


GENİŞ: Ultra geniş açı lensler Tam-Kare 

(Full-frame) kameralarda 16-35mm 

arası, APS-C kameralarda ise 10-20mm 

arasını kapsıyor. Bu lensler geniş görüş 

alanları sayesinde geniş manzaralar, iç mekanlar ve etkileyici genişlikte görüntüler için idealdirler. 
Oldukça dinamik seyahat kareleri yakalamanıza yardımcı olurlar. Nikon AF-S 16-35mnmf/4G veya Canon EF 17-40mm0f/4L lenslerini deneyin. 
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yapmanızda yarar var. Seyahat tripodları stüdyo veya manzara tripodları gibi zorlu hava koşullarında çok sağlam olmayabilir ya da onlar kadar yükseğe erişemiyor olabilirler ama çok daha hafif ve ince tasarımlı olmaları sebebiyle taşıma bakımından çok daha kullanışlıdırlar. Eğer bütçeniz yeterliyse karbon-fiber tripodlar daha hafif oldukları için iyi bir tercih olacaktır. Alternatif olarak Joby GorillaPod ya da Beanbag (Ufak katlanabilir, örümcek tripod gibi) gibi 


STANDART: Standart zum lensler 
Tam-kare kameralarda 24-70mm, 
APS-C kameralarda ise 18-55mm arasını kapsıyor. Seyahat için inanılmaz kullanışlıdırlar. Lensin geniş ucu manzaralar için uygunken 50mm ve uzun ucu ise çerçeveyi dolduran portreler veya detay yakalamak için idealdir. Tamron 28-75mm1f/2.8 Dil RXD ya da Sigma 24-710mmf/2.8 DG OS HSM ART lensleri iyidir, bir bakın. 


aksesuarlar da seyahatler için uygundur; fazla yer kaplamazlar, üstelik tripod kullanımının mümkün olmadığı veya yasak olduğu yerlerde kurtarıcınızdır. 

Çanta seçiminiz de önemli. Seyahate uygun bir kamera çantası satın alırken dikkat etmeniz gereken ilk şey havaalanı boyut sınırlamalarına uyması ve ihtiyacınız olan ekipmanı alması! Aynı zamanda rahat kullanımlı da olmalı ve sizi darbelere karşı korumak için sünger destekli olmalı. Sırt 


TELEZUM: Ağır gövdeli f/2.8 telezum ş lensinizievde bırakmanız doğru bir karar olurancak daha hafif ve daha ufak olan f/4versiyonuna sahipseniz yanınıza almayı düşünebilirsiniz. Telezumlensler vahşi yaşam, aksiyon, doğal portreler yakalamakve ince detaylarazum yapmak için iyidir. Canon kullanıcıları EF 70-200mm f/4LUSM lensine bir göz atabilirler. 


Uçağa ne kadar bagaj sokabilirim? 

IATA(Uluslararası Hava Taşımacı Birliği) kuruluşu kabin bagajlarını bir standarda sokmaya çalışsada bunu nispeten başardı, buyüzden değişiklikler görülebiliyor. Daima uçuşfirmasının internetsitesini kontroledin; bazıları boyutve ağırlık ölçüleri verirken bazıları ise sadece boyuta bakar, bazı firmalarda ana bagajınızın yanı sıra ufak bir çanta taşıma hakkınız da olur (dizüstü veya tablet bilgisayarlar için uygun). 


Kabin bagajıma ekipmanımdan neleri koymalıyım? 
Güvenlik açısından baktığımızda kameranızı ve lenslerinizi yanınıza almanızı, tripod gibi daha büyük eşyalarınızı ve nispeten ucuz olan filtrelerinizi ve aksesuarlarınızı bagajınıza koymanızı tavsiye ederiz. 
Kamera veflaş pillerini kabin bagajına koymalısınız. 


Kamera ekipmanım seyahat sigortasının güvencesine giriyor mu? 
Seyahat poliçelerinin birçoğu elektronikleri belli bir sınıra kadar kapsıyor, buyüzden bu sorunun cevabını sigorta dokümanlarınıza bakarak bulabilirsiniz. 
Kamera sigortanız yurtdışını kapsamıyor olabilir, bu durumda isterseniz ekstra sigorta uygulatabilirsiniz. 


Kameramın yükünü taşımak istemiyorum, 

sadece telefonumu kullanamaz mıyım? 
Hangi cihazı kullandığınıza bağlı olmaksızın aynı fotografik ilkeler her cihazda geçerlidir. Bir akıllı telefonla da fantastik sonuçlaralmanız mümkün. 
Mophie Juice batarya kılıfı, Invisible Shield koruma ekranları, telefon tripodları ve Olloclip gibi takılabilir lensler sayesinde mobil fotoğrafçılığı daha ileriye götürebilir, doğru fotoğrafve işleme uygulamalarıyla işi daha da büyütebilirsiniz. 
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ekli kapasiteli hafıza kartı kullanıyorsanız tam da Seyahat fotoğrafçılığı için doğru tripo e e a bunu yapıyorsunuz demektir! Biraz dikkat etmeniz gereken üç temel faktör bulunmakta har am canan poluygundllir uğraştırıcı olsa da tek bir büyük kart yerine (fiyatın dışında tabi): Boyut, ağırlık ve Özellikler. 
Böylsce cantanıfi iç asım idiğiniegiki birkaç tane hafıza kartı kullanmak daha iyidir. Seyahat için katlandığında ufak olan amaaçıldığında düzenleyebilir ve ihtiyacınız olmayan Böylece kartınız bozulur, zarar görür, iyi bir yüksekliğe erişebilen birtripoda ihtiyacınız var. 
ekipmanları otelinizde bırakabilir, hatta iç kaybolur veya çalınırsa en azından her şeyi Dy al bor bölmelerini tamamen çıkartarak günlük kaybetmiş olmazsınız. Uzun seyahatleriniz dediğimizi yerine getirebiliyorlaramaboyu Gariienolarak alli arsiz için yanınızda taşınabilir medya yedekleme tamamen uzatıldığında stabiliteden biraz ödün Tüm yulaurtalanizi tel bi sepeiğ aracı veya laptop ile harici diskinizi de veriyorlar. Ağırlık söz konusu olduğunda alüminyum 
7 bulundurabilirsiniz, böylece fotoğraflarınızı ayaklara oranla karbon fiber modeller çok daha 


doldurur musunuz? Eğer dışarıda uzun süre çekim yaparken bir veya iki tane büyük 


yedekleyebilir ya da güvenli saklama için hafifler, bu da bagaj ve sürekli yanınızda taşıma bulut sistemine atabilirsiniz. bakımından size büyük bir avantaj sağlıyor. Karbon 


fiber tripodlar aynı zamanda titreşimleri önleme konusunda da iyiler. Tabi bu iyiliğin bir de fiyat karşılığı var. Son olarak dikkat etmeniz gereken şey, 


SÜPERZUM: Genişten telezuma, PRIME (SABİT): Prime lensler sadece tripodun sahip olduğu özellikler, Tripod üreticileri oldukça geniş bir odakaralığını ufak ve hafif olmalarıyla öne çıkmıyor, seyahat elverişliliği konusunda özel tasarımlara imza kapsayan bu lensler her şeyi aynızamanda geniş maksimum atabiliyorlar. Örneğin bazı modellerde ayaklar yakalayabilmeleri sebebiyle ideal > diyafram açıklıkları sayesinde yaratıcı yukarıya doğru katlanır, kafayı geçer, böylece seyahatarkadaşıdırlar. Yanınıza tek bir fotoğrafçılık için de harika fırsatlar kullanımda olmadığı zamanlarda çok daha az yer lensalacaksanız süperzum olsun. Fuji sistemine sahipseniz sunuyor. Canon EF 50mm f/1.8 STM gibi bir 50mm prime kaplar. Çift taraflı kilitler ve döndürmeli kilitler kişisel XF18-135mmf/3.5-5.6 RLM OlS WR lensiyi bir seçenek lens birçok çekim konusu için harikadır. Sigma Art 35mm tercihe bağlıdır. Çıkartılarak bir monopoda olacaktır. Birçok kamerayla uyumlu olan 16-300mm f/LA gibi daha hızlı 5mm bir prime ise biraz daha geniş bir dönüştürülebilen ayak tasarımları da harikadır. 
f/3.5-6.3DillVCPZD MACRO lens de iyi iş görüyor. görüş alanı sağlıyor. 
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Başlangıç Rehberi 


SEYAHAT MANZARALARI 


SÜREKLİ AYNI MANZARALARI ÇEKMEKTEN SIKILMADINIZ MI? DENİZAŞIRI ÜLKELERDE MANZARA FOTOĞRAFLARI YAKALAMAK SİZE OLDUKÇA 


ÖDÜLLENDİRİCİ DENEYİMLER SUNAR 


İRBİRİNİN AYNISI manzaraları çekmekten 
B sıkıldıysanız sahneyi değiştirmeye ne dersiniz? Fotoğrafçılığınızı geliştirmek ve yaratıcılığınızı daha fazla konuşturmak için ihtiyacınız olan şey yeniliktir ve bu yenilik, evden uzaklaşarak, hatta yurt dışına çıkarak gerçekleşebilir. Sürekli aynı çevre koşullarında, aynı bitki örtüsünde fotoğraflar yakalamak sizi bir süre sonra otomatiğe bağlar ve bu da yaratıcılığınızı köreltir ancak farklı bir ortama, farklı bir doğaya girdiğinizde bakış açınız değişir ve bir şeyleri yeniden keşfetmeye başlarsınız. Hatta ışık bile farklı olur; atmosferik ve çevresel koşulların yanı sıra dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak güneşin gökyüzündeki konumu da değişeceğinden daha önce çektiklerinize göre çok farklı görünen fotoğraflar yakalamanız mümkün. 
Farklı bir ülkede manzara fotoğrafları çekmek sadece güzel değil, aynı zamanda ufkunuzu da açan ve sizi geliştiren bir fırsattır. 

Şu soruyu sorduğunuzu duyar gibiyiz: 'Peki kendi yaşadığımız yerde manzara çekmekle yurt dışında veya uzak bir yerde manzara çekmek arasında ne farklar var? Aslında pek fark yok! Benzer yaklaşımlar, benzer teknikler ve beceriler ikisinde de kullanılıyor. Yani farklı bir yere gitseniz de mevcut manzara, ışık ve kompozisyon becerilerinizi kullanabilirsiniz. 
Ancak seyahat sırasında manzara çekerken 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dikkat etmeniz gereken en önemli şey, 


Ziyaretiniz sırasında elinizden gelenin en iyisini 


yapabilmeniz çünkü doğru koşullarda çekim yapmak için oraya tekrar tekrar dönmeniz mümkün olmayacak. Mecbur kaldığınızda karşınızdaki manzaradan en saf haliyle yararlanabilirsiniz ancak körü körüne giderek büyük fırsatları kaçırmamak adına önceden yapacağınız ufak bir araştırma, planlama 

ve hazırlık sayesinde başarı şansınızı büyük oranda artırmanız mümkün. 

Bilmediğiniz topraklarda manzara fotoğrafları çekmek için hazırlık yapmanıza en büyük yardımcı elbette internettir. 
İnternette yer alan bloglarda ve YouTube üzerinde devasa bir bilgi kaynağı mevcut. 
Ayrıca gideceğiniz bölgeye özel olarak hazırlanan basılı kaynaklarda o bölgede ziyaret edebileceğiniz tüm yerleri, neler çekebileceğinizi ve hatta kameranızı nereye doğrultabileceğinizi dahi bulabilirsiniz! 
Seyahat edeceğiniz yere karar verdiyseniz Photographer's Ephemeris ve Photopills gibi fotoğrafçılık araçlarını kullanarak bu bölgelerdeki çekim için en iyi ışık ve ortam koşullarının ne zaman oluştuğunu öğrenebilirsiniz. Genelde gün doğumu ve gün batımı vakitleri size en iyi ışığı sağlar, üstelik tablet bilgisayarlarını ve selfie 


çubuklarını ortalıkta sallayıp duran turistlerden 


i “Neredeyaşıyorolursanız olun, ilhamın tükendiği ve motivasyonunuzun düştüğü anlarla mutlaka i karşılaşırsınız. Yaşadığınız bölge manzara fotoğrafçılığı için diğeryerlere göre harika olsa da ve çok daha fazla fırsatlar sunması manzara değişiklikleri motivasyonunuzuartırırve size yeni ilhamlarverir. 
Buyüzden, fotoğrafçılığınızın tıkandığını düşünüyorsanız, ilk fırsatta yurtdışına gitmenizi öneririz! 
Senelerdir dergilerdeve kitaplarda gördüğünüz o muazzam manzaralar sizin tarafınızdan fotoğraflanmak ve yaratıcılığınızı alevlendirmek için bekliyorlar; tek ihtiyacınız olan zaman ve bütçe. 

“Pekiama nereye gitmelisiniz? Dünyanın popüler noktalarının birçoğu size uzak olabilir (hem maddi hem de mesafe açısından) ama merak etmeyin, bir uçağa atlayarak birkaç saat içerisinde ulaşabileceğiniz yerlerde bulabilirsiniz. Mesela herzaman ziyaret etmek istediğiniz bir ülkeyi seçin ve internette hızlı bir görselaraması yaparak orada çekim için neler olduğunu araştırın. Bir ülkenin en önemli bölgelerinin fotoğraflarını bulmak fazla zamanınızı almaz. Bu açıdan bakıldığında benim için planlama yapmanın en iyi aracı Google Maps. Gözünüze güzel gelen yerleri araştırın ve işaretleyin; böylece kendinizi nereye uçurmak istediğinizi kolayca belirleyebilirsiniz. 

“Planlamayaparken Photographer's Ephemeris gibi uygulamalardan faydalanarakyılın hangi zamanınınve saatinin ziyarete en uygun olduğunu tespitedin. Kendinizi bölgeye alıştırmak için oraya varır varmaz bölgede araçla birkaç turatmanız lk keşifaçısından önemlidir. Bunlar sizin için uğraştırıcı geliyorsa birfotoğraf atölyesine de katılabilirsiniz. Böylece planlama ve lojistik konuları başkaları tarafından ele alınırken size ise işin eğlenceli tarafına odaklanmak kalıyor. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, dünya genelinde yakalayacağınız manzaraların 


fotoğrafçılığınızı ileriye götüreceğinden emin olabilirsiniz." 
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de kurtulmuş olursunuz! Elde ettiğiniz ışık bilgilerini teyit etmek için Flickr, Instagram ve 500px gibi fotoğraf paylaşım platformlarını kullanarak ışığın bu bölgeye gerçekten ön görüldüğü gibi mi düştüğünü görebilirsiniz. 

Gideceğiniz yere henüz karar vermediyseniz ilk önce mevsimlerin sizin çekmek istediğiniz türdeki fotoğraflarda nasıl bir etkisi olduğunu araştırın. Belli bölgeler, yılın belli zamanlarında harika sonuçlar verirken diğerlerinde ise ulaşım zorluğu, çekim sorunları ve benzeri problemlerle karşılaşabilirsiniz. Diyelim ki İtalya'nın Toskana (Tuscany) bölgesinde bulunan etkileyici sıra dağları fotoğraflamak istiyorsunuz, o halde kırsal kesimlerinin yemyeşil olduğu ve puslu sabahların sizi beklediği ilkbahar vakitlerini tercih etmelisiniz. Aynı şekilde, Namibya'ya bir ziyaret planlıyorsanız sıcaklığın tavan yaptığı, gölgede dahi çekimin katlanılamaz düzeyde olduğu yaz mevsiminin zirve vakitlerinde bu Ziyaretten uzak durmalısınız. Kuzey Işıklarının büyülü ışıltısını mı yakalamak istiyorsunuz? O halde yeterince karanlık gecelerin oluştuğu kış zamanlarında ziyaret etmelisiniz. Alp 


Dağları gibi bazı bölgeler ise yıl boyunca harika görünürler ama burada bir şeye karar vermeniz gerekiyor: Kış mevsiminin karlı dağlarını ve altın ışığını mı yoksa ilkbahar ve yaz aylarının tepesi karla kaplı dağlarına karşı yemyeşil vadilerini 

mi yakalamak istiyorsunuz? En iyi sonuçları alabilmek için değerlendirmeniz gereken birçok konu var. 

Ziyaret edeceğiniz bölgeye bağlı olarak astrofotografiyi de denemek isteyebilirsiniz. 
Dünyanın birçok yerinde daha az ışık kirliliği olan ve bu sayede güneş battıktan sonra gökyüzünün nimetlerinin açıkça görülebildiği bölgeler de bulunmakta. 

Yurtdışına manzara için yapacağınız seyahatlerden alacağınız keyfin ve başarının düzeyi, seyahate çıkmadan önce yapacağınız hazırlığa ve planlamaya bağlı. Seyahat vaktiniz kısıtlıysa, ziyaret edebileceğiniz yer sayısı sınırlıysa bile iyi bir hazırlık sayesinde evinize hafıza kartınız harika fotoğraflarla dolu olarak dönebilirsiniz. Bunun için çok çalışmalı, hazırlığınızı iyi yapmalı, erken kalkmalı ve günün en ufak ışık kırıntılarından dahi sonuna kadar faydalanmalısınız. İyi şanslar! 


Manzaraya insan dahil etmek oldukça popüler bir yaklaşımdır. Sahneye ilgi katmanıza yardımcı olur çünkü fotoğrafa bakan kişi kendisini sahnedeki kişinin yerinde hayal edebilir. Ayrıca geniş manzaralar ve dağ görüntüleri gibi belli sahnelere ölçek hissi katma açısından da harikadır. Modelinizin sahnedeki durumunu da dikkatli düşünün; modelinizin canlı renkler giymesi onun manzarada kaybolmasını önler, özellikle de çerçevede ufak bir yer kaplıyorsa. Kırmızı ve sarı renklerin ön plana çıkan renkler olduklarını unutmayın. Modelinizi sahneye uygun bir biçimde giydirmeniz de işe yarar; mesela dağ manzarası çekecekseniz modelinize sırt çantalı birdağ yürüyüşçüsü izlenimi verebilirsiniz. Hatta yerel kıyafetler giyen halktan birini çekime dahil ederek bulunulan bölgenin kültürünü de fotoğrafa yansıtma şansınız var. Keyfini çıkartın! 


TEKNİK: KİŞİ DAHİLEDİN 
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İNSANLAR VE YERLER 


DÜNYAYA AÇILDIĞINIZDA FOTOĞRAFLARINIZA KARAKTER, ÇEŞİT VE İLGİ KATMAK İÇİN PORTRELER YAKALAYIN. İŞTE SİZE BUZLARI ERİTMENİZ İÇİN TAVSİYELER... 


Lİ 

NSANLAR OLMADIĞI takdirde yaşam fn sadece alanlardan ibarettir, oraların 

kültürünü asıl yansıtan şey insanlardır. 
Bu sebepten ötürü, gezi maceralarını belgeselleştirmenin en ilginç yolu bölge insanının portrelerini yakalamaktır. Bu herkese uygun bir yaklaşım olmayabilir, ayrıca yabancı topraklarda yabancılara yaklaşma gerekliliği sizin de gözünüzü korkutabilir. Fakat bu mental sorundan kendinizi kurtarırsanız seyahat portreleri portfolyonuzu güçlendirir ve seyahat sonrasında evinize normal turistlerin yakalayamayacağı türden kişisel fotoğraflarla dönersiniz. 

Seyahat portreleri, gerçekleştirilen seyahatteki bölgenin kültürüne ve orada yaşayan insanlara dair ufak detaylar verir. Nasıl göründükleri, nasıl bir çevrede yaşadıkları veya çalıştıkları, giydikleri kıyafetler ve doğal ifadeleri, ziyaret ettiğiniz bölge ve oradaki insanların otantik bir portresini oluşturmada önemli bir rol oynar. Çekim öznesi ararken dikkatle, özenle ve düşünerek yaklaşın. O bölgeyi tasvir eden birisi olmasına dikkat edin; mesela bölge kültürüne ait kıyafetler giyip giymediklerine bakın. Ayrıca çevrenin otantik bir portre için uygunluğunu kontrol edin. Bir başka deyişle, onları o an durdukları yerde fotoğraflayabilir misiniz yoksa onlardan hareket etmelerini mi isteyeceksiniz? Zengin karaktere sahip yüzler arayın. Elbette herkesin fotoğraflanmaya hakkı var ama biz, burada baktığınız anda dikkatinizi çekecek bir suratın fotoğrafta da aynı etkiyi yaratacağını düşündüğümüzden böyle bir farkındalık içerisinde olmanızı öneriyoruz. 

Ziyaret edeceğiniz bölgenin kültürü, dini inançları ve gelenek görenekleri hakkında önceden bilgi edinin, böylece fotoğraf çekerken kırıcı olmaz, yasak veya sıkıntılı durumlara kendinizi sokmazsınız. İnsanlar 


turistlerin ilgi malzemesi değiller, bu yüzden fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız 

olup olmadıklarını anlamak için sorarak 

veya kameranızı işaret ederek niyetinizi belirtmelisiniz. Kameranızla yaklaşırken yüzünüzde bir gülümseme olursa çoğu insan size olumlu yanıt verecektir ama hangi bölgede olduğunuza bağlı olarak bazı insanlar sizden fotoğraf karşılığında para isteyebilir. Bunu kabul edip etmemek sizin inisiyatifinizde. En önemlisi de sizi reddettiklerinde saygılı olmalı ve teşekkür etmelisiniz, sonuçta onların ülkesinde misafirsiniz. 

Karşınızdaki kişi kabul ettiğinde işinizi hızla yapmalısınız. Muhtemelen doğal ışık kullanmak zorundasınız, tabi yanınızda asistanınızı ve taşınabilir stüdyo ışık sisteminizi hazır halde bulundurmuyorsanız! Standart portre kuralları burada da geçerli: Tepeden doğrudan gelen güneş ışığından kaçının, daha etkileyici sonuçlar alabilmek için mümkünse gölgelik ya da yansıma ışıktan faydalanabileceğiniz bir yer arayın. Bunlar mümkün değilse öznenizi döndürerek güneşi onun arkasına alın ve yüzünü gölgeye düşürün. Eğer güneşin gökyüzündeki konumu alçak seviyedeyse yandan aydınlatma da iyi iş görür; sadece suratta oluşabilecek patlamalardan ve sert gölgelerden kaçının. Niyetiniz portre çekimiyse yanınızda katlanabilir bir reflektör taşımanız iyi olacaktır. Her ne kadar tek başınıza çekim yaparken reflektör kullanımı zor olsa da size büyük fayda sağlar. Sadece ışığı öznenize yansıtmanıza değil, aynı zamanda gölge oluşturmanıza da yarar. 5li setlerin içerisinde yer alan difüzör diski ise doğrudan gelen ışığı yumuşatmak için harikadır. 

Kısa süre içerisinde çok çeşitli portreler yakalamak nispeten kolay bir iştir. Tek bir kompozisyona bağlı kalmayın, modelinize teşekkür edin ve onu yönlendirin. Modelinizle 


“Kameralarımla çok uzaklara gittim. Canon EOS-1D ile Hindistan'da dolaşırken orta-format Pentax 649Zile New York sokaklarını talan ettim! Aynasız kameraların hayatımıza girmesiyle seyahatesnasında daha az şüphe 


SSANMUYH L1348 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çekici kameralarla dolaşma imkânımız doğdu ama tabi bu, kameranız ufak da olsa onu açık açık kullanmanız anlamına gelmiyor. Fazla dikkat çekmemek için daima koyu renkaskı kullanın. Askıyı omzunuzla boynunuzdan geçirerek birisinin alıpkaçmaiihtimalini zorlaştırın. Geneldekameramın logosunun üzerine siyah bantyapıştırarak daha azilgi çekmesini sağlıyorum. İnsanların dikkatini çekmemekiçin 


giyiminize de özen gösterin. 

"Gün doğumu ve batımı vakitlerinde çekim yapın. Bu vakitlerde sadece daha az kalabalık olmuyor, aynı zamanda ışık da çalışmayı kolaylaştırıyor. Çantanızda ufak hediyeler taşıyın. 
Hindistan'da çekim yaparken sokaktaki çocukları ikna etmede çokişime yaradı; magnet, anahtarlık ya da şeker vererek onları mutlu ettim. 

“Herşeyden öte, insanlara ve adetlerine saygı duyun. 
Araştırın, dillerini biraz öğrenin, oturun ve insanları izleyin. Ganj Nehrinin kıyısında kameram olmadan saatlerce vakit geçirdikten sonra, ertesi gün aynı noktaya kameramla geri geldim. İnsanlar banaalışmışlardı, bu sayede peşinde olduğum kareleri kolaylıkla yakalayabildim." 
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Klasik portreler için 70-135mm arası bir odak uzunluğu harika sonuçlar üretir. Sizi modelinizden belli bir mesafede tutarak iki tarafın da rahat olmasını sağlar ve geniş diyafram kullanarak arka planı hoş bir biçimde bulanıklaştırır. Geniş açı kullanmaktan çekinmeyin; 35mm odak uzaklıklı bir prime lensle modelinizi çevresiyle birlikte harika bir kompozisyonda buluşturabilirsiniz. Çok fazla yakınlaşırsanız sahnedeki her şey biraz bozunuma (distorsiyon) uğrayabilir, bu yüzden lenslerinizin gücünü ve onlarla basıl çalışmanız gerektiğini bilin. 
Çoğu fotoğrafçı portre çekimlerinde kolaylık ve sadelik bakımından 50mm prime lens kullanmayı tercih ediyor. Bu lens kompakt boyutlu, hafif, çalışması kolay ve düşük ışıklı ortamlarda çalışabilme özelliklerine, aynı zamanda yumuşak bokeh için geniş diyafram açıklığı özelliğine sahiptir. En geniş açıklığında (f/1.8) biraz yumuşak olabiliramaf/2 veya f/2.5 diyaframda keskinlik, iyi biralan-derinliği ve yumuşak arka planı bir arada alırsınız. 


geçireceğiniz kısacık süreyi en iyi biçimde değerlendirmeye çalışın. Göz kontağı kurmanın yanı sıra modelinizin uzaklara bakmasını da isteyebilirsiniz. Eğer modeliniz fotoğraflanma konusunda kendisini rahatsız hissediyorsa ve bunu belli ediyorsa o halde onu güldürmeye, onunla iletişime geçmeye çalışın ve bu harika doğal anı yakalayın. Modelinizi bir yere oturtabilir ve ondan elleriyle bir şeyler yapmasını isteyebilirsiniz; mesela bir aksesuarı ya da nesneyi tutarak veya onunla etkileşime geçerek çekime içerik katmanız mümkün. Bu aynı zamanda daha doğal bir ortam oluşmasını da sağlar. Dar kırpma yapın ama aynı zamanda geniş çekerek çerçeveye çevresini de dahil edin; portrelerinize çevrenin dokusunu ve ruhunu katmak açısından önemli bir yoldur. 
Çevreyi çok fazla dahil etmek zorunda değilsiniz; öznenin kendisinin, kıyafetlerinin ve çevrenin çerçevede biraz yer alması dahi bölgenin kültürünü yansıtmanız açısından yeterli görsel ipuçlarını verecektir. 
Çektiklerinizi LCD ekranınızdan kontrol edin ve ihtiyaç halinde pozlamanızı, pozlama telafisi yaparak ayarlayın. Modelinizle konuşmayı ihmal etmeyin ve arada ona en sevdiğiniz fotoğrafları da gösterin, böylece sizin doğru bir şeyler yaptığınızı görecek ve kendisini daha rahat hissedecektir. 


İR MİLLETİN SURETİ rakterli yüze sahip insanları bulup nları fotoğraflayarak seyahat 


fotoğraflarınızalgive çeşitlilik katabilirsiniz. 


)RSEL: COLBY RAY/,UNSPLASH 


Başlangıç Rehberi 


VAHŞİ YAŞAMAADIM ATIN 


DERGİLERDE, BELGESELLERDE VAHŞİ YAŞAMA DAİR GÖRÜNTÜLERİ GÖRÜNCE HEPİMİZ HEYECANLANIRIZ AMA KAÇIMIZ GERÇEKTEN BİR HAYVANAT BAHÇESİ DIŞINDA GÖRDÜ BU CANLILARI? VAHŞİ YAŞAMAATACAĞINIZ BİRADIM, HAYATINIZIN 


TECRÜBESİ OLACAK... 


EYAHATE ÖZELLİKLE vahşi yaşamı oğur için çıkacaksanız mutlaka 

bir rehber tutmanızı ya da bir atölye veya safari organizasyonuna katılmanızı öneririz. 
Daha önce vahşi yaşam fotoğrafladıysanız bu tür bir çekimin sadece bölgeye, bitki örtüsüne ve yaşayan canlılara dair bilgilere bağlı olmadığını, kelimenin tam manasıyla doğanın merhametinde olduğunuzu bilmelisiniz. Pahalı bir gezi ile dünyaları aşıp ilgili bölgeye geldikten sonra tam olarak gitmeniz gereken çekim yerlerine varamamak istemezsiniz, değil mi? Bununla birlikte, almanız gereken güvenlik önlemleri de var, özellikle de yabancı topraklarda potansiyel olarak tehlikeli olan canlı türleriyle uğraşırken. Gezi organizasyonlarında genelde her şey planlanır ve yılın en uygun vakitlerinde, sizin yakalamak istediğiniz canlı türlerini yakalayabileceğiniz şekilde düzenlenir. Dünyanın herhangi bir noktasında vahşi yaşamı fotoğraflayabileceğiniz alanlar bulabilirsiniz. 
Eğer yeterli bilgiye ve tecrübeye sahipseniz buralara tek başınıza da gidebilir ve muhteşem karelerle dönebilirsiniz. 

Yurt dışına vahşi yaşamı fotoğraflamak için çıkmak söz konusu olduğunda akla ilk olarak büyük safariler geliyor. Doğanın en görkemli ve etkileyici vahşi canlılarını fotoğraflama 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fırsatına kim hayır diyebilir ki! Doğal su kaynaklarında yıkanan fil sürülerinden avının peşinde koşan büyük kedilere, sakince etrafını kesen çizgili zebralara, sürü halinde göç eden Afrika antiloplarına ve tepede dönüp duran egzotik kuşlara değin normalde göremeyeceğiniz her türlü canlıyı bu büyük safarilerde bulabilirsiniz. Güne gün doğumundan önce başlamaya ve çok uzun günler geçirmeye hazır olun. İyi yanı, günün iki ucunda bulunan en iyi ışıklarda fotoğraflar çekecek olmanız. Büyük safarilerin en güzel yanı, gezi süresince yanınızda bilgili bir rehberin bulunması. Bu rehber sayesinde bölgedeki canlı türlerine dair eşsiz bilgiler edinebilir, bu da sizin bu canlılarla karşılaşma ve başarılı sonuçlar elde etme şansınızı artırır. 
Nadir ve zor bulunabilen canlıları bulabilmeniz biraz şans meselesi. Bazı zamanlarda gün boyu etrafta araçla dolaşırken hiçbir şey bulamayabilir, bazen de hiç beklemediğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Her şey için hazırlıklı olmalısınız. İyi bir otomatik netlemeye ve seri çekim hızına sahip orta veya profesyonel düzey gövde sayesinde hiçbir fırsatı kaçırmazsınız. Çekimi uzak mesafeden yapmanız gerektiğinden 300mm ila 400mm seviyesine ulaşabilen telefoto lensler size yeterli yakınlaşmayı sağlar. Yanınıza bu 


N "İsteryerelister yurtdışı olsun, vahşi yaşam fotoğrafçılık gezisi planlaması söz konusu olduğunda, İ konu hakimiyeti çok önemlidir. Bir yeri ilk defa ziyaret ediyorsanız bölgeyi mümkün olduğunca : araştırın, tabi bulmayı ümitettiğiniz özneleri de araştırın. Bölgeye dair herhangi bir bilginiz yoksa bir — 2) rehber kiralamanız size oldukça fayda sağlar. Yurtdışında doğa fotoğrafçılığı seyahati için en iyi seçim Pa safari olsa da vahşi yaşamı her yerde bulabilirsiniz. Mesela İzlanda sadece gözalıcı manzaralara değil, aynızamanda zengin birvahşi yaşama da ev sahipliği yapıyor. Kayalık kıyıları ve etkileyici dağları ve volkanlarıyla manzarada vahşi yaşam fotoğraflamak için mükemmel biryerdir. Çok sayıda kuşve memeli canlı türleri yılın belli zamanlarında bu bölgede rahatlıkla bulunabilirler. Katil balinaların ve beyaz gagalı yunus balıklarının bolca görüldüğü kışmevsimi benim tercihimdir. Kışmevsimini tercih etmemin bir başka yanı da karyağışını yakalama şansı ve elbettezengin ve sıcak ışık. Yunus ve balina izleme bot gezileri günlük olarak Grundarfjordurlimanından gerçekleştiriliyorama bu etkileyici memeliler haliçten geçtikleri için karadan da görülebiliyorlar. Sümsük, fulmar, beyaz kuyruklu deniz kartalı ve pufla gibi kuşları Snaefellsnes yarımadası boyunca nispeten kolayca bulabilirsiniz." 
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mesafeyi daha da artırmak için 1.4x değerli bir telekonvertör ve denge kurmanıza yardımcı olabilecek bir monopod da alın. 
Tabi burada geniş odak uzaklıklarını asla kullanmayın demiyoruz. Aksine, sadece zum yapılmış belgesel kareler yakalamak yerine yaratıcılığınızı konuşturarak bir zürafa ailesini koyu turuncu gün batımına karşı siluet halinde yakalayabilir ya da nehirde banyo yapan fil sürülerini geniş manzara görüntüsüyle yakalayarak fotoğraflarınıza ilgi ve çeşit katabilirsiniz. Hareketi ve hızı göstermek için pozlama uzunluğu üzerinde denemeler yapın; örneğin avını kovalayan büyük kedileri yavaş enstantane hızıyla pan yaparak yakalayabilirsiniz. 

Safariler tek seçenek değil elbette. Şimdi fotoğrafçılar ve gezi firmaları dünyanın her köşesinde vahşi yaşam fotoğrafçılığı üzerine çeşitli fırsatlar sunuyorlar. Safarilerde herhangi bir fotografik yönlendirme olmadan rehberler sizi çok sayıda canlı türünü görebileceğiniz noktalara götürürken vahşi yaşam atölyelerinde ise genellikle bir veya iki canlı türü üzerine yoğunlaşılıyor ve odakta fotoğrafçılık yer alıyor. Örneğin Tatra Photography gibi tur firmaları grup gezileri düzenleyerek Slovakya'da boz ayıları, Polonya'da kartalları veya Brezilya'da jJaguarları takip ediyor ve uzman bir fotoğrafçının size destek olmasını sağlıyor. 
Bu destek hem bu canlıların izini sürüp bulmanız hem de sonrasında onları en iyi biçimde fotoğraflamanız için teknik bilgiler almanız şeklinde oluyor. Bu atölyeler genelde pahalı olsalar da sizin ülkenizden çıkışınızdan ülkenize geri dönüşünüze kadar her adımınızı planlayıp organize ediyorlar ve sizin fotoğraf çekme dışında hiçbir şeyi kafanıza takmamanızı sağlıyorlar. 

Hangi yaklaşımı seçerseniz seçin, yurt dışında vahşi yaşam fotoğraflamak her zaman faydalıdır, karşılığını mutlaka alırsınız. 
Üstelik size nefes kesici anlar ve deneyimler tattırır. Normalde hayvanat bahçesinde dahi göremeyeceğiniz canlıları yakalama fırsatınız olur. Daha ne olsun! 
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AFRİKA: Afrika giderseniz eğer'Büyük Beşliyi' arayın: Aslan, leopar, gergedan, fil ve bufalo. Uganda'dan Namibya'ya, Botsvana'dan Zambiya'ya kadar ziyaret edebileceğiniz çok çeşitli yerler var ama en önemlisi, muhtemelen daha önce sizin de duyduğunuz, Kenya'daki Masai Mara Ulusal Yaşam Alanı. Afrika antiloplarının muhteşem göçüne tanık olmak için Temmuzile Ekim ayları arasında ziyaret edin. 


AVRUPA: Avrupa denilince aklınıza Vahşi Yaşam Fotoğrafçılığı'na dair bir şey gelmiyor olabilirama buralarda da çeşitli türler ve etkileyici manzaralar bulunmakta. Fransa'da ve İtalya'nın Sardunya adasında Pembe Flamingoları; İspanya'nın Endülüs bölgesinde ender vaşakları; Doğu Avrupa'da boz ayıları, kurtları ve yırtıcı kuşları; yada Romanya'nın Danube Delta bölgesinin kuşlarını fotoğraflayabilirsiniz. 


HSVİdSNN/ 911434 OYNVE 


HSYİIdSNN/Ald NVLVNOF 


m — 
- m 


KUZEY KUTUP DAİRESİ: Kuzey İskandinavya, İzlanda, Grönland, Kanada, Alaska ve kuzey Rusya'da soğuğa göğüs gerebilecek cesarete sahip olan vahşi yaşam 


fotoğrafçıları için fantastik fırsatlar bulunmakta. Kıyıda Katil 


Balina sürülerini, deniz aygırlarını, deniz gergedanlarını, kutup ayılarını ve penguenleri; daha içlerde ise Ren Geyiklerini, Elkleri ve Kutup Tilkilerini görebilirsiniz. 
Şanslıysanız Kuzey Işıklarını da görebilirsiniz! 


VAHŞİ YAŞAMINTADINI ÇIKARIN 

Dünyaya açılarak katılacağınız birvahşi yaşam gezisi ömürboyu unutamayacağınızanlar yaşamanızı sağlar. E ne duruyorsunuz? 


SIMON MATZINGER/UNSPLASH 
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GALAPAGOS: Pasifik Okyanusunun ortasında bulunan bu ufak takım adaları vahşi yaşam fotoğrafçılarının favorilerindendir. Bunun sebebi sadece sıra dışı canlı türleri değil, aynı zamanda insan korkusu olmayan hayvanlardır. Bu sayede İguana ve Tosbağa gibi yerli sürüngenlere iyice yaklaşabiliyorsunuz. Yunus, balina ve deniz aslanı gibi deniz memelileri de bu gölgede boldur. 
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ŞEHİRLER VE MİMARİ 


TURİSTLERİN AKIN ETTİKLERİ ŞEHİRLER; GEZİ ALANLARI, ETKİLEYİCİ MİMARİ YAPILAR VE SÜREKLİ ENERJİYLE DOLU OLUR. GİTTİĞİNİZ ŞEHİRLERDEKİ BU FIRSATLARI SEYAHAT FOTOĞRAFLARINIZIN ARASINA NEDEN EKLEMEYESİNİZ? 


EHİRLERİN VE mimari yapıların, fotoğrafçılar için sonsuz yaratıcı fırsatlar sunduğu aşikar ama iyi sonuçlar elde etmek biraz çaba gerektiriyor. Mesela yerleşik bir ortam içerisinde her şeyi tek bir kareye sığdırmaya çalışmak çok zordur. 
Ultra geniş-açı lensinize bağlı kalmak yerine bir standart veya telezum lens kullanarak yakın çekimler ve detay çekimleri yapabilirsiniz. 
Bir diğer harika yaklaşım da panoramalaradır. 
Yukarıda da görüldüğü üzere bu yöntem sayesinde geniş görüntüler yakalayabilirsiniz, üstelik gerçekliği bozan distorsiyon etkisine maruz kalmadan. Bunu yapmanın en iyi yolu tripod kullanmaktır ama çektiğiniz kareleri yeterli düzeyde birbiri Üzerine düşürmeyi başarırsanız elde de yapabilirsiniz. Fotoğrafları panorama yaparken kusursuz bir biçimde birleştirebilmek için çekimi manuel modda yapın ve filtre kullanımından kaçının. 
Turistleri mıknatıs gibi çeken yerlerde çok sayıda insan olması sebebiyle temiz fotoğraflar yakalamakta zorlanabilirsiniz ama demokraside çareler tükenmez, yani iyi sonuçlar alabileceğiniz birkaç yol bulunuyor. 
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Bunlardan ilki ve bariz olanı, kalabalıklardan uzak durmak için erken ziyaret etmek veya insanların azaldığı vakitleri beklemek. Bir diğer yaklaşım ise tripod ve ND filtre yardımıyla hareketi bulanıklaştırarak insanları dinamik çizgilere ve renklere dönüştürmektir. 0.5 ile 
2 saniye arası enstantane hızları bunun için 
yeterli olur ya da ekstrem ND filtre (10stop gibi) kullanarak sabit duranların dışındaki tüm insanları hayalete döndürmeniz mümkün. 
Kalabalıkları kucaklamak ve insanların arasından mimarinin parçalarını fotoğraflamak veya insanları ön planda kullanarak mekânın ne kadar kalabalık olduğu vurgusunu yapmak ise bir başka seçenek. 
Bazı şehirlerde sokak fotoğrafçılığı adına inanılmaz fırsatlarla karşılaşırsınız. Özellikle kalabalık şehirlerde herkes bir şeylerle meşgul olduğu için insanların dikkatini çekmeden bir köşede durup onları uzun süre izleyebilir ve fotoğraflarını çekebilirsiniz. Elde edeceğiniz sonuçlar, kendi yaşadığınız yerde elde edebileceklerinizden belirgin bir biçimde farklı olacak, insanların tutum ve davranışlarını çevreleriyle birlikte fotoğraflara yansıtarak 


Üstte, Şehirlerin genişaçılı görüntülerini yakalamanın enetkili yollarından biridir panoramalar. Sağda: Popülerziyaret alanlarını çekerken sıra dışı ve'ilgi çekici açılar bulmaya çalışın. 
bölgenin hikayesini anlatabileceksiniz. 

Güneş battıktan sonra turistlerin birçoğu kameralarını ve akıllı telefonlarını kaldırarak akşamlarını bir restoranda geçirmeye doğru yol alacaklar. Belki bu başkaları için normal olabilir ama bir fotoğrafçı için henüz hiçbir şey bitmemiştir! Güneş battıktan sonra 'mavi saat' diye tabir ettiğimiz çok kısa bir zaman dilimi oluşur; bu zaman diliminde gökyüzünde hala mevcut olan renklerle bir kontrast oluşturan yapay aydınlatmalar harika fırsatlar sunar. Gün batımı için kendinize iyi bir çekim noktası bulduysanız bu noktada bir süre daha kalarak karşınıza nelerin çıkabileceğini görün. Hava karardıktan sonra yapay ışıkla aydınlatılan binalar ve yapılar gündüz vaktinde bulamayacağınız güzellikte malzemeler sunarlar. Trafikte giden araçların arkalarında bıraktıkları ışık izlerini de işin içerisine dahil ettiğinizde yeni bir şehrin, bir fotoğrafçının oyun alanına nasıl dönüştüğünü daha iyi anlayacaksınız. 
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Turistlerin yoğun olduğu biryerde onlardan kurtularak çekim yapmak istiyorsanız bu yaklaşım tam size göre. Aynı noktadan, mümkünse bir tripod kullanarak çok sayıda fotoğraf çekin (ne kadar çok o kadar iyi) ve daha sonra bunları Photoshop'un Median İstifleme moduna emanet edin.Bumod, fotoğrafların büyük kısmında mevcut olmayan unsurları (mesela hareket eden insanları) görüntüden kaldırır. Bunun için herbir görseli aynı Photoshop dosyası içerisinde ayrı bir katman olarak açın ve Edit>Auto-Align Layers... (Düzenle>Katmanları Otomatik Hizala) yoluna giderek hizalayın. Ardındantüm katmanları seçin ve Smart Object'e (Akllı Nesne) dönüştürün (Layer>Smart Objects>Convertto Smart Object). Sonra Layer>Smart Objects>Stack Mode>Median (Katman>Akllı Nesne>Yığın Modu>Medyan) yoluna gidin. Photoshop katmanları istifleyecek. Bundan sonra Clone Stamp (Klonlama Damgası) aracını kullanarak görüntüde sorunlu olan yerleri düzeltin. 
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Başlangıç Rehberi 


KÜLTÜR 


SEYAHAT FOTOĞRAFÇILIĞININ DETAY 
KISMINI UNUTMAYIN VE GİTTİĞİNİZ YERİN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİ YANSITAN 
UNSURLARI FOTOĞRAFLARINIZA AKTARIN 


EHBERİMİZDE, BU sayfaya değin 
İR ranza vahşi yaşamı, insanları 

ve mekanları anlattık ama gidilen yerin kültürünü kamerayla kaydetmek bunların hepsini ve hatta çok daha fazlasını gerektiriyor. Kapsamlı bir seyahat fotoğrafçılığı gidilen yerin tüm ufak detaylarını da içine alıyor: Kılık kıyafet, yemek, renkler ve desenler, yerel mimari, sanat, adetler ve boş vakit aktiviteleri. Seyahat fotoğraflarınızı tamamlayan şeyler çoğu turistin görkemli sahneler uğruna gözden kaçırdıkları bu ufak detaylardır. Üstelik siz taze bir bakış açısıyla keşfettiğiniz için o bölgenin fotoğrafçılarına kıyasla bölgenin kültürel detaylarını çok daha kolay tespit edebilirsiniz. Üzücü olanı ise dünya giderek küçülüyor ve daha homojen bir yapıya kavuşuyor, bu yüzden de bu özel kültürel farklılıklar zaman içerisinde kayboluyor, bu sebepten ötürü onları kayıt altına almak eskisinden çok daha önemli. 

Peki aradığımız şey tam olarak ne? 

Aslında her şeyin ve hiçbir şeyin sıradan fotoğraflarını çekmek değil, daha çok bir bölgenin portresini ortaya çıkartacak unsurları arıyoruz. Yerel festivaller ve boş vakit aktiviteleri kültürel fotoğraflar açısından mükemmel bir kaynaktır, eğer seyahatinizi bu etkinliklere denk getirirseniz odaklanacak çok fazla şey bulabilirsiniz. Bunlar Barselona'nın canlı sanat eserleri ve binaları, Küba'nın yıkık dökük duvarları, Venedik'te bir gondolun soyut kompozisyonu veya Yeni Delhi'nin renkli giysileri. Tüm bu detaylarda o bölgeleri 


Mu, alıştığımız sıradan selfielerinin dünyadaki 


— popüler turistik mekanları içeren dahada 


“Günümüz dijital çağının, duvardan duvara sosyalmedya ortamındaartık heran görmeye 


tanımlayan renk ve desenler bulunuyor. 
Bunları yakalarken sıradan kareler olmalarını önlemek için kompozisyon ve ışık konularına dikkat etmelisiniz. 

Kültür aynı zamanda insanları ve geleneklerini de kapsar; mesela Sri Lanka'da sırık üstündeki balıkçılar, Asya'da dua eden Budist rahipler, geleneksel boyalı Afrika kabile insanları ya da İspanya'da Boğa güreşi. 
Bu insanları yalnızca bölgenin kültürlerini yansıtmak için değil, üzerlerindeki kişisel detaylarını, kıyafetlerini veya araçlarını vurgulayarak da ilginç sonuçlar alabilirsiniz. 
Yerel kültürde yemek de önemli bir rol oynuyor, bu yüzden gittiğiniz bölgenin semt pazarında bir gün geçirmeyi de 


düşünebilirsiniz. Üstelik buralar ilginç ürünler, 


insanlar ve yerel adetleri yakalamak için de 


sıradan versiyonlarından sıyrılarak, bu popüler mekanları sıra dışı ve gerçekten farklı açılardan yakalamak çok 


dahazorbirhale geldi. Ama merak etmeyin, bizler, 'sıradan' 


fotoğrafçılar olarak fotoğraf tekniklerinin gücünün de 


Üstte: Kameranızı birkenara koyarak bir süre etrafı gözlemleyin. 


Etrafınızda yakalayabileceğiniz nekadar çokan olduğuna şaşıracaksınız. 


uygun yerlerdir. Bir insanın ufak bir detayını doğru biçimde yakaladığınızda fotoğrafa bakan kişiler o kareyi dünyanın hangi noktasında çektiğinizi kabaca tahmin edebilir ve oranın yerel kültürü ve geleneklerine dair bilgiler edinebilirler. 

Bu örneklerin bazıları size klişe gibi gelebilir ama biraz pratik ve deneyimleme ile daha yaratıcı ve daha az bilinen kültürel ipuçları yakalayabilirsiniz. Bu tarz fotoğraflar yakalamamızdaki amaç bunları manzara, portre ve diğer fotoğraflarla bir araya getirdiğimizde seyahat fotoğraflarının çeşitliliğini kapsamlı bir biçimde ortaya koyma istediğidir. 


SYOIHNOC 


SU3LINa NVOYOr 


yardımıyla oyunu kendi lehimize çevirebiliriz. Oteldeki açık büfe kahvaltılar süpürüldükten sonra süperyoğun olan turistik mekanlardaki kalabalıklardan kaçınmak için buttarz yerleri ışığın da harika olduğu sabahın erken saatlerinde yakalayın. Üstelik başarılı bir sabah çekiminden sonra gelen geç kahvaltının tadı dahabirlezzetli olur! Fotoğraflarınızın sıradanlıktan uzak olmasını sağlayacak basitama etkili bir yol var: Yerden veya yüksekten çekim. Çoğu kişinin göz hizasından çekim yaptığını düşündüğümüzde bu oldukçaverimli bir fırsat. Şehir manzaralarınıza bir parça da yerel kültür eklemeyi ihmal etmeyin. Kalabalık bir pazar yeri, atmosferik birtapınak yada geleneksel kıyafetleri içerisindeki insan toplulukları fotoğraflarınızı bir seviye daha yukarı taşır. Bazen oturup İlginç giyimli birilerinin geçmesini beklediğim de oluyor. Yavaş enstantanenin de yardımıyla insanları sahneden yok ettiğim fotoğraflarda en büyük yardımcım bir tripod. Pan yöntemiyle ise işin içerisine hareketi dahil ederek dinamik unsurlar katabilirsiniz. Gideceğiniz yer neresi olursa olsun, harika fotoğraflarla dolu kartlarla eve dönmek bütün yorgunluğualır!” 
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GELENEK VE GÖRENEKLERİ YAKALAYIN Bufotoğraf, arkadaki parlak duvara pozlama yapılıp bir saray işçisinin geçmesi beklenerek 

eldeedildi. 


GÖRSEL: JORDAN BUTTERS 


siyon & 
5DOT 


Yazı: JORDAN BUTTERS 


HERAY BİR FOTOĞRAF UZMANIMIZ POPÜLER FOTOĞRAFÇILIK KONU VE BECERİLERİNE YÖNELİK EŞSİZ TAVSİYELERDE BULUNUYOR. BU AYPROFESYONELOTOMOTİVVEAKSİYON FOTOĞRAFÇISI JORDAN BUTTERS DİNAMİK HAREKET YAKALAMAYLAİLGİLİ UZMAN FOTOĞRAFÇILIKBİLGİLERİNİ VE FAVORİ TEKNİKLERİNİ PAYLAŞIYOR 


a 


g 


Sy3Lıns Nvasor 


ekipman gerektiren az sayıda alandan biri. Elbette aksiyonu 

herhangi bir kamerayla da başarılı bir biçimde yakalayabilirsiniz ancak gelişmiş ve hızlı otomatik odaklama sunan, yüksek hızlı seri çekim kabiliyetine sahip kameraların başarı şansınızı önemli ölçüde artırdığını bilmelisiniz. Şöyle açıklayalım: Eğer hızlı bir özneyi giriş seviyesi bir fotoğraf makinesiyle yakalamaya çalışırsanız size saniyede üç kare, tampon bellek dolmadan da (yani kamera yorulup yavaşlamaya başlamadan önce) 10 veya 12 kare yakalama imkânı sunar, bu da yaklaşık olarak dört saniye civarında 12 kare çekim yapıyor. Gelgelelim üst düzey özellikli profesyonel bir kameraya: Saniyede 12 civarı çekim - iü 
hızı sunan bu modellerde bulunan sınırsız tampon özelliği sayesinde 50 
kareye kadar seri çekim yapmanız mümkün. Gerçekçi olmamız lazım, hepimizin bütçesi amiral modellerden almaya yeterli değil, bu yüzden başlangıç için saniyede dört veya daha fazla FPS sunan orta-seviye $ DSLR veya aynasız modeller yeterli olacaktır. Lensler de önemli. İç mekân ve düşük ışıklı sporlar için hızlı maksimum diyafram ve görüntü sabitleme özellikli lensler daha keskin sonuçlar üretirken telefoto zum lensler aksiyonun olduğu noktadan uzakta güvenli bir çekim imkanı sunuyor ve özneyi arka planından ayırmanızı sağlıyor. Son olarak, hafıza kartlarının önemini unutmayın. Mümkün olan en hızlı kartları kullanın. 
Yavaş kartların yazma hızları düşük olduğundan kameranızın yeni kareler yakalamak için beklemesine sebep olur! Hızlı yazma hızlarına sahip kartlardan alın, önemli olan nokta bu. 


| Ekipman önerisi Ne yazık ki Aksiyon ve Spor Fotoğrafçılığı iyi 


» 


e 


JORGANGEL/UNSPLASH 


- Disiplinli olun Başarılı aksiyon ve spor fotoğraflarının sırrı zamanlamadır ve iyi bir zamanlama ise yakalamak istediğiniz konuyla ilgili bilgi ve tecrübe gerektirir. Fotoğraflamak 

istediğiniz spor dalını bilmelisiniz: Aksiyonun gerçekleşeceği önemli anlar ne zaman, bunları yakalayabilmek için kendinizi konumlandırabileceğiniz en iyi pozisyon hangisi? Bunları bilmeniz önemli. Diyelim ki bir futbol maçını çekiyorsunuz ve futbolculardan birinin düzenli olarak kornerden gol attığı biliniyor. O halde uygun koşullar oluştuğunda bu anı yakalayabilmek için kendinizi nereye 

d konumlandırmanız gerekeceğini bilirsiniz. Veya motor sporları 

HN ” fotoğraflarken pistin araçların havada kısa süreli olarak uçtukları ya 

da yere sürtünerek kıvılcımlar çıkarttıkları bir bölümü varsa ve bunu 

biliyorsanız o halde kendinizi de nereye ve ne zaman yerleştirmeniz gerektiğini bilirsiniz. Çekimini yapacağınız spor dalının daha önce çekilmiş karelerini internet Üzerinden araştırarak bu bilgiyi edinebilirsiniz. Diğer fotoğrafçılarla konuşarak da önemli bilgiler edinmeniz mümkün; tabi bunların bazıları önemli bilgileri kendilerine saklamak isterken çoğu ise en iyi çekim açılarının nereler olduğunu ve daha birçok önemli bilgiyi sizinle paylaşmak isteyeceklerdir! 


THOMAS SCHWELGHOFER/UNSPLASH 
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Geniş ve alçak çekin 
Dinamik aksiyon çoğu zaman dinamik açılar gerektirir, tabi güvenliği elden bırakmamak kaydıyla. Aksiyonu vurgulamak için geniş açılı bir lensle yakından ve alt açıdan çekim yapmayı deneyin. 
Bu yöntem özellikle öznenin zeminden ayrıldığı sporlarda iyi sonuçlar verir; özneyi geniş açıyla alttan gökyüzüne karşı yakaladığınızda yere olan mesafesini çok daha fazlaymış gibi gösterebilirsiniz. Bu basit hile sayesinde yerden sadece birkaç santimetre zıplamaya dahi uçuyormuş hissi katmanız mümkün! 
Netlemeye yardımcı olmak adına orta ile dar arası bir diyafram açıklığı seçip öznenin havada olmasını beklediğiniz noktaya önceden netlemeyi ayarlayarak iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. 


——. e 


Uzun lensler kullanın Telefoto lensler aksiyon ve spor 

fotoğrafçılarının çoğunun en yakın dostudur. Bu lensler uzun 

odak uzaklıkları sayesinde sadece güvenli bir çekim noktasından çerçeveyi özneyle doldurmanızı sağlamaz, aynı zamanda odak sıkıştırması sayesinde özne ile arka plan arasında iyi bir ayrışma sağlar, böylece özneniz güzelce difüze olmuş arka planın önünde ön plana çıkar. Çoğu koşulda 7/0-300mm odak aralığı fazlasıyla yeterli gelir, üstelik bunu APS-C sensörlü bir kamerada kullandığınızda maksimum erişiminiz 450mm civarı olur. 
Aksiyonun yakınına yaklaşamadığınız spor dallarında uzun telefoto lensler en büyük fayda sağlar. Bu lensler genelde büyük ve ağır olurlar ama monopod kullanarak dengenizi sağlayabilir, pan yapma ve benzeri teknikleri daha kolay gerçekleştirebilirsiniz. Aksiyonu yakalamak için ihtiyacınız olan hızlı enstantane hızını ISO'yu çok fazla yükseltmeye gerek duymadan elde etmenize yardımcı olması sebebiyle hızlı maksimum diyaframlı (F/4 ve daha genişleri) lensler spor çekimlerinde tercih sebebidir. Lenslerin dahili optik dengeleme özellikli olanlarını da hesaba katmanızı öneririz; bunlar genelde daha büyük, daha ağır ve daha pahalı oluyorlar ama uzun odak uzaklıklarında dengeleme sistemleri oldukça fayda sağlıyor, kamera sarsıntısı sebebiyle oluşan bulanıklığı azaltıyor. 
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Olayın içindeki kameralar Aksiyona yaklaşmak fotoğrafa bakan kişinin kendisini olayın içerisinde hissetmesine yardımcı olur ve yan 


taraflardan elde edemeyeceğiniz sıra dışı bir görüş açısı sağlar. Sorun şu ki, 


bu sıra dışı görüş açılarından çekim yapmak çoğu zaman mümkün değildir ya 


da konuya yaklaşmak güvenli olmaz. Çözüm ise uzaktan yönetilen kameralar. 


Yani kamerayı olayın veya aksiyonun hemen dibine kurup istediğiniz zaman uzaktan tetiklemeniz anlamına geliyor. Bunun avantajı normalde fotoğrafçının yer alamayacağı bir noktaya kurulabilmesidir ama tabi kamera kurulumunu doğru biçimde yapmak beceri, ne zaman ve nerde çalışacağını bilmek ise deneyim gerektiriyor. Öncelikle şunu bilmelisiniz: Kamerayı ayarlayıp ondan uzaklaştıktan sonra çekim bitene kadar ayarlarına müdahale etme ve sonuçları görme imkânınız bulunmuyor. Önceden netleme gibi teknikler, doğru açıyı, doğru odak uzaklığını ve doğru enstantane hızını belirleme gibi beceriler ilgili spor dalını iyi bilmeyi gerektiriyor. Kamerayı uzaktan tetiklemek için hareket veya ses sensörleri de kullanılabilir ama fotoğrafçılar genelde kendileri uzaktan radyo sinyalli kumanda ile tetiklemeyi tercih ediyorlar. İşin iyi yanı ise bunu kolaylıkla deneyimleyebilmeniz; tek ihtiyacınız olan şey bir uzaktan kumanda. Örneğin bir dağ bisikletinin ya da BMX bisikletin altına bir kamera yerleştirerek sürücünün havadaki uçuşlarını yakalamayı deneyebilirsiniz. İlk denemenizde harika sonuçlar almayı ummayın. Sonuçta karambole çekiyorsunuz denebilirama ne kadar çok çekim yaparsanız başarı şansınızın da o kadar arttığını bilin! 


MELİSSA NEWKIRK/UNSPLASH 
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SY3LINA NYAYOP 


Hareket bulanıklığı Sabit fotoğraflarda 


dinamik hareketi tasvir etmek 

değildir ama hareket bulanıklı kullanarak etkili sonuçlar almanız enstantane hızı ile kamerayı sabit sürece sahnede hareket eden her fakat daha yaygın kullanılan bir yö 
Pan dediğimiz, özneyi çerçevede öznenin dışındaki her şeyi bulanık! 
yarayan yöntemdir. Peki ama ne k bulanıklık yeterli? Aslında bu tama 


özneye ve onun ne kadar hızlı gitti 


dolayısıyla da enstantane hızınızı i 


Hızlı hareket eden özneler aynı mi 


hareket bulanıklığı sağlayabilmek 


kolay bir iş 

ğı yöntemini mümkün. Yavaş 
UttUĞUNUZ 

şey bulanıklaşır ntem var, oda takip ederek aştırmaya adarlık bir 

men çektiğiniz ğine bağlı, lgilendiriyor. 
ktarda arka plan için yavaş 


hareket eden öznelere kıyasla daha hızlı bir enstantane hızına ihtiyaç duyar. Mesela 15kmh hızla giden bir bisikletli 1/10sn ile yakalandığında 


elde edeceği bulanıklık miktarı 45 


mh hızla giden 


bir aracın 1/30sn ile yakalandığında elde edeceği 


bulanıklıkla hemen hemen aynı o 


ur. 'Çok fazla 


bulanıklık" diye bir şey de söz konusu; sonuçta bir koşucunun ışınlanıyormuş gibi görünmesini istemezsiniz! Tecrübe etmek buradaki kilit nokta. 


GÖRSEL: JORDAN BUTTERS 


Flaştan daha hızlı 
Aksiyon fotoğraflarını patlatmanın bir yolu da flaş kullanımıdır. Bir veya iki tane flaşı kameranın dışında bir yere kurun ve uzaktan kumanda yardımıyla tetikleyerek anlık aksiyonlar yakalayın. İlk önce ortam pozlamasını ayarlamak için enstantane hızı ve ISO değerlerini kullanın, ortamı düşük pozlayıp flaşı da dikkatlice yönlendirdiğinizde öznenizi çevresinden ayırarak güzelce ön plana çıkartabilirsiniz. Flaş pozlamasını ayarlamak için diyaframı ve flaş gücünü kullanın. Bir başka yol ise flaşla Pan uygulaması. Yavaş enstantane hızına ayarlayıp özneniz geçerken Pan hareketini uyguladığınızda etraftaki şeyler bulanıklaşır fakat arka-perde flaş patlaması yöntemiyle özneniz bulanıklaştırmanın sonunda donup kalır. 
Eğer flaşınızı arka-perde özelliğine ayarlamayı unutursanız özneniz bulanıklaştırmanın başında donar, bu da biraz garip bir görüntü oluşturur. 


Hareketi dondurun 
Enstantane hızı çok önemli bir özelliktir. Önemli wv 


anları yakalayabilmeniz hızlı bir enstantane hızına, iyi bir zamanlamaya ve biraz da şansa bağlı. Tüm koşullara uyan bir enstantane hızı diye bir şey yok. Mesela engelden atlayan bir atı 1//1000sn ile dondururken serbest atış i kullanmakiçin koşan bir futbolcuya 1/320sn yetebilir ya da su birikintisinden hızla geçen bir yarış arabasına 1/4000sn gerekebilir. Eğer çekim yaptığınız ortamın ışık seviyesi düşükse yeterli hızda enstantane hızı için geniş diyafram açıklığına ya da yüksek ISO değerine ihtiyaç duyarsınız. 
Kararsız kaldığınız durumlarda ISO değerini normalde kullandığınızın üzerine çıkarmaktan korkmayın. 
Grensiz ama keyif vermeyen bir bulanıklığa sahip bir fotoğraf yerine birazcık grenli ama keskin bir an fotoğrafı her zaman daha iyidir. 


JEREMY BİSHOP/UNSPLASH 


Su3Lıng Nvayor 


dallarını ve aksiyonları fotoğraflarken 

mümkün olduğunca her anı yakalamak isteriz, işte bunu mümkün kılan özelliğe “Seri Çekim Modu' diyoruz. Seri çekim modunda kameranız siz deklanşöre basılı tuttuğunuz sürece peşi sıra çekim yapar. Bunun hızı ve yakalayabileceğiniz kare sayısı kameranızın donanımına bağlı. Bazı kameralar yüksek hızlı ve düşük hızlı seri çekim modlarına sahip. Pahalı profesyonel düzey DSLR ve aynasız kameralarda genelde 10 FPS (saniye başına kare) veya daha fazla çekim yapılabilirken giriş seviyesi kameralarda bu sayı 3-5 FPS arasında değişiyor. 
Aynasız kameraların bu noktada bir avantajı söz konusu. Bu kameralarla seri fotoğraf çekerken kareler arasında hareket eden bir ayna olmadığından bazı modellerde 20 FPS ve Üzeri hızları görmeniz mümkün! Tek seferde peşi sıra çekebileceğiniz fotoğrafların sayısı ise kameranızın tampon belleğine bağlı. Fotoğrafları aynı anda hem çekip hem de işlediğinden bu bellek dolduğunda kameranız yavaşlamaya başlar. Bazı modellerde hızlı hafıza kartları kullanarak ya da çekimi RAW yerine JPEG formatında yaparak bu yavaşlamayı önleyebilirsiniz. Yine bazı modellerde kameraya Ek batarya (Battery Grip) takarak çekim hızını artırmanız mümkün. Son olarak, eğer kameranız sadece keskin netlik elde edildiğinde fotoğraf çekmeye ayarlıysa seri çekim hızınız düşecektir. 
Otomatik netleme modlarıyla ilgili daha fazla bilgi için 10. maddeye bakınız. 


ğ Seri çekim Hızın hakim olduğu spor 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DEPOSİTPHOTOS 


Otomatik netleme modları (Autofocus) 
Hızlı hareket eden öznelerin hareketini netleyebilmek için kullanılan temel iki yaklaşım var: Birincisi sürekli AF, diğeri ise Ön-odaklama. Sürekli AF özelliği modelden modele göre değişse de kameranızın otomatik odaklanma ayarları arasında yer alıyor. Bu özellik Canon modelerde Al Servo, Nikon modelerde AF-C ya da Continuous ve diğer markalarda da farklı şekillerde geçiyor. Sürekli AF modu deklanşör butonu yarım veya tam basılı halde olduğu sürece oto-netleme sistemini etkin tutuyor, böylece oto-odaklama sistemi özne ile kamera arasındaki mesafeye bağlı olarak kendisini sürekli değiştiriyor. Sürekli AF modu genelde ya tek bir oto-odaklama noktası kullanılırken ya da neyi odaklamak istediğinize göre kendinizin seçebildiği ufak bir grup AF noktası kullanılırken en iyi sonuçları veriyor ve hareketli bir öznenin takibini kolaylaştırıyor. 
Bazı kameralarda sürekli otomatik netleme destekleyici gelişmiş oto- odaklama modları da bulunmakta. Nikon'un sahnedeki öznenin ana AF noktasından kaçabilme ihtimaline karşı yedek kuwvet' olarak tuttuğu ilave AF noktaları kullanan Dynamic AF özelliği bunlardan biri. 3D Tracking özelliği ise sahnedeki özneyi sizin yerinize çerçeve boyunca takip edebilmek için otomatik netleme noktasını otomatik olarak değiştiriyor. 

Fakat sürekli AF özelliğinin sahneye uymadığı durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz. Mesela özneniz görünürde yokken ve onu çerçevede özellikle belli bir noktada yakalamak istiyorsunuz ama takip edecek vaktiniz yok. İşte tam da böyle anlarda işe yarayan bir yöntem var: Ön odaklama. Bu yöntem özellikle belirli bir rotayı takip ederek sizin önünüzden geçecek veya size doğru gelecek öznelerin yer aldığı spor ve aksiyon çekimlerinde faydalıdır; mesela dağ bisikleti sporu ya da motor sporları. Ön-odaklama yapmak için yapmanız gereken şey kameranızı öznenin geçeceğini bildiğiniz yere odaklayıp ardından kameranın yeniden netlemeye çalışmasını önlemek için manuel netlemeye geçiş yapmak. Bundan sonrası ise öznenin size yaklaşarak bu noktadan geçmesini beklemek ve seri çekim modunun da yardımıyla tam netlediğiniz yere vardığında deklanşöre basmak. 


JORDAN BUTTERS 


Enstantane-öncelikli mod Aksiyon fotoğraflarınızdaki 

hareket bulanıklığı üzerinde hızlı ve kolay bir hakimiyet kurmak 

istiyorsanız başvuracağınız ilk adres enstantane-önceliği modu (S veya Tv) olmalı. Arzu ettiğiniz enstantane hızını belirledikten sonra ortamın mevcut ışık seviyesine bağlı olarak en iyi pozlamayı ayarlayabilmek için kameranız mümkün olan en doğru diyafram değerini ayarlar. Eğer uygun bir pozlamaya ulaşamazsa kameranız, modeline bağlı olarak çeşitli uyarılarla size pozlama uyarısını iletir ve sizden yardım ister. Diyelim ki parlak bir günde 1/10sn ile çekim yapmak istiyorsunuz, bu durumda kameranız diyaframı maksimuma çıkartarak 1/22 veya daha kısık bir değere ayarlar ama buna rağmen aşırı pozlama yaparsınız. Bunun çözümü ise ND filtre kullanmak ya da mümkünse ISO değerini düşürmek. Eğer ortamın ışık seviyesine göre çok hızlı bir enstantane hızı seçerseniz, mesela kapalı bir havada 1/8000sn tercih ettiniz diyelim; bu durumda kameranız düşük pozlama yapacağından ISO'yu artırmanız gerekecektir. Aşırılıklara kaçmamanız adına enstantane-öncelikli mod sizin için birçok şeyin çaresine bakar. 


© Focusmode/AF-area mode 
AF-area mode 


Focus mode 
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DEPOSITPHOTOS 


Ardışık çekim Aksiyon ve ekstrem spor fotoğrafçılığında oldukça popüler olan ama aynı zamanda da uygulaması aşırı kolay olan bir yöntemdir, ardışık çekim yöntemi. Öncelikle öznenin sahnede geçeceği yeri görecek şekilde kameramızı bir tripod Üzerine kuruyoruz ya da ortamın ışık seviyesi yeterliyse elde de çekim yapabiliriz. Hızlı bir enstantane hızı ve orta diyafram değeri seçiyoruz ve kameramızı seri çekim moduna ayarlıyoruz. Ayarlarımızı yaptıktan sonra öznemize aksiyona başlamasını söylüyoruz ve kadrajımıza girdiği anda deklanşör butonuna basıp, öylece basılı tutarak birçok fotoğrafını çekiyoruz. Sonrasında iş, istediğimiz fotoğrafları seçip bunları Photoshop'ta birbiri Üzerine eklemeye kalıyor. Buradaki örnekte olduğu gibi aksiyonu tek bir karede gösterebilmek için katman maskelerinden yararlanın ve örtüşen alanları maskeleyin. Sonucunda elinizde aksiyonla ve eğlenceyle dolu tek bir kare olacak. 
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liz raf Atölyesi 


KÜÇÜK OLAN 
BÜYÜKŞEYLER 


BUYAZBİR DEĞİŞİKLİK YAPIN VE DÜNYAMIZIN MİNİK.CANLILARINI YAKALAMAK İÇİN BULUNDUĞUNUZŞEHRİN KIRSAL KESİMLERİNE DOĞRU BİRYOLCULUK GERÇEKLEŞTİRİN. BU CANLILARIN ÇERÇEVEYİ DOLDURAN GÖRÜNTÜLERİ OLDUKÇA FOTOJENİKTİR, TABİ YAKALAYABİLİRSENİZ! BU AY VAHŞİ YAŞAM MERAKLISI JOHN GUBBINS KAMERASINI ELİNE ALDI VE MAKRO UZMANIMIZROSS HODDINOTT'UN VERDİĞİ ÜÇ MUHTEŞEM BÖCEK PORTRESİ GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTI. BAKALIM 


vızır dönüp duran veya yerin altında 

gizlenen canlılarla dolu olur. Bu canlılara ulaşabilmek diğer vahşi yaşam öznelerine ulaşmaktan daha kolaydır; en azından bir park veya bahçeden ötesine gitmeniz gerekmiyor. Fundalıklar, çayırlık alanlar ve bataklıklar ziyaret için tercih edilebilir yerlerdir. 

Böcekler inkâr edilemeyecek şekilde fotojeniktirler. Böceklerden çok korkan insanlar dahi bir kelebeğin ya da kızböceğinin güzelliği, rengi ve zarafeti karşısında hayran kalmaktan kendini alamaz. 
Bir telezum lensle yusufçuk veya atmacagüvesi gibi büyük böcekleri yakalayabilirsiniz ama böceklerin çoğu ufak boyutlu olduğundan yakına-netleme özellikli lenslere gerek vardır. 

Makro lensler yakına netleme konusunda özel olarak tasarlanmışlardır. 1:1 gerçek boyutta büyütme özelliğine sahip olan makro lensler yakın-çekimler için en iyi seçenektir. 100mm ve üzeri odak uzaklıklı tele-makro lensler bu konuda idealdir. 
Yakın-çekim için tasarlanmış lensler 1:1 maksimum büyütme sağlarken bunların kısa odak uzaklıklı olanları özneye daha yakın olmanızı gerektirir. Böceklerin çoğu ürkektir, eğer çok yaklaşırsanız muhtemelen uçar ya da kaçarlar. Bu yüzden odak uzaklığınız ne kadar uzunsa böceği o kadar uzaktan çekebilirsiniz. 

Daha uygun fiyatlarda satılan yakın-çekim filtreleri ve oto uzatma tüpleri standart lenslerin minimum netleme mesafelerini kısaltıp daha yakına netleme imkânı sunması ve daha yüksek büyütme oranlarına 


Yi: MEVSİMİNDE kırsal kesimler, vızır 


İngiltere'nin en ünlü yakın-çekim ve doğaltarih fotoğrafçılarından ve 


'DigitalMacro & Close-up » 

Photography kitabının yazarı olan Pp ül Ross, aynı zamanda Ingiltere ve a dünyada birçok önemli ödülün de sahibi. 


www.rosshoddinott.co.uk 


Ross'un ekipmanı: Nikon D850, NIKKOR105mm & 200mm Micro, Manfrotto Lumimuse LED ışık, 


NEKADAR BAŞARILI OLMUŞ... 


çıkabilmesi sayesinde makro lenslerin uygun fiyatlı alternatifleridir. Tek olumsuz yanları, iyi sonuçlar alabilmek için özneye çok yakın olmanızı gerektirmeleri. 

Böcek fotoğrafçılığının zorlu yanları nelerdir? Bunlardan en önemlisi, yüksek büyütmelerde alan-derinliğinin giderek sığlaşması. Ufak özneleri fotoğraflarken alan-derinliği ip incecik seviyelere gelebiliyor. Netlemenizin çok hassas olması gerekiyor; otomatik netleme sistemleri minik öznelere odaklanmada sorun yaşayabilirler, bu yüzden böcek fotoğrafçılarının netlemeyi elleyapması gerekiyor. Kabul edilebilir odak bölgesi çok sığ olduğundan çekimini yaptığınız özneyi mümkün olduğunca odak düzleminin içerisinde tutmak isteyeceksiniz. 
Konumlanma bu bakımdan çok önemlidir. 
Kameranızı özneye paralel konumda tutarak mevcutalan-derinliğini maksimuma çıkartabilirsiniz. 

Kısık diyafram kullanarak sığlığa çözüm bulabilirsiniz ama bu da yavaş enstantane hızına yol açacağından pek olumlu sonuçlar vermeyecektir. Kısık diyaframın bir diğer olumsuz yani ise dikkat dağınıklığı yaratabilen arka planın da daha fazla net olacağı. Bu tarz çekimlerde öznenin vurgulanması için temiz ve difüze bir arka plan hedeflenir. Özne ile arka planı arasında ne kadar çok mesafe varsa arka plan o kadar kolay odak dışına itilebilir. Bu yüzden yeşillik, su veya gökyüzü gibi uzakta duran arka planlara karşı çekim yapmaya çalışın. 

Gün içerisinde böcekler aktif olduklarından onları bulması kolayama yaklaşması zordur. Güneşlenen, dinlenen ya da beslenen bir böcek gördüğünüzde ona 


yavaşça yaklaşın, ani hareketlerden kaçının. 
Güneşin konumuna ve kendi gölgenize dikkat edin; aksi taktirde özneyi gölgede bırakabilir, etraftaki şeyleri çarpabilir ve akabinde çekim öznenizi korkutup kaçırabilirsiniz. Gün içerisinde tripod kullanabilmeniz pek mümkün olmayacağından elde çekim yapmanız gerekmekte. Arka planı difüze edebilecek büyüklükte ama aynı zamanda da yeterli alan-derinliğini sağlayabilecek küçüklükte bir diyafram açıklığı seçin; f/8 civarı başlangıç için iyidir. Yeterli enstantane hızına erişmek için ISO'yu artırın. 

Böcekleri havanın daha serin, dolayısıyla da daha az aktif oldukları sabah ve akşam vakitlerinde en iyi şekilde yakalayabilirsiniz. 
Sabahleyin uyku mahmuruyken ya da akşam yorgunluğu üzerlerine çöktüğünde tripod kullanmanıza dahi tolerans gösterebilirler. 
Bu sayede sadece dengeyi ve kompozisyonu desteklemiş olmazsınız, aynı zamanda LiveView ile netleme imkanına da sahip olmuş olursunuz. Günün başlangıcında ve sonunda ışığın daha iyi olması daha fotojenik sonuçlar verirken güneşin gökyüzünde alçak konumda olmasından dolayı da öznenizi ters ışıkta yakalayarak etkileyici ve daha dramatik sonuçlar elde edebilirsiniz. 

Böcek fotoğraflarken bir gün bir günü tutmaz. Doğal yaşam öngörülemezdir, bu yüzden neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz. 
Her ne kadar uzmanımız Ross rehberlik ediyor olsa da John'un çabalaması gerekecek. Görelim bakalım bu ikisi nasıl bir mücadele içerisine girmiş! 


Bahçıvanlıkla uğraşandohn, bu sektörde senelerdir profesyonel bitki yetiştiricisi olarak çalışmış. Şimdilerde ise bahçe düzenlemesi ve peyzaj alanlarında hizmetveriyor. Doğanın tümformlarına karşı doğuştan gelen bir sevgisi 


olanJonh'un dış mekân fotoğrafçılığına olan ilgisi 


Lastolite reflektörve difüzör, Gitzo Systematic 


tripod ve Manfrotto 405 kafa, F-Stop Gearsırt 


çantası. 


ise 30yılı aşkın bir süreyi kapsıyor. WWW. 
johngubbins.zenfolio.com 


John'un ekipmanı: Nikon D850, NIKKOR105mm 


ve 200mm Microlensler, NIKKOR 70-200mm, Gitzotripodve Wimberley gimbal kafa. 


Fotoğraf Atölyesi 


GÖREV: 
RÜZGARLI HAVA 


Böcekleri fotoğraflamanın en uygun vakitlerinden biri, havanın serin ve böceklerin pasif oldukları, potansiyel olarak çiyle 

kaplı sabah vakitleridir. Bu sebeple John'a mümkün olan en iyi fotoğraffırsatlarını sağlamak adına sabah 5:30 gibi buluştuk ve ilk iş olarak uykulu gözlerle birbirimizle selamlaştık. Fakat John deneyimli bir kuş ve manzara fotoğrafçısı olduğundan en iyi sonuçları alabilmek için sabahın en erken vakitlerinde kalkmaya zaten alışkınmış. Eee ne demişler, erken kalkan yolalır! 

John'la birlikte yusufçuk bulmak için bölgedeki bir bataklığa arabayla kısa bir sürüş gerçekleştirdik. Bölgeye giderken günün planlamasını ve görevleri konuştuk. 
John'a üç farklı böceğin her biri farklı tarzda yakalanmış muhteşem yakın-çekim fotoğraflarını çekmesini istediğimi söyledim. 
Her bir çekim için farklı zorluklarla başa çıkabilmesi gerekiyor. 

Günün ilk görevi için öncelikle fotoğraflayacak bir özne bulmamız gerekiyor. Böcekler sabahın erken vakitlerinde hala tünemiş halde 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yeltenmezler. Bu yüzden hareketsiz ve bitkilerin kamuflajı altında olduklarından onları bulabilmeniz için keskin gözlere ihtiyacınız var. Doğal koruma alanlarına girdiğinde her adımına dikkat etmesi 

ve farkında olmadan bir şeylere zarar vermemesi konusunda John'u uyardım. 
Günün bu, en zorlu saatinde çekim öznesi bulmak kolay iş değil; samanlıkta iğne arıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Fakat 

ne çekeceğinizi ve onların doğal yaşam alanlarını biliyorsanız tecrübe ve hislerinizin de yardımıyla doğru noktaları kolaylıkla tespit edebilirsiniz. 

Önceki ziyaretlerimde elde ettiğim tecrübeler sayesinde yusufçukların su kemerlerinin yakınlarında bulunan uzun sazlıklarda uyukladıklarını biliyorum. Nehir kıyısını bir süre aradıktan sonra sonunda bir çift erkek yusufçuk tespit edebildik; kanatlarında kendilerine özgü koyu çizgileri olan etkileyici metalik görüntülü böcekler. 
Hala sakin, hareketsiz ve yaklaşılabilir düzeydeydiler. Ancak bir sorunumuz vardı! 
Hava rüzgarlıydı ve bu yüzden sazlar çok sallanıyordu. Yüksek büyütme oranlarında çekim yaparken en ufak bir hareket bile aşırı çıkar, bu yüzden bu koşullarda John'un 


keskin kareler yakalama şansının düşük olduğunu biliyordum. Neyse ki daha korunaklı olduğunu bildiğim ağaçlıklı bir yer vardı. Şanslıydık ki o yere vardığımızda bir kandil çiçeğinin üzerinde tek başına duran bir erkek yusufçuk bulduk. John tripodunu kurdu ve Nikkor 200mm f/4D Micro lensini kullanarak yakın-çekimler yapmaya başladı. Fakat sığındığımız yer de rüzgârı önleyemediğinden John'un yakaladığı ilk fotoğraflar özne bulanıklığına maruz kaldı. 
Burada yapmamız gereken iki şey vardı: Bitkiyi sabitlemek ve hareketten kurtulmak için hızlı enstantane hızı kullanmak. 
Yakın-çekim yaparken yanımda mutlaka Wimberley Plamp (Nesne Sabitleme 
Tutucusu) aksesuarımı da götürüyorum. 


ÖZNE BULANIKLIĞI 


Ayarlanabilir kollara sahip bu aksesuarın 

iki ucunda birer kıskaç bulunuyor. Bu kıskaçlardan birini tripoduma, diğerini 

ise dikkatlice kandil çiçeğinin sapına tutturdum. Böylece çiçeğin hareketini minimuma indirdim. Yusufçuk henüz uyuşuk olduğundan ben çiçeğe bu müdahaleyi yaptığım sırada hiç hareket etmedi. John şimdi çekimi doğru şekilde gerçekleştirebilir. 
Benim tavsiyem doğrultusunda LiveView ekranından dikkatlice böceğin gözlerine netledi. ISO değerini 800'e çıkardı ve f/8 diyafram değeri girerek hem öznenin büyük bir kısmını keskin yakaladı hem de güzelce difüze edilmiş bir arka plan elde etti. Nikon D850'nin LiveView ekranı alan-derinliğini 


1) Rossvedohn bu öznenin çekimine en uygun diyaframı tartışıyorlar. 2) Kandil çiçeğine tünemiş yusufçuğu Wimberley Plamp kullanarak sabitledik. 3) Mutlak hassasiyetiçinrenkli böceğe elle netleme yöntemini kullandı. 4) LiveView netleme sayesinde John görüntüyü büyüterek böceğin gözüne çok doğru bir netleme yaptı. 


canlı olarak gösterebildiği için çekimi yapmadan önce John'un diyafram tercihinin muhtemel sonuçlarına ön izleme yapabilmiş olduk. Ayarlarını ve kompozisyonu az oranda değiştirerek birkaç kare yakaladı. 

Yusufçuk artık kendine gelip uçana kadar John bir saatten fazla çekim yaptı. Arabaya doğru yürürken güneşin bulutların arasında kendisini gösterdiğine ve yusufçukların sabahın ilk sıcaklığıyla uçuştuklarına şahit olduk. 


GÖREV1 Değerlendirme 


“Havanın bu kadar rüzgârlı olmasını beklemiyorduk, bu yüzden başa çıkmamız gereken problemler arasına rüzgâr da eklenmiş oldu. Wimberley Plamp sayesinde kandil çiçeğinin sapını sabitlememiz John'un kadraja ve netlemeye konsantre olmasına büyük fayda sağladı.John daha önceki çekimlerinde böcekleri gün içerisinde fotoğrafladığından bugün gizlenmiş böcekleri aramak onun için zorlu biryaklaşım oldu. Fakattripodve LiveView kullanımı John'a çok yardımcı oldu. Oldukça etkileyici kareleryakaladı. Alan-derinliği seçimi detam yerindeydi. 


Ağustos 2018 Digital SLR Photography 83 


ELDE ÇEKİM 


Sonuna kadar hak ettiğimiz güzel bir kahvaltıdan sonra arabamıza atladık ve yusufçukların bolca bulunduğu doğal bir yaşam alanına doğru yola çıktık. 
Rüzgâr dinmiş, gökyüzü açık ve masmavi olmuştu; tam anlamıyla bir yaz günüydü anlayacağınız. Ana gölete doğru yürürken yusufçukların ve kızböceklerinin etrafta uçuştuklarını gördük, hatta bir tane de sabah güneşinde sere serpe güneşlenen bir kertenkeleye denk geldik. Ama bizim gönlümüz yusufçuktan yanaydı. 

Yürürken John'a böceklerin şu anda hareketli, meşgul ve alarm halinde olduğunu, dolayısıyla da yanlarına yaklaşmanın zor olacağını anlattım. Sabahki çekimin aksine tripod kullanma şansının düşük olduğundan ve netlemenin hızla yapılması gerektiğinden, ayrıca kızböceği gibi nispeten büyük öznelerin çekiminde mevcut AF sistemlerinin sahip olduğu hızların avantaj sağladığından bahsettim. 
Fakat John'un Nikkor 200mm Micro lensi biraz eski olduğundan AF hızı güncel lensler kadar iyi değil, üstelik görüntü sabitleme özelliği de bulunmuyor. Aslında John'un daha kısa odak uzunluklu 105mm makro lensi de var ama bu lensle öznelere daha yakın olması gerekiyor. Bu yüzden daha kısa minimum netleme mesafesine ve titreşim azaltma özelliğine (Vibration Reduction) sahip 7/0-200mm telezum lensini tercih etti. Nikon D850 ile birlikte oldukça hızlı ve etkili bir netleme performansı sundu. 
Fotoğrafçıya uzaktan çekim yapma olanağı sağladığı için telezumlar kızböceği çekimlerinde iyi bir seçenektir. 
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Işık parlak ve oldukça sertti. Enstantane hızı doğal olarak hızlıydı, John bu sayede ISO hassasiyetini 400'ün altında tutarak maksimum görüntü kalitesini koruyabildi. 
Özneyi makul seviyelerde keskin yakalayabilmek için gerekli olan en elverişli alan-derinliği ile etkileyici bir difüze arka plan oluşturacak sığlık için John f/8 civarında orta bir diyafram açıklığı tercih etti. 

Etrafta sağa sola uçuşan çok sayıda ve çeşitli yusufçuk vardı ama John çekime başlamadan önce bir süre izleyerek bu canlıların tünemek için nereleri tercih ettiklerini tespit etmeye çalıştık. John yusufçukların bölgelerine sadık olduklarını ve yaşamak için sürekli aynı bölgeyi tercih ettiklerini biliyordu. Böyle bir bilgi başarılı kareler yakalama şansınızı artırır. John güzel ve temiz bir arka planı olan bir yerde dinlenen kızböceği yakalamayı istiyordu. 
John aradığı şeyden daha iyisini, dörtbenekli kızböceklerini suya karşı kontrast oluşturabileceği bir konumda, uzun sazların üzerinde uçuşurlarken buldu. İyi bir konumda popüler bir tüneme noktası keşfettik ve John buranın kenarında eklemeye koyuldu. Onlardan herhangi rini sürekli takip iyi bir noktaya konmalarını mmaktansa buraya konmalarını beklemek aha iyi bir taktik. Bu böceklerden herhangi irisi tüneme alanına konduğunda John yavaşça hareket ederek fotoğraf yakalama mesafesine girmeye çalıştı. Tabi bazen korkup kaçtıkları da oldu ama çoğu zaman tüneklerine yerleştiler ve John'un konumunu ve netlemesini ayarlamasına müsaade ettiler. Tek yapabileceğim şey yandan John'a tavsiyelerde bulunmak ve onu yönlendirmekti. John'un yakaladığı fotoğrafları düzenli olarak inceledik ve 


oyle faile kor 


keskinliğin ve kompozisyonun durumunu kontrol ettik. John'a öznenin arkası yerine ön tarafına negatif alan bırakmasını söyledim. 
John ayrıca kamerayı hafifçe eğerek 

sazı belli bir açıda çerçeveye yerleştirdi. 

Düz yakalamaktansa böyle yaparak kompozisyonunu daha ilgi çekici hale getirmiş oldu. 

Sudaki odak dışında kalan parlak alanların ilginç ve etkileyici bir arka plan oluşturduğunu fark ettik ve John bundan faydalanmak için çekim pozisyonunu hafifçe değiştirerek arka plandaki bu ışıltılı suyu görüntüye dahil etti. İlkdenemesindeki düz arka planla karşılaştırıldığında bu seferki sonuçlar çok daha etkileyici oldu. İstediği sonuçları alabilmek için çok sayıda fotoğraf karesi yakalama konusunda korkmamasını söyledim John'a. Bir vahşi yaşam fotoğrafçısı olarak bazen büyük oynamanız gerekir! Bu önerimden sonra John seri çekim moduna geçti ve birkaç saat içerisinde 200'den fazla fotoğraf karesi yakaladı. Sonucunda içerisinden seçim yapabileceği çok sayıda elde çekilmiş kare elde etmiş oldu. 


KEYİFSİZ ARKA PLAN KÖTÜ NETLİK 1)John dinlenmekte olan bir kızböceğine usulca yaklaşıyor ve çekim için dengesini kuruyor. 2) Kızböcekleri genelde aynı tüneklere geri dönerler. John bufırsattan yararlanarak sakince harekete geçmeyi bekliyor. 3) RossvedJohn son çekilenleri LCD ekrandan inceliyorve görüntüye zum yaparak keskinliği kontrolediyor. 


GÖREV2 Değerlendirme 


"Jonh iyi birkuş fotoğrafçısı olması sebebiyle mevcutkamera becerilerini ve tecrübelerini yusufçuk çekimlerine hızlıca adapte edebildi. Uzun lensin elde kullanımında kendini çok rahat hissettiğini gördüğüm John'un odak noktasını etkili birbiçimde hareketettirip Back-button tekniğiyle netlemeyi otomatik olarak yapmasına şahit oldum. 
John bu görevden de büyük keyifaldı ve herne kadar uçan böceklerle uğraşması zor olsave çeşitli zorluklarla karşılaşılsa da böcekleri fotoğraflamanın ne kadar zevkli olduğundan bahsetti. John'un bu görevin sonunda zor başarılmış, oldukça güzel karelerelde etti. Arka plana dikkatetmesi ve seçici olmasının meyvelerini de topladığını belirtelim" 


DAĞINIK ARKAPLAN N NEGATİFALAN 
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ALÇAK SEVİYEDEN ÇEKİM 


Günlerin çok uzun olduğu yaz aylarında günün doğumundan batımına değin çekim yapmak biraz elverişsizdir, bu yüzden akşam vakti son çekim için tekrar bir araya gelene dek biraz dinlenmeye karar verdik. 
Bir yusufçuk ve bir kızböceği yakaladıktan sonra günü tamamlayabilmek için farklı 

bir özneye ihtiyacımız vardı, bu yüzden kelebeklerin bolca bulunduğu bir başka doğal yaşam alanına yöneldik. Buraya varır varmaz da zıpzıplarla ve çayır esmerleriyle (kelebek türleri) karşılaştık. Fakat bizim asıl fotoğraflamak istediğimiz kelebek, buraya özgü bir tür olan nazuğum kelebekleri! 

Yanımızdan geçip giden birçok nazuğum görsek de çok hızlı ve meşgul olduklarından fotoğraflayamadık. Bu yüzden çekime devam etmeden önce güneşin biraz alçalmasını ve böceklerin sakinleşmesini beklemeye karar verdik. 
Saatakşamın sekizi olduğunda nazuğumlar da akşam güneşinin etkisiyle yavaş yavaş sakinleşmeye ve kanatlarını yayarak güneşlenmeye başladılar. Nazuğumların çoğu etrafı bitkilerle dolu olan zemine iniş yaptı. Tam o esnada John çimenlere veya sazlara göre daha iyi ve daha renkli bir arka plan oluşturabilecek bir orkidenin üzerinde dinlenen nazuğumla karşılaştı ve çerçeveyi dolduran sonuçlar almak için 200mm Micro lensine geridöndü. Ona dikkatlice yaklaşmasını ve gölgesinin nereye düştüğüne dikkat etmesini nasihat ettim. 
Işık çok hoştu, sabahın aksine kelebeğin üzerine tünediği çiçek mükemmel şekilde hareketsizdi. 

John çekime elde başladı. Bu belki de John'un iyi bir kelebek fotoğrafı yakalamak için ilk ve tek şansıydı, bu yüzden John birkaç tane iyi kare yakalamadan tripodu kurmariskine girmek istemedik. John birkaç farklı açıdan ve farklı kompozisyonlarda denemeler yaptı. Kelebek oldukça alçak bir seviyede bulunduğundan çekim yapması zordu. Böcek çekimlerinde alışılmadık bir durum değil bu, dolayısıyla fotoğrafçılar da kendilerini özneyi çekebilecek doğru pozisyona getirebilmek için eğilip bükülmeye alışkınlar. John da burada doğal bir görüntü ve mükemmel paralellikte 


bir çekim açısı elde edebilmek için zemine uzandı. 

Birkaç tane tatmin edici kare yakaladıktan sonra John'a tripodunu uzattım, o da kelebeği rahatsız etmeden ve etraftaki bitkilere zarar vermeden tripodun ayaklarını dikkatlice ayarlamaya başladı. John'un Gitzo Systematic model tripodu merkez ayaksız tasarlandığından bu gibi alçak seviyeden çekimler için oldukça ideal. 
Kamerasının ayarlarını yapıp pozisyonunu da belirledikten sonra kompozisyonunu ve LiveView yardımıyla hassas bir biçimde netlemesini yapmaya koyuldu. Kamerayı uzaktan tetiklemek için John Nikon MC-36 uzaktan kumandasını kullandı ve etraftaki bitkilerin etkisini difüze edebilmek için f/5 gibi geniş bir diyafram açıklığı tercih etti. Odak dışında kalan düğün çiçekleri ve orkideler John'un fotoğraflarına bir renk sıçraması, ilgi ve çevreye dair bağlam kattı. Güneş kaybolduktan sonra bile gece için kanatlarını kapatmadan önce uzun süre öylece kaldı. 

Işık da hızla kaybolup giderken biz de günü tamamlamış olduk. Fotoğrafçılık açısından yorucu bir gündü ama günün sonunda 
John harika yakın-çekim böcek fotoğrafları yakalamış oldu. Sonuçları büyük ekranda görmek için sabırsızlanıyoruz! Çekimden sonra John'un arabasına atladık ve bir şeyler yiyip içerek günü değerlendirmek için yola koyulduk! 
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1) Doğal birperspektif yakalayabilmek için John kendisini alçak açıya uydurmaya çalışıyor. 2) Kamerayı hafifçe aşağı eğdiğinizde odağa çok fazla bitki girdi. 3) Kelebekler kanatları kapalı da olsa açık da olsa fotoğraflaması zor canlılar. 


"İyiböcek portreleri yakalamak istiyorsanız özne seçimine çok dikkatetmelisiniz. John etrafı sabırla kolaçan etti vefotojenik pozisyonda birkelebek bulana kadar bekledi. Zorlayıcı bir konumda olmasınarağmen özneyi kameranın odak düzlemine mümkün olduğunca hizalayabilmek içinJohn kendisini güzelce yerleştirdi. Tekniğini doğru biçimde yapmanın sonucunda dahaaz dikkat dağıtıcı ve daha hoş bir arka plan elde edebilmekadına geniş diyafram açıklığı kullanabildi. Final görseli gerçekten büyüleyiciydi; etkileyici ve renkli bir nazuğum (bir kelebektürü) makro karesi! Günütamamlamak için harika biryol.' 


ATÖLYENİN ÖZETİ: 
John Gubbins 


“Doğalyaşamdan herzaman keyif aldımama böcekleryerine kuşları 

» fotoğraflamaya dahaalışkınım. Gün p boyuncafarklı özneleri is fotoğraflamaya çalışmayı sevdim. 
Ross'un deneyimi ve bilirkişiliği becerilerimeince ayar çekmeme yardımcı oldu. Öznelere gizlice yaklaşmak ve yüksek büyütme oranlarında elde çekim yapmak gerçekten zordu; yusufçuk çekiminde otomatik odaklama sistemine dayansam da daha küçük öznelerde netlemeyi manuelolarak yapmam gerekti ve bunu yaparken deen ufak değişikliğin dahi ne kadarfark yarattığını gördüm. 

Ross çekim boyunca arka planınve odak düzleminin önemine vurgu yaptı. Sabahve akşamki çekimlerdetripod kullanmakişimi oldukça kolaylaştırdı ama açıkçası bu saatlerde öznelerin bu kadar toleranslı olduğunu görmek beni şaşırttı! Bugünkü çekim bana sabrınve tahammületmenin önemini öğretti, makro çekim becerilerime ince ayaryapmamave kompozisyon ve yaklaşım konularında daha dikkatlidüşünmeme yardımcı oldu. Yardımları ve cesaretlendirmesi sebebiyle Ross'ave Digital SLR Photography dergisine şükranlarımı sunuyorum. Dahafazla böcek fotoğrafları çekmem konusunda benim için gerçekten faydalı birdeneyim oldu: 


SONIŞIK 

Gününson ışığına kadar bekleyen John, güneşin tadını çıkaran birnazuğumun bu renkli fotoğrafını elde etmeyi başardı. 


Pozlama:1/2500sn,f/6.3,150800 


Hocapaşa Mah. Muradiye Cad. No:17/19 Hayyam 


Çarşısı Kat:4 No:409-410, Sirkeci, Fatih/İstanbul 


LNOWA 


info ©fotoaksesuar.com 
Laowa 12mm f/2.8 Close to Zero Distortion 


Sıfıra yakın distorsiyona sahip 
LOW dünyanın en geniş açılı f/2.8 


— - objektifi. 
Bugüne kadar yapılmış en geniş 
0 5 1, İ 03 
Li ir “5, vi ği görüş açısını (1229) sunan 12mm f/2.8, © adimi manzara, mimari, iç mekan, seyahat 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ve en önemlisi astro fotoğraf çekimleri 


için mükemmel tasarlanmıştır. 
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Fish Eye MFT FE Zoom 2x Ultra-Macro Apo GFX Zero-D 


UZMANLARDAN PROFESYONEL İNCELEMELER 


FUJİHLM X-Hİ 


FUJIFILM'İN POPÜLER X-SERİSİ AYNASIZ KAMERALARININ PROFESYONELKULLANICILARI HEDEFALANYENİ BİRAMİRALGEMİSİ VARARTIK. BAKALIM NE KADARYETENEKLİ... 


FU ir, Na 


m... 
Bm 5 


vi 


HABERLER: Piyasalara yeni girmiş veya girecek olan tripodlar, çantalar ve lensler MİNİ TESTLER: Laowa 12mm F/ 2.8 Zero-D Lens incelemesi, reflektör, filtre tutucusu, SSD diskve sırt çantasından oluşan mini testler 
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E ki Pp man Profesyonel APS-C aynasız kamera 


FUJIHLM X-Hİ 


Fujifilm'in X-serisi aynasız kameraları herseviyeden fotoğrafçılar tarafından 


oldukça beğenildi. Şimdielimizde © 


profesyonelleri hedef alan amiral gemisi modeli bulunuyor 


Test: DANIEL LEZANO 


TEKNİK ÖZELLİKLER 
Fiyat: 6.999TL (sadece gövde) / 8.499TL(VPB-XH1 gripile) Görüntü sensörü: APS-CX-Trans CMOSİII(23.6x15.6mm) Çözünürlük:24.3-megapiksel 
Maksimum görsel çözünürlük: 6000x4000 piksel AFsistemi: Hybrid (TTLkontrast/ faz keşifli AF) Ölçüm:256-bölge, nokta, ortalama & merkez-ağırlıklı ISOaralığı:100-51200 
Enstantane hızı: 1/80005n-30 saniye & Bulb Sürekli çekim hızı: Saniyede sekiz kare; VPB-XH1 gripile 11fps; elektronik obtüratörile 14fps LCD:3inç1,040,000-nokta dokunmatik, hareketli ekran Depolama: Çift-giriş SD (SDHC/SDXC) Boyut:139.8x973x85.5mm 
Ağırlık:673g (batarya & hafıza kartı dahil) Website: www.fujifilmshop.com 
İMDİYE DEK Fujifilm X-serisinde iki tane amiral gemisi modeli gördük: 
Hibrit rangefinder X-Pro 2 ve 
DSIR-stil X-T2. Fakat şimdi karşımızda zirvenin en tepesine oturan X-H1 modeli bulunmakta. Bu yeni modelde X-T2'nin özelliklerine ilaveten profesyonel fotoğrafçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına fotoğraf ve video alanlarında çok sayıda yenilik yapıldığını görüyoruz. 

Profesyonel kullanım için tasarlanan X-H1L'in magnezyum alaşımlı gövdesinin tüm hava koşullarına karşı dayanıklı yapısı sayesinde en zorlu hava şartlarında dahi kullanabiliyorsunuz ama tabi bunun bir yan etkisi var, o da serideki modellere göre daha büyük ve daha ağır bir yapı. Ama merak etmeyin, bu büyüklük ve ağırlık onun kavranmasına ve kullanışına engel değil. 
Kamera güzel bir şekilde dengeleniyor. 
Çıkıntılı tutma yeri sayesinde oldukça güvenli bir tutuş sağlıyor. 

Gövdeye düzgün bir biçimde dağıtılan kontrol tuşlarının birçoğu kameranın Üst ve arka kısmına yerleştirilmiş ama ön tarafı da tuşlardan yoksun değil. İyi boyutlandırılan tuşların sembolleri ise gayet düzgün ve net bir biçimde belirtilmiş. Sizin de göreceğiniz üzere bu tuşların birçoğu kişiselleştirilebiliyor. 
Böylece X-HT'in kontrollerini kendi tarzınıza uygun ayarlayabilirsiniz. 

Kameranın üst kısmında bulunan tekerler enstantane hızı ve ISO ayarlarını ele alıyor; ikisinin de ortasında yanlışlıkla döndürmeyi önleyen merkez kilit butonu bulunmakta. ISO tekerinin altında bulunan kaydırma tuşu ile sürücü modlarını veya gelişmiş filtreleri ayarlarken enstantane tekerinin altındaki kaydırma tuşu ile de ölçüm şablonlarını ayarlayabilirsiniz. 

X-HT'in retro tarzı kendisini sadece görünüşte değil, diğer modellerde olduğu 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gibi enstantane hızı kadranı ve diyafram halkasının kullanıldığı klasik yöntemle pozlama modu seçiminde de gösteriyor. Bu iki ayarı da program için A konumuna, enstantane-önceliği modu için enstantane hızı tekerini Akonumuna getirin, diyafram - önceliği modu içinse lensten bir f/stop seçin. 

Kameranın üst kısmına yerleştirilen LCD panel (orta-format GFX 50s modelindekine benzer) kendi kişisel tercihlerinize göre ayarlayabileceğiniz çok sayıda pozlama bilgisi sağlıyor. Kameranın üst kısmında yer almayan tek şey pozlama telafisi tekeri; bunun yerine bir buton yerleştirilmiş (tabi isterseniz iki giriş tekerinden birini bu fonksiyona atayabiliyorsunuz). Çoğu kullanıcı için bu sıkıntı olmayabilir ama ben olmasını tercih ederdim. 


Elektronik vizörü tek kelimeyle mükemmel. 


Büyük boyutu ve kalın göz yuvası sayesinde kullanımı oldukça rahat. 3.69-milyon-nokta ile parlak ve keskin bir görüntü sağlıyor ve geniş kapsamlı bilgiler sunuyor. 3inç LCD ekranıyla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. 
1.04-milyon-nokta dokunmatik özellikli ekran hareketli bir platformun üzerinde oturduğu için ekranı yukarı-aşağı eğebiliyor, sağa döndürebiliyorsunuz. Dokunmatik özelliğini belirli bölgelerde etkinleştirerek 


FUJİFİLM 


2 


Üstte & solda: Fujifilm X-Hİ diğermodellere göre daha büyük vedahaağırama X-12'nin retro stilini muhafaza ediyor. 


yanlışlıkla burnunuzla AF noktasını değiştirmenin önüne geçebilirsiniz. 

X-H1 modelinin sahip olduğu özellikler saymakla bitmez ama Fujifilm'in gövdeye yerleştirdiği çok sayıda kişiselleştirilebilir buton, kolay ulaşılabilir bir yerde olan OG butonu, ayarları hızlıca değiştirebilmenizi sağlayan dokunmatik ekran ve dört-yönlü kontrol tuşu sayesinde bu özelliklerin birçoğuna hızlı bir biçimde erişebiliyorsunuz. Grip aparatını kameraya bağladığınızda kabalığı artıyor ama sahip olduğu ilave kontroller sayesinde dikey çekimde her şey daha da kolay hale geliyor. 
Üstelik grip içerisinde yer alan iki batarya ile kullanım süresi de artıyor. Şunu özellikle belirtmeliyim ki NP-W126S bataryanın çekim kapasitesi 300 kare civarında, bu yüzden yedek bataryaya mutlaka ihtiyaç oluyor. Hoşuma giden bir özelliği ise gücünü kolayca doldurabilmenizi sağlayan USB ile şarj etme özelliği. 

X-H1 modeli X-serisi kameralar arasında yer alan dahili dengeleme sistemli ilk model. 
Öncesinde sadece OlS lenslerle yararlanılabiliyordu. Beş-eksenli dengeleme sisteminin faydasını en çok uzun odak uzaklıkları kullanan ya da düşük ışıklı ortamlarda elde çekim yapan kullanıcılar hissedecek. 
Yaptığımız testlerde uzun odaklı lens kullanımında dört ila beş-stop arası sarsıntı telafisi yakaladık. Gayet iyi bir performans. 

Gövdede yer alan 24.3-megapiksel X-Trans CMOSİI APS-C sensörün aynısını başka modellerde de gördük (X-T2 dahil). Kötü bir şey olduğunu söylemiyoruz, aksine görüntü kalitesini kanıtlamış bir sensör olduğundan 


rakiplerine kafa tutabilecek düzeyde. X-T2'ye göre X-H1'in kendisini geliştirdiği temel noktalardan biri de video kabiliyeti. 30p'de 4K (3840x2160) çekimin yanı sıra 24p'ye kadar DCI 4K (4096x2160) çekim de sunuyor. FullHD video kaydını ise 120p'de yapıyor. Video konusunda birçok yeni özellik de eklenmiş; Eterna film simülasyon modları seti ve Silent mod (Sessiz mod) kontrolü. Bu özellikler X-H1'i şimdiye kadarki X-serisi modeller arasında videocular için en iyi seçenek haline getiriyor. 

Bugün artık bağlanabilirlik özellikleri birçok fotoğrafçı için çok önemli bir hale geldi, bu yüzden X-H1'de Bluetooth, Wi-Fi ve NFEC özelliklerinin bulunuyor olması hiç de şaşırtıcı değil. Fujifilm'in Camera Remote (Uzaktan Kontrol) uygulamasının da yardımıyla fotoğrafları akılı cihazlarınıza hızlı ve nispeten güvenilir bir biçimde aktarabilir, kamerayı uzaktan kontrol edebilirsiniz. 

X-T2 modelinde yer alana çok benzer bir 
melez otofokus sistemine sahip: toplamda 325 
kontrast-keşifli AF noktası. Elde kullanımda ve hareketli konuları yakalama noktasında geliştirmeler yapıldığını görüyoruz. Durağan öznelere kilitlenme konusunda oldukça hızlı 


Pozlama: 11/1250sn, f/1.4, 150100 


olan sistem hareketli öznelere kilitlenmede rakiplerine karşı iyi bir performans sergiliyor ama yine de bu noktada Nikon D500 gibi cihazların biraz gerisinde olduğunu da belirtelim. X-H1'in menüsüne baktığınızda AF parametrelerine daha fazla müdahale 


edebilmeniz için çok sayıda ayar bulunduğunu | 


göreceksiniz. 

X-HT'in diğer modellerden aldığı ve iyi performans sağladığı bir başka alan ise pozlama sistemi. 256-bölge ölçüm şablonu oldukça güvenilir sonuçlar veriyor, sadece arkadan aydınlanan öznelerde 1EV değerine kadar bir düşük pozlama yatkınlığı söz konusu ama bu çok da büyük bir problem değil. 

Kameranın sahip olduğu geniş kapsamlı özellikler ve genel performansı ileri düzey kullanıcıları tatmin edecek düzeyde. X-HT'in detaylarla dolu görseller üretiyor, dinamik aralığı mükemmel seviyede, akıcı tonlar ve mükemmelrenk üretimi ise dikkat çeken diğer yanları. Kumlanma ile başarılı şekilde başa çıkıyor, 3200 ISO değerinde dahi sıkıntısız görüntüler üretiyor. RAW formatını tercih etmeyenler için JPEG kalitesinin de harika olduğunu belirtelim. 


VPB-XHI DİKEY GRİP 


Fuji'nin X-H1 kamerası ele gayetiyi oturuyor ama bu grip aparatını bağlayarak uzun lenslerde ya da dikey kadraj çekimlerde daha iyi denge kurabilirsiniz. Çok sayıda ikincil kontrol tuşuna da ev sahipliği yapıyor: Deklanşör, odak kolu, AE-Ldüğmesi, AF--ON düğmesi, komut tekeri, O butonuve Fn butonunun yanısıra bir de kulaklık girişine sahip. Cihazın içerisine yerleştirilebilen iki tane pili cihazla birlikte gelen şarj kablosu aracılığıyla aynı anda birkaç saat içerisinde şarj edebiliyorsunuz. 


RAKİPLERİ 


e NIKON D500: APS-C sensörkullanan eniyi kameralardan biri. Başarısı aksiyon fotoğrafçıları tarafından onaylanmış oldukça popüler bir model. Duyarlı 153-nokta AF sistemi, saniyede on kare yakalama hızıve muhteşem görsel kalitesi, bumodelin öne çıkan özelliklerinden. Sadece gövdefiyatı 10.000TL İnceleme puanı: X94. 


© SONYALPHAJ Il: İçerisinde yok yok denebilecek birmodel: 693-nokta AF sistemi, 24.2-megapiksel Full-frame sensör, 4K video kabiliyeti, beş-eksenli IS ve saniyede on kare yakalama hızı. Gövdefiyatı 12.000TL İsterseniz Mkilmodelini 6.000TL gövde fiyatıyla alabilirsiniz. 

© SONYA6500: Sony'nin APS-C kategorisindeki amiral gemisi olan A6500 modeli X-H1'in oldukça ciddi bir rakibi! Geniş kapsamlı ve iyi teknik özelliklere, makulkavrama performansına ve Sony'ninmükemmel E-mountlens seçeneklerine sahip. Gövdefiyatı 6.600TL. İnceleme puanı: X93. 


© FUJIFILM X-T2: Piyasadaki en iyi aynasız modellerden biri olan X-12'nin kompakt gövdesinin içerisinde 24.3-megapiksel sensör, 4Kvideo kabiliyeti ve bolca özellik bulunuyor. 
Gövdefiyatı 4.999TL. İnceleme puanı: X93. 


KARAR 


Fujifilm X-H1 hem fotoğrafçıları 

hem de videocuları memnun 

edebilecek düzeyde performansa 

sahip bir kamera olarak karşımıza 

çıkıyor. X-T2 modeline göre daha büyük ve daha ağır olmasına rağmen multimedya özellikleri ve geliştirilmiş hava koşulları korumasıyla sizi tatmin edecek. Eğer bu saydıklarımız sizin için önemliyse X-H1'in yapabildiklerine bayılacaksınız ama isterseniz daha uygun bir fiyata X-T2 de alabilirsiniz. 


Kavrama 18/20 
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Ekipman ... 


LAOWA12MM F/2.8 ZERO-D 


Dünyanın En Geniş / 2.8 tam çerçeve doğrusallensi Canon EF, Nikon Al, Sony 


uyumlu olarak karşımıza çıkıyor. 


Test: DÜZGÜN ALGANATAY 


Maksimum Diyafram: F/2.8 
Format Uyumluluğu: FullFrame 
Uyumluluk : Canon, Sony, Nikon Uyumu BakışAçısı:122* 

Optik Tasarım: 10 grupta 16lenselemanı Diyafram Bıçakları : Yedi adet 
Minimum Diyafram: F/22 
Ağırlık:609gram 
Minimum Odak Uzaklığı: 18cm 
Fiyat:6452TL 
Website: www.fotoaksesuar.com 


er fotoğrafçının çantasında genellikle bir geniş veya ultra geniş açılı lens bulundurması sıradan bir durumdur. 
Fakat ultra geniş açılı lenslerde yaşanılan en büyük problem; balık gözü efekti dediğimiz, optiklerde sağ ve sol kenarlardaki çizgilerin dışa doğru eğilmesi, ortadakilerin ise ablak çıkmasına neden olan optik bozulmalar olarak karşımıza çıkıyor. Peki inceleme fırsatı bulduğumuz Laowa 12mm F /2.8 Zero-D lens bize ne sunuyor. Lens oldukça iddialı olarak piyasa sunulmuş. Piyasadaki birçok ultra geniş açılı lens gözle görülür şekilde lens bozulmalarına neden olurken, Laowa 12mm F/2.8 Zero - Dlensneredeyse gözümüzün fark edemeyecek şekilde çok az bir bozulma oranına sahip olması öne çıkan özelliklerin başında geliyor. Optik bozulma oranının 70.2'de olması diğer sabit lenslerin 2-5 arası oranıyla da kendini kanıtlıyor. Ayrıca 122 “lik 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görüş açısına sahip olmasıyla da mimariden manzara fotoğrafçılığına, seyahatten gökyüzü fotoğrafçılığına kadar uzanan geniş bir yelpazede olağanüstü bir görüş açısı sunuyor. Bu görüş açısıyla panorama çekimler dahil gerçekten iyi görüntüler çıkarıyor. Aynı zamanda sınıfının en hafif ve en kompakt olma özelliğine de sahip. Ağırlığı sadece 609g ve taşımak için oldukça hafif. 
Dünyanın en geniş doğrusal F / 2.8 objektifi olduğunu unutmadan belirtmek istiyoruz. 

Netleme konusunda eksiklik olarak yorumladığımız otomatik odaklama seçeneğinin olmaması bir eleştiri noktası olabilir. Fakat sonsuz odaklama çubuğunun iyi çalışması, otomatik odaklama sıkıntısını kapatmaya yeterli gibi görünüyor. 

Optik performans asla ödün vermeyeceğimiz bir şeydir. Optik tasarım, bu lenste 10 grupta 16 lens elemanına sahip. Bu 


patentli optik tasarım, geniş açıklık (f / 2.8) 
durumunda bile köşelerden köşelere yüksek çözünürlük sağlıyor. Kromatik sapma da minimal düzeyde kontrol edilmiş. Laowa 12mm F/2.8 
Zero — D şuanda piyasadaki en hızlı 12mm lens. 
Astro fotoğrafçılık için F/ 2.8 diyafram değerine sahip olması gerçekten cezbedici. Ultra hızlı diyafram açıklığı gereken çekimlerde, fotoğraf süresini kısaltıyor ve fotoğrafçıların gece gökyüzünde daha fazla ayrıntıya ulaşmasını sağlıyor. Açık diyafram, bu lensi düşük ışık ve iç mekan çekimi için de kullanıma oldukça uygun ve tercih edilebilir hale getiriyor. 

Laowa geliştirdiği bu lensle birlikte, aynı zamanda yakın mesafede de iyi netlik sağlamak için dizayn edilmiş bir optik tasarıma sahip. 18cm minimum netleme mesafesi ve 0.2x maksimumum büyütme oranıyla birlikte bazı geniş açılı makro fotoğraflar için de kullanılabilir. 

Laowa 2018 yıl sonuna kadar 4 farklı lensi de duyuracağını açıkladı. 4mm F/2.8 Fish Eye MFT, Sony tam çerçeve dünyanın en geniş zum objektifi 10-18mm F/4.5 — 5.6 FE Zoom, Renk sapmaları olmayan makro serisi 2. lensi L00Omm F/2.8 Ultra Macro ve son olarak Fuji GFX modeli için geniş açı 17mm F/4 lenslerini tanıtacağını belirtiyor. 


Digital SLR 
Photography 


Otomatik odaklama olmaması çi nedeniyle eleştirdiğimiz Laowa 

12mm F/2.8 Zero -D lensi performans açısından oldukça tatminkar bulduk. 
Özellikle optik bozulma oranı 0'a yakın oluşulensi ön plana çıkarıyor. 
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Eki pman Aksesuarlar 


MANFROT TO PROLİGHT 
BUMBLEBEE-130 PL 


İçerisine geniş bir kamera ekipmanı ve laptop sığdırılabilen sırt çantası 


Test: DANIEL LEZANO 


Dış ölçüler: (GXYxD): 24.1x46x30cm 
İç ölçüler: (GXYXD): 17x43.9x279cm 
Laptop bölümü (GXYxD): 2x43.9x279cm Ağırlık: 1.95kg Website:www.zoomithalat.com 


ENİŞ SAKLAMA kapasitesi ve 

güvenli depolama özellikli sırt 

çantası arayan açık hava ve 

seyahat fotoğrafçılarının bolca seçenek şansı var. Manfrotto'nun burada ele aldığımız çantası bu arayışa bir son verecek türden. 

Açık konuşmak gerekirse, kişisel olarak Manfrotto'nun Bumblebee sınıfına geçmişte pek ısınamamıştım; bunun sebebi kesinlikle ürünün kalitesiyle alakalı değil, daha çok bu çantaların tasarımıyla alakalıydı. Her ne kadar önceki versiyonlarla arasında çok büyük farklılıklar bulunmasa da tasarım ve özellik bakımından bu model bana biraz daha cazip geldi. 

Çoğu havaalanının taşıma sınırlamalarına uyan, orta boyutlarda bir çanta. Ama sakın ufak olduğunu sanmayın! İçerisinde büyük bir DSLR ile sekiz adede kadar lens yerleştirebileceğiniz geniş bir alan bulunuyor. 

Ekipmanınıza çantanın üstünde, yanında ve altında bulunan fermuarlardan ulaşabilir, tam erişim için kapağını açmayı tercih edebilirsiniz. Çantanın içerisinde istediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz bölümleyiciler bulunuyor. Ana fermuardan erişilebilen ve en üstte yer alan kalın ve kırmızı Kamera Koruma Sistemi (Camera Protection System) bölümleyicileri cırt cırtlı olduğundan istediğiniz gibi değiştirerek günlük eşyalarınıza göre de ayarlayabiliyorsunuz. 

Çantanın biri ufak eşyalar için ön tarafında, diğeri de 15inç laptop için arka 


tarafında olmak üzere iki cebi daha bulunuyor. Bir tarafında su şişesi koyabileceğiniz esnek bir cep, diğer tarafında ise tripod bağlama kemerlerinin yer aldığı fermuarlı cep var. 
Tam doluyken dahi oldukça rahat taşınabilen bir çanta. Omuz askılarının süngerleri çok iyi. 
Hava Destekli (AirSupport) sırt ve kemer sistemi çantanın ağırlığını omuzlara, bele ve kalçaya eşit bir şekilde dağıtırken fileli sırt paneli ise uzun yürüyüşlerde terleme oluşumunu önlüyor. 

Bumblebee-130PL modelinde naylon ve sökülmeyi önleyici kumaş malzemenin yanı 

sıra dış kısmında su itici özellikli kaplamaya yer verilmiş. Yağışlı ve ıslak koşullar için bir de yağmurluğunun bulunduğunu belirtelim. 

Hafif yapı, ayarlanabilir askılar ve kolay erişim gibi özellikleri sebebiyle açık hava fotoğrafçılarının yanı sıra geziciler için de iyi bir seçim. Başka modellerde gördüğümüz bazı yenilikçi özelliklere (çıkartılabilen bölme ya da çapraz asma gibi) sahip olmasa da tasarımıyla daha geleneksel kullanıcılar arasında (benim gibi) yerini alacaktır. 
Yanınızda düzenli olarak bir veya iki kamera ve birkaç tane lens taşıyorsanız bir göz atmanızı öneririm. 


RR 
Photography 


Bolca ekipmanı içerisinde ÜRÜN barındırabilen, iyi tasarlanmış bir 

çanta. Yenilikçi özelliklerinin olmaması ve iç ceplerinin azlığı sizin için sıkıntı değilse bu rahatve kolay erişimli çantayı uzun yürüyüşlerinizde ve seyahatlerinizde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz 


Samsung Portable 
SSD1521B 


USB 3.1 Gen 2 / 250GB, 500GB, 1TB 
621B; 540MB/saniyeye kadar transfer hızları 


Test: DANIEL LEZANO 


Website: wwww.samsung.com.tr 


GEÇTİĞİMİZ yıllarda 
Samsung'un çok sayıda 
T-serisi SSD disklerine sayfalarımızda yer verdik 
Bu disklerin tamamı, transfer hızlarındaki artışın dışında benzer özelliklere sahipti. En son nesil T5 disklerinde USB 3.1 
Type-C Gen bağlantıya yer verilmiş ve bu bağlantıyla 
540MB/sn maksimum transfer hızı vaat ediliyor; önceki model olan T3'ün 450MB/sn hızının Üzerine gayet iyi bir geliştirme yapılmış. 

Boyut olarak bir deste oyun kağıdından daha küçük, çok ince ve kompakt bir tasarıma sahip olan T5'in ağırlığı ise sadece 51 gram. 
Temiz tasarımı ve sağlam metal dış kısmıyla 2 
metreden düşmeye karşı darbeye dayanıklı. 
PC, Mac veya Android cihazlara bağlamak için iki tane 45cm kablo ile birlikte geliyor. Önceki modellerde olduğu gibi Samsung yine içerik güvenliğiniz için kriptolama özelliği sunuyor. 
Bu sayede kayıp veya çalıntı durumlarında dosyalarınız güvende kalıyor. 

Tabi böylesi bir diskin hızından sonuna kadar faydalanabilmeniz için onu en güncel bilgisayar donanımıyla kullanmalısınız çünkü bilgisayarınızda dahili bir SSD ve USB 3.1 portu bulunmuyorsa sözü geçen maksimum transfer hızlarının yanına dahi yaklaşamazsınız. Standart hard diskli ve USB 2.0 portlu bir bilgisayarınız varsa da üzülmeyin çünkü geleneksel harici disklere göre çok daha yüksek transfer hızlarını yakalayabilirsiniz. Tabi bu durumda T5 yerine daha uygun fiyatlara benzer özelliklerdeki T3 modelini de tercih edebilirsiniz. T5 diski satın almaktan vazgeçmenize sebep olacak bir diğer faktör ise elbette ki fiyatı! Samsung'un T5 SSD disklerinin fiyatları şöyle: 250GB 700TL, 500GB 1.100TL, 1TB2.200TL ve21B 4.000TLI Maalesef SSD diskler hala dudak uçuklatan düzeylerde seyrediyor. 


KARAR 


SSDT5 piyasadaki en şık ve en yüksek performanslı harici disklerden biri, aynı zamanda en pahalılarından da! En yüksek hızları istiyorsanız ve bu potansiyeli ortaya çıkartabileceğiniz bir bilgisayar donanımınız varsa alın, yoksa daha uygun fiyatlı seçeneklere yönelin. 


Genel OO 


F-POWER 


Mobile F500W TTL/HSS 


VEM 


Hem Akülü 
Hem Elektrikli Paraflas 


Maksimum Watt / Saniye 
Kablosuz Menzil 

Güç 

Flaş Değişkenliği 

tekrar dolalı 

Flaş Hızı 

Renk sıcaklığı 

Işık Modelleme 


Işık Kontrolünün 
Modellenmesi 


Flash Senkronizasyonu 


Kablosuz Uzaktan Kumanda 


Tetikleme 


Çalışma gerilimi 


Pil Türü 


Pil Şarj Süresi 
Fan Soğutmalı 
Ağırlık 


500 Ws 

100 m 

160 '(487m)(298'(30 m) 100 1SO 
1/10 dur aralıklarla 9 dur (2 0-100) Maksimum 3 0 saniye 

1/500 - 17 11.000 sn min / maks güç 
5700K (»/- 100K) 

10 W LED 

Kapah * 50 * 100 

Normal: 1/250 sn 


Yüksek Hız Senkronızasyon: 1 / 8000 sn 


Dahili alıcı isteğe Bağlı “power TTL Canon, Nikon veya Sony 2.4 
GHz uzaktan kumanda 


Kablosuz uzaktan kumanda, senkron kablo, IR / optik 


100-240 VAC, 50160 Hz 
Dahil 4500 mAh LUtyum iyon pil 


4500 mAh 
Manuel modda Lityum iyor 350 tam güç yanıp sönüyor HSS modunda 400 tam güç yanıp sönüyor 


Dahil eğilen çoklu voltajı şarj cihazı ile 3 saat 


Evet 


2,85 kg batarya dahil 


www.fototeknoloji.com www.flasmerkezi.com 
0212 528 52 07 / info(©fototeknoloji.com 

Muradiye caddesi Hayyam çarşısı kat:5 No: 510 Sirkeci İstanbul 


Eki pman Aksesuarlar 


WESTCOTTOMEÇA 
10-1N-1REFLEKTOR 


Ortasında çekim deliği bulunan katlanabilir 96x114cm reflektör 


Test: DANIEL LEZANO 


Website: www.fjwestcott.com 

EŞLİ REFLEKTÖR SETLERİ, 

sunduğu kullanışlılık ve fiyat/ 

performans değeriyle 

fotoğrafçıların en sevdiği ışık destek aksesuarlarındandır. Altın, gümüş, beyaz ve siyah kılıfların üzerine geçirilebildiği yarı saydam difüzör disk, her seviyeden fotoğrafçının portre ve yakın-çekimlerde ışığı yönetebilmelerini sağlar. 

Westcott'un profesyonel fotoğrafçı 
Jerry Ghionis tarafından tasarlanan 
Omega ürünü bir reflektör setinin sunduğu çok yönlülüğü çok daha ilerilere taşıyor. 96x114cm ölçülerindeki bir-stopluk geniş kare difüzörüyle birlikte standart yansıtıcı seçeneklerin yanı sıra çok sayıda başka yüzey seçenekleri de geliyor: Güneş ışığı, gümüş, siyah ve beyaz. Bu ürünü asıl özel kılansa ortasında yer alan ve yapışkan yüzeyle takılıp çıkartılabilen 2:3 çekim penceresi deliği. Bu özellik sayesinde reflektörün yansıtıcı etkisinden faydalanmanın yanı sıra arkadan aydınlanan konuların çekimini kolaylaştırıyor. Bu ürünle portre çekimlerinde saçlar güzel bir bordür ışığı alırken modelin yüzü ise arkasından gelen güneş ışığının veya yapay ışığın güzelleştirici yansımasından yararlanıyor. 
Üstelik doğru biçimde yerleştirildiğinde gözlerde etkileyici bir Işık yakalama (Catchlight) sağlamanız damümkün. 

Tek başınıza çekim yapıyorken ortasında bulunan deliğin bir diğer faydası da reflektörü kolayca tutabilmenize yardımcı olması ama rüzgârlı havalarda boyutundan ötürü ilave bir yardımcıya ihtiyacınız olduğunu da belirtelim. Bu Ürünün fark ettiğim bir diğer faydası, çocuk veya köpek gibi küçük özneleri fotoğraflarken daha çekici bir açıdan yakalanmış fotoğraflar için alçaktan çekimi kolay hale getirmesi. 

Westcott'un ürünleri her zaman 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kalitelidir, bu durum 
Omega'da da değişmemiş; difüzörünün ve yansıtıcı yüzeylerinin yanı sıra şeklini koruyan tel çerçevenin de kaliteli malzemelerden üretildiği aşikâr. Ortadaki pencereyi tutan cırtlar da oldukça sağlam, gerçi pencereyi çıkarttığınızda onu tutan ip gibi bir şeyin olması iyi olurdu; pencere parçasının rüzgârda peşinden koşmak hiç hoş değil! 

Aksesuarın tamamı oldukça kompakt boyutlara katlanıyor ve kullanışlı bir omuz askısına sahip taşıma çantasında muhafaza edilebiliyor. Ortasındaki çekim penceresi işinize yararsa Omega çok kullanışlı bir ışık destek aracı. Şunu da belirtmeliyiz, bu ürünün daha yeni bir versiyonu piyasaya sürüldü: dairesel 15-in-1 Omega 360. Daha ufak 
boyutlarda olduğundan Omega 360 
modelini kullanması daha kolay, üstelik ortasında pencere yuvarlak olduğundan daha doğal bir catchlight etkisi yaratıyor. 
Ayrıca Westcott Wmega10-ın-1 Reflector fiyatı 1.000 TL'dir. 360 derece tam daire olanın fiyatı ise 1.250 TL'dir 


Işık kaynağının öznenin arkasında yeraldığı durumlarda ortasındaki pencere sayesinde oldukça kullanışlı olan yenilikçi bir reflektör. Yeni 


versiyonu çıktığı için daha uygun fiyata inmiş olsa da kullanım kolaylığı açısından Omega 360 modelide tercih edilebilir. Çok yönlü ve işe yarar bir ışık desteği. 


Lee Filters SW150 
Mkll filtre sistemi 


Ultra geniş-açı lensler için dizayn edilmiş profesyonelfilire tutucuve halkalar 


Test: DANIELLEZANO 
Website: www.kamerithalat.com 


FİLTRELER manzara fotoğrafçılarının vazgeçemedikleri yardımcılarındandır. 
Özellikle Lee Filters, 
Formatt-Hitech, B-W ve 
NiSi gibi markaların 
100mm filtreleri bu alanda kendilerini kanıtlamış ürünlerdir. 100mm filtreler çoğu geniş-açı lens için yeterli olsa da ne yazık ki bazı ultra geniş-açı lenslere uymuyor. Bunun sebepleri bu lenslerin ön camının bombeli olması, metal parasoley barındırması ve filtre yuvasının olmaması ya da geniş görüş-açısı sebebiyle vinyet sorununa yol açması. Bu lenslere Canon 11-24mmf/4L, Nikon 14-24mm f/2.8 ve 
Sigma 12-24mm f/4 Artlensleri örnek verebiliriz. 

Lee Filters'ın buna çözümü ise SW150 Mark Il sistemi! İki adet yuvaya sahip bu filtre tutucunun bir de ışık sızdırmazlık için filtrelerin arkasında tutucuya oturan bir ışık siperi bulunuyor. Bu siper arka yansıma riskini ortadan kaldırıyor. Polarize, ND, ND grad ve Stopper serisi de dahil birçok SW150 filtresiyle uyumlu. Bu filtrelerin çoğu 150x150mm ölçülerine sahip (sadece ND gradlar 150x17/O0mm). Tutucuyu bir adaptör aracılığıyla lense bilnassa bu lens için tasarlanmış bir adaptörle bağlıyorsunuz. Her adaptörde bir ön halka, bir sıkıştırma halkası ve kilitleme halkası bulunuyor. Güzelce sabitleyebilmeniz için ürünle birlikte gelen talimat kağıdına bakabilirsiniz. Filtreyi taktığınızda bilezik kısmı lense takılı kalıyor. 
Filtre tutucusu bileziğe kolayca kilitleniyor ve hizalamalar için istenildiği gibi döndürülebiliyor. Bu ürünü Sigma 12-24mm f/4L Artlensile denedik. Vinyet konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadık, hatta lensin aşırı geniş ucunda dahi sorun olmadı. Fark ettiğim ufak bir problem var: Ürünü söktüğümde bilezik kısmının lensin gövdesinde ufak izler bıraktığını gördüm. Çok belirgin değil ama hoşlanmayanlar olacaktır. 
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Üst düzey bir geniş-açı lensiniz varsa vefiltre YÜKSEK kullanmak istiyorsanız o halde Lee SW150 PUAN sistemi size bizzatlensiniz için üretilmiş olan adaptörü sayesinde sağlam bir seçenek ve performans sunacaktır. Üstelik SW150ffiltrelerin üst düzey kalitesini de düşündüğünüzde bu tutucu kulağa daha da bir çekici geliyor. 


Genel 


VW 


Ekipman örnhavereri 
BEFREE SERİSİ GENİ 


MANFROTTO FİRMASI Befree serisinin içerisine birkaç tane Üst düzey seyahat tripodu ile bir tane top kafa ve çanta dahil etti. 1.25kg ağırlıklı Befree Advanced Carbon tripod (320$ yurt dışı fiyatı), sahip olduğu Advanced 
494 alüminyum top kafa ve karbonfiber ayaklarıyla sınıfının en iyi stabilite, performans ve esnemezlik özelliklerine sahip olduğu iddiasında. 
Befree GT seyahat tripodu ise maksimum performans arayan profesyoneller için tasarlanmış; 
alüminyum (240$) ve karbon-fiber 
(390$) versiyonları bulunan tripod, 
Befree Advanced ile benzer özelliklere sahip olsa da 43cm boya katlanabiliyor, yeni Manfrotto 
Advanced 496 alüminyum top kafayı kullanıyor ve 10 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Advanced Carbon ve GT modellerinin ikisi de hızlı ve kompakt, döndürülebilir M-lock kilitlere, üç tane 


KISAKISA... 


MICRO FOUR-THIRDS 
SİSTEMİNE MODUS 


Hahnel'in MODUS 600RTSpeedlight flaşünitesi şimdi Panasonicve 

Olympus kameralarlada uyumlu. 
Genişteknik özellikleri arasında 

60 Kılavuz Numarası (GN), 

lityum-iyon pil, kablosuzalıcıve verici ve yüksek-hızlı senkron yer 

alıyor. 

UYGUN FIYATLI 
TENBA'LAR Tenbafirması uygun fiyatlı çanta serisi Skyline'ı piyasaya sürdü. Su itici özellikli kumaş malzemeden üretilen çantanın takviyeli dikişleri ve 

değiştirilebilir bölümleyicileri 

en önemli özelliklerinden. Beş boyutta ve iki renkte (gümüş logolu siyah renk ve mavi logolu gri renk) üretilen çantaların yurtdışı fiyatları $50 ila $80 arasında değişiyor. 


bağımsız açılı ergonomik ayak-açısı ayırıcılarına ve 190 - 055 modellerinde de bulunan, tripoda MODÜ LERNOREG aksesuarlar takabilmenizi sağlayan Easy Link özelliğine sahipler. Manfrotto RC2 ve Arca-swiss 

tripodlarla uyumlu olan 200PL-PRO levha öne çıkan bir başka özelliği. Serinin son yeni Üyesi ise ANTALAR 

Befree Advanced ile aynı ayakları kullanan, hafif (1.38kg) video seyahat tripodu Befree Live Carbon. Manfrottofirması akıllımodüler Kaydırmalı video levhası sayesinde kamerayı dengede tutabilen ve Pan ve Tilt hareketlerinde sıvı tasarıma sahip Noreg serisi sürükleme sistemli Befree Live Fluid kafaya da sahip. Befree serisinin yeni çantası Advanced Befree çantalarını duyurdu. Noreg Backpack ise seyahat edenleri hedef alan bir tasarıma sahip. Fotoğraf ekipmanı ve tripodun yanı Backpack-30($180)modeli sıra kişisel eşyalarınızı da yerleştirebileceğiniz çantanın dizaynı kompakt olsa da genişleyebilir yan çıkartılabilirlaptopveiç cepleri sayesinde bir seyahat tripodu için ilave alan yaratıyor. bölümleyicilere sahipken Noreg 


Messenger-30($150) modeli ise 


AMYANG'DAN HIZLI PRIME LENS takılıp çıkartılabilirlaptop bölümüne sahip. 


İki çantada daakıllı tripod bağlama sistemi, valiz 


SAMYANG FİRMASI GEÇTİĞİMİZ günlerde bağlantısı ve katlanabiliryağmurluk Canon Tam-çerçeve (Full-frame) ve APS-C özellikleri mevcut. 
sensörlü DSLR kameralar için ürettiği hızlı diyaframlı AF 85mm f/14 EF telefoto lensini NISSIN MG10 FLAŞ piyasaya sürdü (4.000TL). Hava sızdırmazlık Nissin'in MG10 cihazı 2.4GHz | özellikli kompakt ve hafif gövdesinin (485g) kablosuz TTLflaşilekameranıniki içerisinde yer alan çift LSM motoru hızlı AF yanına damonte edilebilen dahili performansı vaat ediyor. Samyang firması bu deklanşörlü grip kabzayı biraraya lensin sahip olduğu optik tasarım (7 grupta 9 getiren birürün. Eğilmeve eleman) ve Ultra Multi Coating kaplama döndürme özellikli kafası sayesinde oldukça yüksek keskinlik sunduğunu özelliklerine sahip. Yurtdışı fiyatı $750, iddia ediyor. 


CANON'DAN PROZUMYENİLEMESİ 


CANON FİRMASI en popüler L-serisi profesyonel telefoto zum lenslerinin iki tanesini EF 70-200mmf/4L ISI 
USM ve EF 70-200mmf/2.8LISIII 
USM lenslerle yeniledi. 780 gram ağırlığındaki EF 70-200mmf/4L IS 
ILUSM (yurt dışı fiyatı 1,300$) lens daha yüksek AF hızı ve daha yüksek doğruluk için halka USM ve yeni üçüncü-nesil EF motorundan oluşan bir kombinasyon kullanıyor. 
Optiklerinde bulunan florin kaplama kirleri ve lense tutunan su damlalarını azaltırken Super Spectra kaplama ise hayaletlenme ve parlama sorunlarını ortadan kaldırıyor. 
Dairesel yapıdaki diyaframda yer alan dokuz diyafram bıçağı iyi bir bokeh etkisi yaratıyor. Yeni Image Stabilisation birimi ise beş-stopa kadar telafi vaat ediyor. Canon'un 70-200mm zum sınıfının yeni amiral gemisi EF 70-200mm f/2.8L IS Il USM (yurt dışı fiyatı 2,100$) lensin yapısında tüm hava koşullarında harika sonuçlar almanızı sağlayan flüoritve UD cam gibi üst düzey optikler bulunuyor. Lensin korumalı mühür yapısı neme ve toza karşı korurken flüorine kaplamalı ön ve arka mercek elemanları ise suyu ve kiri temizlemeyi kolaylaştırıyor. Halka-tipi USM motoru sessiz ve süper-hızlı otofokus performansına sahip. Görüntü sabitleme fonksiyonu ise 3.5-stopa kadar sarsıntı telafisi sağlıyor. www.canon.com.tr 


ROTOLİGHT EXPLORER SET 


Rotolightfirması fotoğrafve video çekimleri için 
6.8kgağırlığındaki taşınabilir üç-ışıklı NEO 2 
Explorer ışık setini (yurtdışı fiyatı $1,400) piyasaya sürdü. Hemflaşhem de sabitışık özellikli üçadet NEO 2 ışığın yanı sıra setin içerisinde suya dayanıklı yumuşak bir çanta, ışık ayakları, renk efekti filtreleri ve güç kaynakları bulunuyor. 
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Şimdi Digital SER Photography'e abone ol. 
Sosyopix ten 100TL'lik hediye çekini al. 


149 


12 aylık dergi fiyatı 
144TL *100TL 
Sosyopix çeki 
244 TL yerine 
149'ye abone ol 


Sosyep | X.com Anılarına Dokun 


Www.abonelikmerkezi.com 


Mevcut abonelerimiz de bu kampanyadan yararlanabilir. Sosyopix kampanyası ile tekrar abonelik satın aldığınızda var olan aboneliğinizin üstüne 12 aylık uzatma yapılacaktır. 


Hassasiyet Sınırlarınızı Aşın 
9699 ADOBE RGB ve HDR10 ile 4K Ultra HD Netlik 


X-Rite i1 Display Pro* 
Opsiyoneldir, haricen satılır. 


a 
ViewSonic VP2785-4K monitör serisi profesyonel fotoğrafçılar, video editörleri, tekstil ve matbaacılar, CAD/CAM uygulamaları ile çalışanlar için kaliteli ve rakipsiz özellikleri ile endüstride en iyi maliyetle en üstün ve rakipsiz özellikleri beraberinde getiriyor. 
9099 ADOBE RGB renk kapsama, HDR10 desteği ve 
10-bitlik SuperClear 27” 4K IPS paneli ile 1.07 milyar renk ile yumuşak renk geçişlerinde çalışabilirsiniz. 
Delta<? renk doğruluğu ve Delta995 (BU) parlaklık homojenliği ile ekranın her köşesinde hem renk doğruluğu ve hemde parlaklığı da garanti ediyor. 


WWww.viewsonic.com.tr | color.viewsonic.com 


f y ö (Gİ /WiewSonicTR 


Çift renk işlemcisi ile aynı anda sRGB ve Adobe RGB gibi farklı kaynaklar üzerinde düzenleme yapabilirken, KVM switch özelliği ile PC veya MAC gibi cihazlar arasında sadece tek bir tuşla geçiş yaparak verimliliğinizi de artırabilirsiniz. Doğru renklere 5 dk içinde ulaşabilmek için optimize edilmiş hızlı ısınan arka aydınlatmalar ile bekleme süresini kısaltıp zamanı efektif yönetebilirsiniz. 
Donanım kalibrasyonu ile renk doğruluğunu ve ışıksal üniformiteyi kalibre edebilir ve USB-Tip-C portu ile görüntü ve güç akışını da sağlayabilirsiniz. 


ViewSonic GE. 


AYNASIZ 


EOS M50 


GOK YETENEKLİ 


MEGA pm 
24 PIXELS Tm 
CMOS Wi-Fi / NEC 
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Live for the story . 
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GÖREVLER 
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Yeni bir maratona başladık. Fotoğrafçılık becerilerini ilerletmek isteyen birçok okurumuz hangi tür ya da neyin fotoğrafını çekeceği konusunda kararsız kalabiliyor. Bizim bir önerimiz var! Her ay hangi fotoğrafı çekmeniz gerektiğini gösteren bir görev takvimi hazırladık. Artık ne tür fotoğraf çekeceğiniz ya da farklı konulara girebileceğiniz bir alanınız olacak. Hem aylık görevi tamamlayıp fotoğrafçılığınızı ilerletin hem de bize göndererek ödül kazanma fırsatı yakalayın. 


Gün batımı 


LI meze da . pi . . i . | m Ri N 

| e gün batımında fotoğraf çekmeyi severiz. İster bir silüet fotoğrafı olsun ister eşsiz 
bir manzara fotoğrafı, ışığın en güzel vakitlerinden olan gün batımında oldukça etkileyici fotoğraflar çekmemiz mümkün. Bu ay sizden gün batımında çektiğiniz fotoğrafları istiyoruz. 


Peki nasıl gün batımı fotoğrafları çekmeliyiz? Bu, öncelikle neyin fotoğrafını çektiğinize bağlı. 


Diyelim ki bir manzara fotoğrafı çekiyorsunuz ve gün batımından altın saatlere giden bir vakitte hangi ayarları uygulamalısınız? Bu karar tabiki sizin; içinde bulunduğunuz koşullara bağlı olarak. İster bir ND filtre yardımıyla renk cümbüşüne dönen bir gökyüzünü çekin, ister ters ışık tekniğini kullanarak pozlamayı — (eksi) değerlere çekerek gün batımının ateşe çalan rengini vurgulayın ama uzun yaz aylarında gün batımı fotoğrafları çekmeyi inmal etmeyin. 


Çekim yapıldı mı? ii 
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2. Görev- Ağustos 


Konu : Siyah Beyaz 


İ 


e A 


Birçok imkana sahipken günümüzde neden hala siyah beyaz fotoğraf tutkusu var, 

belki şöyle açıklayabiliriz, gözümüzle gördüğümüz renk skalasının en altı Siyah ve en üstü de Beyaz'dır. Siyah beyaz fotoğraflardaki kompozisyon renkli fotoğrafa göre daha doyurucu, etkileyici ve akılda kalıcı oluyor. Bu ay ki bir diğer görev olarak etkileyici siyah beyaz fotoğraflar istiyoruz. Siyah beyaz fotoğrafın bir diğer dokunaklı tarafı ise nostalji ve duygu barındırmasından geliyor. Gölgelerle oynamak, gün doğumu ve gün batımını çok tercin etmemek gibi unsurlara dikkat ederek etkileyici fotoğraflar yakalayabilirsiniz. 
Ayrıca “Siyah ve Beyaz” konulu 64. sayımızdan detaylı bilgileri elde edebilirsiniz. 


Çekim yapıldı mı? 
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Konu : Minimalist 


İ 


İsminden de anlaşılacağı gibi minimalist fotoğraf, içerisinde çok fazla detay bulundurmayan ama farkı anlamlar taşıyan fotoğraflar olarak tanımlayabiliriz. Farklı perspektifler, açıya bağlı kalmadan çekilen fotoğraflar ve olabildiğince az detay içeren fotoğrafları bu kategori içerisinde değerlendirebiliriz. Bu ay ki 3. görev olarak minimal fotoğraflar istiyoruz. Minimal tarzda fotoğraflar çekmek için fotoğrafta alan kullanımı, çerçeveyi doğru şekilde doldurma, özellikle de doğru perspektifi yakalamak öncelikli amaçlarımız olmalı. Minimal fotoğraflar kadrajınızda oldukça az nesne bulundurmalıdır. 
OÖrneklendirecek olursak; boş bir duvarın önünde duran bir saksı veya sandalye, geometrik şekiller, mimari yapıların özgün ve doğru perspektif yaklaşımla çekilmesi, 


gökyüzünü çekerken tek bir ağacın doğru kadrajla çekilmesi gibi birçok örnek verebiliriz. 


Yaratıcılığınızı kullanın! 
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Nasıl geçti? 


Çok zorlandınız mı? 1 tane 22 tane T 3 b ” ları Tebrikler! ! 

enlem İsi Makipanızın İyi bir ilerleme şte ekselansları Tebrikler! ) bi) il a hakkını vermelisiniz durmak yok Foto yaflarınızı bize 

yapabildiniz? göndermelisiniz 


BİLMENİZ GEREKENLER 


II Fotoğraflarınızı goreve&digitalsır.com.tr adresine iletişim bilgilerinizle mail atarak gönderin. 
(Fotoğraflarınızı tek bir maille gönderebilmek için Wetransfer gibi kanalları kullanabilirsin) 

m Görevleri aynı ay içerisinde tamamlamanız gerekiyor. Yani bu ayın görevlerini bize gönderirken daha önceden çektiğiniz fotoğraflar kabul edilmemektedir. O yüzden gönderdiğiniz fotoğrafların EXIF bilgileri olmalıdır. 

m Görevleri tamamlayarak bize ulaştıran okurlarımızdan 5'ine ödül verilecektir. Ödül kazanan okurlarımızın isimleri sonraki ayın ilk haftasında duyurulacak ayrıca maille bildirilecektir. 

m Değerlendirme: Ödül kazananların belirlenmesini dergimizin editörleri sağlayacaktır. Tüm fotoğraflarınızı bulunduğunuz ayın sonuna kadar gönderebilirsiniz. (Ödül kazanabilmek için tüm görevleri bitirmeniz gerekiyor) 

mi Her ay bize gönderdiğiniz fotoğraflardan editörlerimizin seçtikleri (fotoğraf sahibinin ismi belirtilerek) yayınlanacaktır 


Sandisk Ultra SDXC 64GB 80MB/s Class 10 UHS-I Hafıza Kartı SDSDUNC-064G-GNG6IN 


Özellikler ve avantajlar 
Sıradan SDHC ve SDXC bellek kartlarından iki kat daha hızlı 


NEİE Full HD video (1080p) için Sınıf 10 performansı 


Ultra 80MB/saniyeye varan okuma hızları ,SOms5 52 ” 


UHS-I veriyolu mimarisiyle tasarlanmıştır Su geçirmez, ısıya, X ışınına, mıknatısa ve darbeye dayanıklı 
10 yıl garanti 


© 
64 GB Yazma hızlarını anlamak 


SanDisk“ bellek kartları sayesinde hiçbir anı (Bİ Prğakiği 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Yüksek yazma hızı sayesi kendine gelmesini daha hızlı resim çekebilirsiniz. 
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